‘Sözün  bittiği  yerdeyiz’ 

Başta  Kuzey  ve  Güneybatı  Kürdistan  olmak  üzere  lerini  bir  basın  açıklaması  ile  kamuoyuna  duyurdular.  Açlık Avrupa'da  da  son  bir  ay  içerisinde  yoğunluk  kazanan  grevine  katılanlar:  Fuat  Kav,  Gönül  Kaya,  Ahmet  Çelik, eylemsellikler  Kürtlerin  bulunduğu  her  yerde  halen  devam  Mecbure  Özer,  Harun  Yılmaz,  Ahmet  Kılıç,  Emine  Benek, etmektedir.  1  Mart  2012  tarihinde  Fransa'nın  Strasburg  ken-  Gülistan  Haşan,  Nigar  Enayati,  Erol  Polat,  İmam  Yıldız, dinde  başlatılan  süresiz-dönüşümsüz  açlık  grevi  gelişen  Öner  Uludağ,  Kerim  Sivri,  Tarık  Yusufi,  Haşan  Acar, direnişe  yeni  bir  boyut  kattı.  15  Kürdistanlının  "Öcalan'a  Açlık  grevine  katılan  kadınlar;  neden  eyleme  katıldıkları Özgürlük  İnisiyatifi"  adıyla  başlattıkları  açlık  grevcileri  talep-  ve  amaçlarına  ilişkin  sorularımızı  yanıtladılar.  4.sayfada 

yaşamınızda  yeni  bir  sayfa 
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Yazarımız  Müge  Tuzcuoğlu  tutuklandı  3.sayfada 


Min  ji  zarokatîya xwe  dest  bi kare  tevne  kir 


Dayîka  Telî,  ji  günde  Çolî  ye  giredayî  bajare  Gerse  ye.  Zaroktîya xwe  li  wir  derbaskiri  ye.  Niha  weke  penaberek  li  Evvrupa'ye  vvelate  Hollanda  dijî. 
Dayîka  Telî  li  mala  xwe  tevvnek  danî  ye. 
Sebra  xwe  bi  tewne  tîne  û  hestirke penaberiye  jî  li  neqşan  datîni  û  dibeje; 
"tewn  çekirin  kare  me  ye...  Rûpel  11 


Feminizmi  akılcı argümanlardan... 

O  yaşamın  doruklarında  yaşayan  biridir.  Anı  yaşayan  ve  anlam  veren bir  kadın.  Küçük  yaşlarda  başlar  onun isyanları.  Savaş  karşıtı  eylemlerde  yer alır.  Ekolojik  hareketlere  katılır.  Felsefe  ve tarih  onun  vazgeçilmezleri  olur.  Eko-Feminizm  kuramının  kurucusu  olan  Murray Bookchin’in  hayat  arkadaşı  olur.  Janet 
Biehl,  Sosyal  Feminizmin...  5.sayfada 


Eyalet  meclisine renk  katıyor 


Almanya  Kürtlerin  en  yoğun  yaşadığı 
Avrupa  ülkelerinden  biridir.  Kürtler aynı  zamanda  Almanya’da  genç  bir  kuşağa  da  sahip.  Cansu  Özdemir  eyalet  milletvekilliğiyle  birlikte  üniversitede  okumaya devam  ediyor.  Onun...  14.sayfada 


‘KADINLAR  İÇİN  YAPILANMA 
SÜREÇLERİ  RİSKLİ’ 


KJB  koordinasyon  üyesi  Leyla  Viyan,  tekçi,  katliamcı  zihniyetin  Ortadoğu’ya  felaket  getireceği  tespitini  yaptı.  Viyan: “Bugün  Ortadoğu’da  yaşanan  halkların  baharı  sürecinde  kadınlar  önemli  bir  direniş  sergilemelerine  rağmen  adeta  görülmemekte,  sürecin  dışında  tutulmaktadır.  Bundan  dolayı  kadınlar açısından  en  riskli  dönemler  yapılanma  süreçleridir.  Bu  süreçlerde  kendi  rengini  ve  taleplerini  doğru  oluşturmazlarsa,  süreçlerin  dışına  atılma  tehlikesi  daha  fazladır”  ifadesine  yer  verdi. 


‘KÜRT  KADINLARI  DEMOKRATİK 
DİRENİŞİN  ÖNCÜSÜDÜR’ 


Viyan,  “Kürt  kadınları;  hem  halk  olarak  hakları  ellerinden alınmış,  hem  de  cins  olarak  ezilmektedir.  Kürt  kadınlarının  bundan  dolayı  verdiği  mücadele  daha  keskin  ve  radikaldir. 
Kadın  Kurtuluş  İdeoloji  perspektifine  sahip  olan  Kürt  Kadın Hareketi  buna  denk,  ideolojik  alandan  savunma  alanına,  örgütlenme  alanına  kadar  birçok  alanda  kendine  ait  bir  sistemi oluşturma  çabasını  vermektedir.  Kürt  kadını  bu  direniş  çemberine  öncülük  yaptı”diye  ifade  etti.  3.sayfada 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Derya  KOÇGİRİ 


Demokratik ulusal  birliğe doğru 


13.  sayfada 
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Ev  kedisinin rahminde vaşak  döllendi 

Nesli  tükenmek  üzere  olan  bir  vaşak  türünün  mensubu  olan  Chrystal,  laboratuvar ortamında  döllenen  embriyodan  dünyaya  gelen  ilk  'siyah  ayaklı  kedi'.. 

ABD'de  bir  ev  kedisinin  karnında  hayata  merhaba  diyen  Chrystal,  laboratuvar  ortamında  döllendikten  sonra  dünyaya  gelen  ilk  "siyah  ayaklı kedi"  oldu.  Dünyada  kedigiller  familyasının  en küçük  bireyleri  arasında  yer  alan,  boyları  ev  kedilerinden  bile  küçük  olan  siyah  ayaklı  kedi  türü Afrika'daki  en  küçük  vaşak  türü  olarak  biliniyor. 
Nesli  tükenmekte  olan  türler  hakkında  bilimsel araştırmalar  yapan  Audubon  Çenter  for  Research of  Endangered  Species  adlı  kuruluştan  Earle Pope,  Chrystal'ın  6  Şubat'ta  kendi  kuruluşlarının New  Orleans  kentindeki  kompleksinde  dünyaya geldiğini  belirtti. 

Pope,  Chrystal'ın,  sayıları  azalan  türlerin embriyolarının  başarıyla  ev  kedilerinin  rahmine yerleştirilebileceğinin  bir  kanıtı  olduğunu  vurguladı.  Halen  Güney  Afrika'da  yaşayan  ve  adını  siyah renkleriyle  dikkati  çeken  ayak  tabanlarından  alan bu  vaşak  türünden  dünyada  sadece  10  bin  kadar 

kaldığı  sanılıyor.  .  ..  .  . 

•  Araştırma  Merkezi 


Hayata  yenilmemenin  sırrı 

Dünya  Sağlık  Örgütüne  göre,  yüksek  gelir  grubundaki  ülkelerin  yüzde  15'i,  orta  ve  düşük  gelir düzeyindeki  ülkelerin  halklarında  ise  yüzde  ll'i  hayatlarının  bir  aşamasında  depresyon  yaşıyor. 


•  Araştırma  MERKEZİ 


Manchester  Üniversitesi'nden  psikolog  Dr. 
Rebecca  Elliott'a  göre  hepimiz  bir  eğri üzerine  serpiştirilmiş  durumdayız.  Elliott "Bir  uçta  çok  hassas  dürümdakiler  var.  Çok  düşük düzeyde  stres  karşısında,  hatta  hiç  stres  var  olmayan  durumlarda  bile  ruh  sağlıkları  bozulabiliyor. 
Diğer  uçta  ise  feleğin  tokadını  yemiş,  türlü  olumsuz deneyimler  yaşamış  ancak  yine  de  iyimser  ve  olumlu bir  bakışı  koruyabilenler  var."  diyor. 

Doktor  Elliott'a  göre  insanların  büyük  bölümü ortalarda  bir  yerde...  Birileri  için  mümkünse;  'metanet'  edinilebilecek,  öğrenilebilecek  bir  şey  mi  o halde?  Örneğin  izleri  beynin  kimyasında  bulunabilir mi?  Ya  da  sinir  sistemindeki  iletim  mekanizmaların¬ da?  Doğuştan  sahip  değilsek,  sonradan  metanete kavuşabilir  miyiz? 

Tüm  bu  soruların  ortak  yanıtı:  Bilmiyoruz.  Ancak Dünya  Sağlık  Örgütü'ne  göre  dünyada  120  milyon kişi  depresyondan  muzdarip  olduğu  için,  bulmak durumundayız.  Hele  de  uzmanlara  göre  depresyona teslim  olanların  sayısı  günümüzde  geçmişe  göre artıştayken  ve  depresyon  gençler  arasında  da  yayılırken... 

Kadınların  depresyona  girme  oranı erkeklerin  iki  katı 

Dünya  Sağlık  Örgütü  verilerine  göre  yüksek  gelir grubundaki  ülkelerin  halklarının  yüzde  15'i  hayatlarının  bir  aşamasında  depresyon  yaşıyor.  Orta  ve 


düşük  gelir  düzeyindeki  ülkelerde  oran  yüzde  11 
olurken,  genelde  kadınların  depresyona  girme  oranı erkeklerin  iki  katı. 

Dr.  Bili  Deakin,  Rebecca  Elliott  ve  ekipleri, İngiltere  Tıbbi  Araştırmalar  Konseyi  desteği  ile  bunu sağlamaya  çalışıyor.  Beynin  işlevlerini  incelediklerini anlatan  Bili  Deakin,  bunların  başında  farklı  ortamla¬ 


ra  uyum  sağlamamızı  kolaylaştıran  bilişsel  esnekliğin ve  beynin  üzüntülü  anılardansa  mutlu  anıları  işleyip saklamaya  ne  ölçüde  odaklandığını  anlamanın  geldiğini  söyledi. 

Manchester'da  yapılan  çalışmada  gönüllüler önce  dört  kategoriden  birine  yerleştirildi.  Bu  kategoriler  yüksek  ve  düşük  stres  ile  depresyonlu  ve  depresyonsuz  yaşamı  eşliyordu.  Sonra  stres  altındaki hormon  düzeylerinin  ölçülmesi  için  tükürük  örnekleri  alındı,  beyinleri  işlevsel  MR  denilen  ve  beynin hangi  alanının  aktif  olduğunu  gösteren  görüntüleme sistemleri  ile  incelendi.  Duygusal  yükü  yoğun  resimler  gösterilen  deneklerden  bunları  ezberleyip  hatırlamaları  istendi. 

İlk  verilere  göre  daha  metanetli  olarak  tanımlanabilen  kişiler  resimlerdeki  mutlu  yüzleri  daha  kolay hatırlarken,  üzüntülü  ya  da  korkulu  yüzleri  kolay  tanıyamıyor.  Kişinin  'metanet'  düzeyi  yükseldikçe,  olumlu  sözcük  ve  imgelerin  belleklerinde  kalıcılığı  artıyor. 

Metanet  hapı 

Uzmanlar  araştırma  sonuçları  doğrultusunda bireylerin  profilini  çıkarabilmeyi  umuyor.  Bunun sonucunda  ilk  akla  gelen  çözüm  belirlenen  kilit  belirteçler  doğrultusunda  bir  sohbetle  terapi  yöntemi geliştirmek.  Uzmanlar  bir  tür  "metanet  hapı"  geliştirilmesi  beklentileri  karşısında  ise  temkinli.  Rebecca Elliott  "Bu  teorik  olarak  mümkün  olabilir  ama  insanlar  bu  tür  bir  ilaç  almak  ister  mi  bilmiyorum"  diyor. 

Yolu  ne  olursa  olsun,  insanın  zorluklara  karşı dayanma  gücünü  artıracak  bir  yol  bulma  fikri,  yine de  uğrunda  çalışmaya  değer  görünüyor. 


Yerçekimi haritası  bozuldu 

Ingiliz  bilim  insanları,  160  yıl  öncesine uzanan  küresel  sıcaklık  verilerini  incelediğinde,  1900  yılından  bu  yana  dünyanın  0.75  santigrat  ısındığını  tespit  etti.  Eriyen buzullar,  Dünya’nın  yerçekimi  haritasının bozulmasına  yol  açtı.  İngiliz  hava  ve  atmosfer kurumu  Met  Office  bilim  insanlarından  Colin Morice,  “Yaptığımız  araştırmada  en  yeni  ve  en geniş  çaplı  veri  tabanlarını  kullandık. 
Denizlerdeki  sıcaklık  ölçümlerini  de  değerlendirdik...  Elimize  geçen  son  160  yıla  ait  tablo, 
1900  yılından  bu  yana  0.75  santigratlık  bir 
sıcaklık  artışı  gösterdi”  dedi. 

Araştırmada  ayrıca,  en  sıcak  yılların  2005- 
2010  döneminde  yaşandığı  ifade  edildi.  Met 
Office  ve  East  Anglie  Üniversitesi’nin  İklim Araştırma  Kurumu  (CRU),  20’inci  yüzyılın  en sıcak  yılının  1998  olduğunu  tespit  etmişti. 
Dünya,  kayıtlara  geçen  en  sıcak  10  yılı,  geride kalan  14  yıl  içinde  yaşadı. 

Bilim  insanları,  son  yıllarda  giderek  artan küresel  sıcaklık  belirtilerinin,  hızla  ısınan Kuzey  Kutbu’ndan  gelen  verilerle  değiştiğine dikkat  çekti. 

•  Araştırma  Merkezi 

Tarihte  bu  ay 

*1723:  HollandalI  Ressam  Margareta 
Haverman,  gönderdiği  resimlerin  bir  kadın  tarafından  yapılamayacak  kadar  iyi  olduğu  gerekçesiyle  Kraliyet  Akademisine  kabul  edilmedi. 

*1792:  Mary  VVolIstone,  Kadın  Hakları Bildirgesini  ilk  kez  kaleme  aldı. 

*Natüralizm  Akımın  Öncüsü  Dünyaca  ünlü yazar  Emile  Zola,  2  Nisan  1840’  da  Fransa’da doğdu. 

*1840:  Dünya  Köle  Karşıtı  Kongresinin  tek kadın  delegesi  Lucretia  Mott,  Kongre  salonun¬ da  bir  balkonda  perdenin  arkasında  oturmak zorunda  kaldı. 

*1849:  Amerika’da  kadın  doktorlara  ilk  kez yasal  çalışma  izni  verildi. 

*1850:  Harriet  Tubman,  köprü  altlarında kölelere  özgürlük  dersi  verdi. 

*1851:  Sojourner  Truth,  ‘Ben  Bir  Kadın mıyım?’  başlığıyla  kaleme  aldığı  ilk  kadın  bildirisini  dağıttı. 

*1875:  Heykeltraş  Anne  VVhitney  bir  heykel yarışmasında  birinci  oldu.  Kadın  olduğu  anlaşılınca,  ödülü  geri  alındı. 


Doğmamış  bebeğe  ‘cep’  tehlikesi 


ABD’de  bilim  insanları  son  yaptıkları araştırmada  hamile  kadınların  cep telefonundan  uzak  durması  gerektiğini aksi  takdirde  bebeklerinde  davranış  bozukluğu görülebileceğini  ortaya  çıkardı.  ABD’deki  Yale Üniversitesinden  bilim  insanları  yaptıkları  son araştırmada  hamilelik  sırasında  cep  telefonuyla çok  fazla  konuşan  anne  adaylarının  bebeklerin¬ 


de  davranış  bozukluğu  olabileceğini  ileri  sürdü. 

Bilim  insanları  fareler  üzerinde  yaptıkları deneyden  yola  çıkarak  vardıkları  sonuçta  cep telefonunun  yaydığı  radyasyon  dalgalarının  doğmamış  bebeği  olumsuz  yönde  etkilediğini  kaydetti.  Araştırmacılar  radyasyondan  etkilenen bebeğin  ileriki  yıllarda  hafıza  sorunu  yaşayabileceğini  belirtti 

•  Araştırma  Merkezi 
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Müge  Tuzcuoğlu tutuklandı 


Gazetemizin  köşe  yazarlarıdan,  yazar  ve antropolog  Müge  Tuzcuoğlu  8  Mart  sabahı  Diyarbakır’da  gözaltına  alındıktan sonra  tutuklandı.  Müge  Tuzcuoğlu,  Kürdistan  Topluluklar  Birliği  (KCK)  adı  altında  Diyarbakır  Kayapınar  siyaset  akademisine  yapılan  operasyonda gözaltına  alınarak  tutuklandı. 

Diyarbakır’da  Taş  atan  çocuklarla  ilgili  yaptığı çalışmalardan  oluşan  “Ben  Bir  Taşım”  isminde  bir kitabı  bulunan  ve  Diyarbakır’daki  Sarmaşık  Derneği’nde  gönüllü  olarak  yaptığı  “Toplumsal  Travma”  ya  ilişkin  çalışmalarıyla  tanınan  Tuzcuoğlu’nu Ocak  ayı  itibariyle  gazetemizde  köşe  yazarlığı yapan  Tuzcuoğlu’nun  tutuklanmasına  yaptığı çalışmaları  gerekçe  gösterildi. 

Müge  T uzcuoğlu’na  özgürlük 


Yazar  ve  antropolog  Müge  Tuzcuoğlu’nun  tutuklanması  ardından,  Çocuklar  İçin  Adalet  Takipçileri adlı  grup  Müge  Tuzcuoğlu  için  adalet  talebiyle  imza kampanyası  başlattı. 

Müge  Tuzcuoğlu,  imzacılar  tarafından  “çocuklara  yönelik  adaletin  sağlanması  içinçalışan  birvicdan”  olarak  tanımlandı.  Müge  Tuzcuoğlu’nun  vicdan  lı  duruşuna  gönderme  yapan  imzacılar,  “Müge’nin  suçsuz  olduğunun  tanığıyız”  ifadeleriyle  Tuzcuoğlu’nun  yoksul  çocuklar  ve  savaşın  çocukları için  çalıştığını  vurguladılar. 

Müge  Tuzcuoğlu’nun  yargılama  sürecinin  takipçisi  olacaklarını  duyuran  Çocuklar  İçin  Adalet Takipçileri,  Tuzcuoğlu  özgür  olana  ve  yeniden  çocukların  yanına  dönene  kadar  farklı  kampanyalar düzenleyeceklerini  de  bildirdi. 

Kampanyaya  ilk  günden  adalet,  özgürlük,  insan  hakları,  çocuk  hakları  alanlarında  önemli  çalışmalar  gerçekleştiren  bilim  insanları  ve  sanatçılar  başta  olmak  üzere  Şahika  Yüksel’den Gençay  Gürsoy’a,  Latife  Tekin’den  İsmail  Beşikçi’ye,  Aslı  Erdoğan’dan  Osman  Kavala’ya  binin üzerine  katılımcı  imza  attı. 


•  Haber  Merkezi 


Yapılanma  süreçleri  riskli 


Kürt  Kadın  Hareketinin  kamuoyu  ile  paylaştığı  kadının  toplumsal  sözleşme  sinin  önemi yapılanma  süreçlerinde  daha iyi  anlaşılmaktadır. 

•  Haber  MERKEZİ 


Kürdistan  ve  Ortadoğu’da  yaşanan  siyasal gelişmeler  içerisinde  başta  Kürt  kadınları olmak  üzere  kadınların  rolüne  ilişkin  KJB  Koordinasyon  üyesi  Leyla  Viyan  gazetemize  değerlendirme  yaptı. 

Viyan,  dünyada  ve  Ortadoğu’da  sistemlerin  çözüldüğü  ve  toplumların  kendilerini  yeniden  yapılandırdığı  bir  süreçten  geçildiğine  dikkat  çekti. 
Halkların  kriz  ve  kaos  süreçlerini  tahlil  ederek  mücadelerini  yükselttiklerini  vurguladı. 

KJB  Koordinasyon  üyesi  Leyla  Viyan  şöyle  devam etti:  “Bu  değişim  ve  dönüşüm  süreçlerinde  peki  ka  - dınlar  bu  işin  neresinde  yer  alacak?  Bu  soruyu sorarken  Kürt  Kadın  Hareketinin  başlatmış  olduğu kampanyaların  anlamı  ve  önemi  daha  iyi  anlaşılmaktadır.  Yüzyıllardır  toplumun  bir  bölümü  görmezlikten gelinerek  sistemler  yapılanmalarını  oluşturuyorlar. 
Daha  önce  Kürt  Kadın  Hareketinin  kamuoyu  ile  paylaştığı  kadının  toplumsal  sözleşmesinin  önemi  bu süreçte  daha  iyi  anlaşılmaktadır.  Toplumlar  hangi esaslar  üzerinden  ortak  yaşamı  örecek.  Yani  toplumların  tüm  kesimlerinin  talepleri  hangi  ortak  payda  da buluşacak.  Örneğin  ülkeler  bazında  devlet  yapılanmalarının  bir  arada  yaşaması  için  anayasalar  vardır. 
Yani  birçok  husus  bu  anayasalar  çerçevesinde  garantilenir  ve  bunlar  belirlenen  temel  ilkeler  çerçevesinde  güvenceye  alınır”  diye  belirtti.  Viyan,  anayasaların  toplumların  yaşam  biçiminden  tutalım, eğitim,  sağlık,  güvenlik  gibi  tüm  alanlarda  konsesus sağlanarak  yapıldığını  ve  toplumlarında  zihniyetlerinin  belirlenen  çerçeve  de  şekillendiğini  ifade  etti. 

Tekçi  katliamcı  zihniyet  Ortadoğu’nun  felekati  olur 

Kadınların  yüzyıllardır  büyük  bedeller  ödeyerek belli  kazanımlar  elde  ettiğini  ve  bu  mücadelenin  bugün  bile  yoğun  bir  şekilde  sürdüğünü  belirten  KJB Koordinasyon  üyesi;  yeniden  yapılanma  süreçlerinde  de  kadınlara  önemli  bir  rol  düştüğüne  dikkat çekti.  “Bu  rol  nedir  ve  nasıl  olmalıdır?  Bu  soruların cevabı  süreç  açısından  çok  önemlidir.  Egemen  olan güçler  oluşacak  sisteme  kendi  renklerini  vermek  is  - teyeceklerdir.  Bugün  Ortadoğu’da  yaşanan  halkların baharı  sürecinde  kadınlar  önemli  bir  direniş  sergilemelerine  rağmen  adeta  görülmemekte,  sürecin dışında  tutulmaktadır.  Bundan  dolayı  kadınlar  a  - çısından  en  riskli  dönemler  yapılanma  süreçleridir. 
Bu  süreçlerde  kendi  rengini  ve  taleplerini  doğru  oluşturmazlarsa,  süreçlerin  dışına  atılma  tehlikesi  daha fazladır”  ifadesine  yer  verdi. 

Ortadoğu  ve  Türkiye  cephesinde  kadın  katliamlarının  arttığını  vurgulayan  Leyla  Viyan  şöyle  de¬ 


vam  etti:  “AKP  hükümeti  ve  zihniyetinin  yarattığı  sonuç  kadını  yeniden  şiddet  kültürüne,  katletme kültürüne  terk  etmektedir.  AKP,  kadına  kaç  çocuk doğuracağından  tutalım,  nasıl  bir  aile  modeline  kadar;  eğitiminden  tutalım,  sağlık  alanına  kadar  sürekli  bir  müdahale  ve  kendine  göre  bir  doğrultu  verme çabası  içerisindedir.  AKP  hükümeti  kendi  ideolojisi çerçevesinde  bir  kadın  modeli  açığa  çıkararak,  Ortadoğu  halklarına  da  aynı  kültür  ve  modeli  taşırma misyonuyla  görevlendirilmiştir”  diye  belirtti.  AKP  hükümetinin  tekçi,  gerici,  kendisinden  başkasına  yaşama  şansı  tanımayan  zihniyetinin  Ortadoğu’ya  felaket getireceği  tespitini  de  yaptı. 

Kadınlar  kendi  sistemlerini  yaratmaktadır 

Kürt  kadınlarının  hem  halk  olarak,  hem  de  cins olarak  ezildiklerini,  bu  süreçte  en  fazla  Kürt  kadınları zorlandıklarını  vurgulayan  KJB  Koordinasyon  üyesi Leyla  Viyan  değerlendirmesini  şöyle  sürdürdü:  “  Kürt kadınları;  hem  halk  olarak  hakları  ellerinden  alınmış, hem  de  cins  olarak  ezilmektedir.  Kürt  kadınlarının bundan  dolayı  verdiği  mücadele  daha  keskin  ve  radikaldir.  Kadın  Kurtuluş  İdeoloji  perspektifine  sahip olan  Kürt  Kadın  Hareketi  buna  denk,  ideolojik  alandan  savunma  alanına,  örgütlenme  alanına  kadar  birçok  alanda  kendine  ait  bir  sistemi  oluşturma  çabasını  vermektedir”  diye  ifade  etti. 

Kürt  kadınlarının  kendi  öz  sistemlerini  geliştirmesinin  birçok  kesimde  tedirginlik  yarattığını  ve  çok yoğun  saldırılar  olduğunu  belirten  Viyan;  “Kürt  kadını kendi  özgücüne  dayalı  bir  mücadeleyi  vermekte, kadını  erkeğin  ekseninden  kendi  öz  eksenine  çekmektedir.  Bundan  dolayı  Kürt  kadınları  özgürlük 


mücadelesinin  ön  saflarında  yerlerini  almaktadır. 

Kürt  kadınları  yeni  bir  toplumun  inşası  kadar  kendi  sistemini  de  yaratmaktadır.  Kürt  özgürlük  mücadelesinin  yapılanmasında  kendi  sözleşmesi  ve rengiyle  öncülük  yapmaktadır’dedi. 

Kürt  kadınları  Öcalan  etrafında  kenetlendi 

Değerlendirmesinde  Kürt  halk  önderi  Abdullah Öcalan’nın  rolüne  dikkat  çeken  Leyla  Viyan;  “Kürt  kadının  bilinçlenmesinde  örgütlenmesinde  Önder APO’nun  çok  büyük  emekleri  olmuştur.  Bu  emeklerinden  dolayıdır  ki,  Kürt  kadını  da  önderliğinin  özgürlüğünü  kendi  özgürlüğü  olarak  görmekte  ve  etrafında  kenetlenmektedir.  Kürt  halk  Önderliği  üzerinde  geliştirilen  tecrit,  Kürt  halkı  üzerinde  yürütülenfiziki,  siyasi,  kültürel  ve  ekonomik  soykırım  karşısında  bu  ulusun  bir  parçası  olan  Kürt  kadınları  ‘Öcalan’a özgürlük,  siyasi  soykırıma  son’  şiarı  ile  bu  süreç karşısında  ki  tutumunu  ortaya  koydu”  diye  belirtti. 

KJB  Koordinasyonu  Kürt  kadınlarının  8  Mart’ı görkemli  karşıladığını  vurgulayarak  şöyle  devam  etti: “8  Mart  birçok  ülkede  bir  günde  kutlanırken,  Kürt kadınları  tarafından  neredeyse  bir  hafta  boyunca meydanlarda  8  Mart  kutlandı.  Kürdistan’nın  dört parçasında  ve  yurt  dışında  Kürt  kadınları  değişim  ve dönüşüm  sürecinde  kendi  somut  taleplerini  dile  getirerek  bu  yılı  karşıladı.  Daha  önce  kadına  ilişkin başlatmış  olduğu,  kadın  sorununu  görünür  kılma  amaçlı  kampanyalar,  kadın  üzerinde  ki  şiddet  ve baskıya  dikkat  çekmiştir.  Bugün  yüzlerce  Kürt  kadını başlatılan  açlık  grevlerinde  en  önde  yerlerini  alarak ve  bu  direniş  çemberine  katılarak,  öncülük  yaparak tarihi  görevlerine  sahip  çıkmaktadır”  dedi. 


Ortadoğu’nun  büyüsü  bozuldu 


Doğa  bütün  görkemiyle  canlanmış  ve  yeni  başlangıçlara  davet  ediyor,  insanları.  Adeta  “beni görün,  ben  de  ki  yenilenmeyi  örnek  alın. 
Yaşamınızı  an  be  an  değiştirin,  ahengim  ve  uyumum size  esin  kaynağı  olsun.  Çokluk,  çeşitlilik  benim  yegane özelliğimdir.  Sizde  faydalanın”  demektedir.  Doğada  ki uyanış  insanların  ruhsal  yapılarına  yansımaktadır  aslında.  içi  içine  sığmaz  insanın,  bahar  kıpır  kıpır  bir  duygu yaratır  ruhsal  yapımızda.  Ama  sadece  bu  kadarını  hissederiz.  Doğa’nın  ahengini,  uyumunu  görmeyiz.  Çeşitliliğini  görürüz  de  anlam  vermeyiz.  Her  canlının  bir denge  içerisinde  yaşamını  sürdürmesi  ilgimizi  çekmez. 
Çünkü  bunlar  insanlara  yabancı  şeylerdir.  İnsanların hayatında,  teklik,  bireycilik  daha  hakimdir.  Renklilik  ve çeşitlilikten  çok  benzeştirmeye  çalışırız  birbirimizi. 
Yaşam  hep  rekabetten  ibarettir.  Hal  böyle  olunca  yaşamın  dengesi  de  olmuyor.  Zenginler,  fakirler,  güçlüler güçsüzler,  iyiler  kötüler  derken  savaş  vazgeçilmez  gibi algılanıyor.  Özellikle  ekonomik  ve  siyasi  yaşam  rekabet ve  güce  dayandığından  sosyal  yaşamlarımızı  da  bu olgular  belirliyor.  İnsanlar  bu  yaşam  biçimiyle  güçten düşerken,  doğa  kendi  farklılıklarıyla  güçleniyor.  Ama  biz yine  de  görmüyoruz. 

Neden  göremiyoruz  veya  görmüyoruz  doğanın ahengini?  Ya  algı  kodlarımızda  çok  tek  düzeylik  vardır, 


ya  görüyoruzdur  ama  işimize  gelmiyordur,  ya  da  görüyoruz  da  yeterli  yaklaşımız  gelişmiyordun  Dolayısıyla geriye  elimizde  kala  kala  çatışma,  rekabet  kalabiliyor. 
Ekonomik  ilişkilerde  belirginlik  kazanan  rekabet  olgusu  aslında  günlük  yaşamın  basit  olgularına  kadar  yansımaktadır.  Ancak  günümüzün  eril  siyaseti  ekonomik çıkarlara  dayandırıldığından  siyasi  alanda  ki  çatışma daha  belirginlik  kazanmaktadır.  Çünkü  iktidarlar  çıkarları  için  bütün  devlet  mekanizmalarını  kullanmaktadırlar.  Bilim  ve  teknik  gücü  yanında  her  türlü  iktidar  aracı devreye  konulmaktadır.  Güncel  siyasete  baktığımız  da bunu  çok  net  görebiliyoruz.  Ortadoğu’daki  sıcak  çatışma  ortamı  dışında  dünyanın  birçok  yerinde  çatışma, rekabet,  baskı,  açlık  her  yıl  biraz  daha  artarak  devam ediyor.  Daha  çok  gündemdeki  yerini  koruyan,  genelde sıcak  çatışma  ortamları  oluyor.  Tabi  bunu  sağlamak için  de  toplumların  üzerinde  kızılca  kıyamet  terör,  ekonomik  kriz  gibi  gündemlerle  toplumlar  her  türlü  askeri ve  siyasi  müdahaleye  hazırlanıyor.  Tarihte  de  bu  tür olaylara  çok  rastlanır.  Ancak  hiç  biri  son  yıllardaki kadar  pervasız  olmamıştır.  Artık  katliamların  gizli 


kapaklı  yapılmasına  ihtiyaç  duyulmamaktadır.  Çünkü toplum  önceden  hazırlanmıştır.  Kimsenin  kimseye destek  sunamayacağı  bir  politika  izlenir.  Canını  kurtarma  kaygıyısı  toplumları  sarınca  “önce  can,  sonra canan”  edabiyatı  hüküm  sürer. 

Kürtlerin  yaşadıkları  coğrafyada  da  yapılan  bundan başkası  değildir.  Neredeyse  her  kesim  ve  muhalif  güç kendi  dertleriyle  meşguldür.  Bazıları  bu  tür  süreçlerin rantlarından  faydalandığından  sessizce  izlemeyi,  hatta iktidarla  hareket  etmeyi  marifet  bilir.  Bazıları  zaten  işin yürütücüsü,  geriye  kalanlar  da  önce  ‘can’  diyenler.  Oysa Ortadoğu  yüzlerce  halka  kucak  açmıştır.  Barındırdığı halklara  yetecek  zenginliklere  sahiptir.  Tarih  bunun şahididir.  Ta  ki  işin  içine  ekonomik  rant,  siyasi  çıkarlar girene  kadar.  Sonrası  Ortadoğu’nun  büyüsü  bozuldu. 
Eskiden  bolluğun,  bereketin  merkezi  olan  bu  coğrafya, şimdilerde  herşeye  muhtaç  bir  şekilde  yaşamaktadır. 
Hep  dışardan  destek  bekleyen,  kendi  kaynaklarından faydalanamayan,  üretemeyen,  sorunlarını  çözemeyen bir  gerçeklikle  karşı  karşıya.  Bunun  dışına  çıkanların nasibine  ise  savaş  düşüyor.  İşte  Kürtlerin  günümüz  ger¬ 


çeği  içerisinde  maruz  kaldığı  yaşam  bu. 

Sadece  Kürtler  değil  tabii  ki;  kadınlarda  bu  cinsiyetçi,  milliyetçi  ve  rantçı  politikalardan  çokça  etkileniyor. 
Yaşamları  her  taraftan  kuşatıldığından  kendi  özüne yabancılaşma  düzeyine  gelmiştir.  Oysa  doğanın  ahengi- ne  en  yakın  olan  kadınlardır.  Ruhsal  zenginlikleri,  kadınlık  içgüdüleri  ve  biyolojik  yapılarıyla  doğayla  bütünleşmeye  en  yatkın  varlıklardır.  Çokluk,  çeşitlilik,  uyum  ve denge  kadını,  kadın  yapan  öğelerdir.  Günümüz  kadın gerçeğinde  bu  özelliklerin  önemli  bir  kısmı  aşınsa  da hafızasının  derinliklerin  de  mevcuttur.  Bunu  hem  demokratik  mücadelerde,  hem  de  kadın  özgürlük  mücadelelerinde  görmekteyiz.  O  halde  bir  baharı  daha  yaşarken belki  de  en  çok  biz  kadınlar  doğanın  sesine  kulak  vermeliyiz.  Erkeğin  rekabetçi,  rantçı  yaşam  alışkanlıklarından kurtulmak  ve  kadın  değerlerimize  dönmek  için,  siyasetin cinsiyetçi  politikalarını  değiştirmek  için,  toplumların ahengi  ve  uyumu  için  daha  çok  hafızamızı  tazeleyelim. 
Doğa  her  renge,  her  varlığa  kendi  gerçekliği  içerisinde yer  vermektedir.  Kadınlar  olarak  bizler  de  içinde  yaşadığımız  toplumları  değiştirerek  kendimiz  olarak  yaşayabiliriz.  Her  halk  kendi  doğallığı  içerisinde  yaşayabilirse  bizlerde  gerçek  doğamızla  buluşabiliriz. 
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Ensest  mi  dediniz? 


Daha  iç  açıcı  bir  konu  yazmak  isterdim.  Ancak  yaşamımızı  derinden  etkileyen  kimi  hakikatler  var  oldukça  yazmak  ama  sürekli  yazmak  da  şart  oluyor.  Son  bir  ayda çalışmakta  olduğum  kadın  merkezine  üç  ayrı  ensest  vakası  yansıdı.  Dile  getirirken  bile  zorlandığımı  veya  çoğumuz  açısından duygusal  dünyamızı  sarsan  türden  durumlar  olduğunu  söyleme¬ me  gerek  yok  sanırsam.  Çünkü  ensest  olayları,  bilincimizin  ve duygularımızın  algılama  sınırlarını  zorlayan  olgulardır.  Çoğumuz belki  duymak  veya  tartışmak  istemeyiz.  Ancak  ve  maalesef  ki yaşamımızda  var  ve  duyacağız.  Canımızı  açıtsa  da  tartışacağız. 
Hatta  bağıracağız,  dile  getireceğiz.  Biztartışmasak,  bağırmasak, enseste  uğrayan  o  küçük  canların  çığlıklarını  nasıl  duyabiliriz  ki... 

Yıllardırşiddetin  her  türüne  yönelik  birçok  olguyla  karşılaştık, yaşadık,  tanık  olduk.  Tacizin,  tecavüzün  bir  çok  yaşanma  biçimi¬ ne  de  rastladık.  Duyduk  veya  uğraştık.  Ensest  ilişkiler  ise  kelimenin  gerçek  anlamıyla  dehşet  verici...  Çünkü  bu  konu  toplumda üzeri  kapatılan,  hatta  daha  acısı,  üzeri  kapatılması  herkes  için  en hayırlısı  olarak  görülen  bir  durumdur.  Karşımıza  11  ve  13  yaşındaki  iki  kız  kardeşin  dayılarının  tecevüzüne  uğramalarından  tutalım  da  amcalarının  ve  babalarının  cinsel  istismarına  maruz  kalan çocuklara  kadar  bir  çok  olay  çıkıyor.  Dolayısıla  anlatılanlar  acı ama  gerçek... 

Tabii  burada  dilim  döndüğünce  kelimelerin  kıtlığına  sığınarak sorunu  kısmende  olsa  aktarmaya  çalışacağım.  Ensesti  nasıl  açıklayabilirim  derken,  kelimenin  kökenleri  ve  tanımlarına  da  inerek kısa  da  olsa  bir  araştırma  yaptım.  Karşıma  şu  sonuçlar  çıktı... 

Latince  kökenli  olan  ensestin  kelime  karşılığı  «incestus»  olup anlam  olarak  «pis,  kirlenmiş,  temiz  olmayan»  manasına  gelmektedir.  Ayrıca  tanrılar  karşısında  da  «ahlaksız,  uygunsuz,  iffetsiz, suçlu»  olarak  da  kullanılmaktadır.  Arapça’da  da  manası  fücur. 
Osmanlı  -  Türkçe  sözlüğünde  fücur;  «günah,  zina»  olarak  karşılık  bulmaktadır.  Türk  Dil  Kurumu  sözlüğünde  ise;  «günahın  her çeşidi»  olarak  ifade  edilmektedir.  Yani  birinci  veya  ikinci  derece yakın  akraba  çevresi  içindeki  cinsel  ilişki  ya  da  aile  içi  cinsel  ilişki olarak  nitelendirilmektedir. 

Tarihsel  süreç  içinde  de  ensest  genel  olarak  tabu  görülmüştür.  Ana  eksenli  neolitik  toplumlarda  totem  kurallarının  en  katisı kız  ve  erkek  kardeşler  arasındaki  cinsel  ilişkidir.  Ana  soylu  klan topluluklarında  anne-oğul  arasındaki  ilişki  en  az  kardeşler  arasındaki  ilişki  kadar  yasaklı  ve  tabu  olarak  karşılanmıştır. 

Ancak  bin  yıllara  varan  bir  sorun  olmasına  rağmen,  belkide en  fazla  gizli  kalan  şiddet  türünün  ensest  olduğunu  söylemek gerekiyor.  Bunda  aile  ve  kan  bağı,  namus  gibi  bir  çok  sebep  devreye  girdiğinde  ensestin  en  derin  tabu  olarak  sürekli  gizlendiği kesindir.  Ensest  genelde  toplum  tarafından  kabul  görmemektedir.  Yani  toplumlar  bu  tür  durumların  kendilerinde  yaşanmadığını  iddia  etmektedirler.  Ya  da  derin  bir  red  eğilimindedirler.  Hiç unutmuyorum;  bir  dönem  Batman  kadın  intiharları  ve  ensestle olan  ilişkisine  dönük  bir  araştırma  yapmak  istemiştik...  Bir  çok insanın  tepkisi  «asla  bizde  yaşanmaz»  tarzında  olmuştu.  Yine çokça  bilinen  Meltem  Arıkan’ın  «Yeter  Tenimi  Acıtmayın»  adlı kitabı  yasaklanmış,  sebep  olarak  ise  «türk  toplumunda  ensest yoktur»  gösterilmişti.  Kitabın  Türk  değer  yargılarıyla  oynadığı iddia  edilerek  yasaklama  kararı  çıkarılmıştı.  Dolayısıyla,  asla  diye birşey  yoktur.  Çünkü  bütün  toplumlarda  yaşanmaktadır.  İnkar ederek  sadece  gerçeklerden  kaçmaya  çal  ışıyoruz.  Ancak  gerçeklerin  acımasız  yönü  bir  gölge  gibi  peşimizi  de  bırakmıyor. 

Bu  bağlamda  ensest  görünür  bir  sorun  değildir.  Ensesti,  çok küçük  bir  bölümü  görünür  olan  buzdağına  benzetebiliriz.  Yanı  sıra ensest  mağdurları  her  yaştan  kız  ve  erkek  çocuk  olabilirken,  saldırganlar  başta  baba  olmak  üzere,  dede,  ağabey,  amca,  dayı  ve kuzen  gibi  genellikle  mağdurdan  yaşça  büyük  erkek  akrabalardır. 
Ensestin  ortaya  çıkmasının  önünde  başlıca  engeller  çocuğun  kendini  ifade  etmesinin  zorlukları,  saldırganın  her  tür  tehdit  içeren tutumu,  toplumun  namus  anlayışının  yarattığı  baskı,  toplumun  ve kurumların  bireyden  önce  ailenin  bütünlüğünü  korumaktan  yana takındıkları  geleneksel  tutumları  sayabiliriz.Bu  bağlamda  ensest; varlığının  kabul  edilmesi  ve  gizli  kalmasının  önüne  geçilmesi gerekli  bir  toplumsal  sorundur.  Ayrıca  aile  içi  şiddetin  ve  çocuk istismarının  önemli  bir  boyutudur. 

Ensest  oldukça  çetrefilli  yönleri  olan  bir  sorundur.  Ama  sorun ne  kadar  derin  olursa  olsun,  burada  öncelik  mağdur  olanın,  yani çoçuğun  veya  mağdurun  hakkının  korunmasına  dönük  olmalıdır. 
Çünkü  hayatı  boyunca  derin  kişilik  yarılmalarını  yaşayacak  olan  o dur.  Aile  bireyleri  ve  çevre  de  bu  bağlamda  değerlendirilmek durumundadır.  Geleneksel  yaklaşımlar  burada  kesinlikle  tehlikelidir.  Yaşananlar  görünür  kılınır,  tartışılır  ve  yüzleşilirse  ancak  aşılabilinir.  O  zaman  bizim  yapmamız  gereken  de  tam  olarak  bu  yüzleşmeyi  sağlamak  ve  toplumda  ahlaki  ve  politik  inşa  süreçlerini güçlendirmektir.  Aksi  taktirde  gizli  kalan  her  ensest,  bir  insanı hayattayken  ölümden  beter  bir  yaşama  mahkum  etmektir. 
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“Sözün  bittiği  yerdeyiz” 


“Bu  eylem  Önderliğin  özgürlüğü  için  Kürtlerin  neleri  feda  edebileceğini  ortaya  çıkarıyor.  Biz  bu kararlığı  gösterebiliyorsak,  dünya  siyaset  güçleri  de  aslında  bu  eyleme  anlam  verebiliyorlardı” 


•  Hacer  ALTUNSOY 


Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan  ile  avukat  görüşmelerinin  kesilerek  tecridin derinleştirilmesi  Kürt  halkının  her  parçada  ki  eylemselliklerinin  yayılmasına  neden  ol  - du.Kürt  halkı  açlık  grevlerinden  serhıldanlara  kadar  değişik  biçimlerde  eylemlerini  sürmektedir. 

Başta  Kuzey  ve  Güneybatı  Kürdistan  olmak üzere  Avrupa'da  da  eylemsellikler  son  bir  ay  içerisinde  yoğunluk  kazandı.  1  Mart  2012  tarihinde Fransa'nın  Strasborg  kendinde  başlatılan  süresiz-dönüşümsüz  açlık  grevi  gelişen  direnişe  yeni bir  boyut  kattı.  15  Kürdistanlının  "Öcalan'a  Öz  - gürlük  İnisiyatifi"  adıyla  başlattıkları  açlık  grevcileri  taleplerini  bir  basın  açıklaması  ile  kamuoyuna  duyurdular.  Açlık  grevine  katılanlar:  Fuat  Kav, Gönül  Kaya,  Ahmet  Çelik,  Mecbure  Özer,  Harun Yılmaz,  Ahmet  Kılıç,  Emine  Benek,  Gülistan  Ha  - san,  Nigar  Enayati,  Erol  Polat,  İmam  Yıldız,  Öner Uludağ,  Kerim  Sivri,  Tarık  Yusufi,  Haşan  Acar. 

Açlık  grevine  katılan  Emine  Benek,  Mecbure Özer,  Gülistan  Haşan  ve  Nigar  Enayati;  neden  eyleme  katıldıkları,  kararlaşmalarında  netüretkenlerin  sebep  olduğu  ve  amaçlarına  ilişkin  sorularımızı  yanıtladılar. 

Bu  kararlılık  etki  yaratacaktır 

Gülistan  Haşan:  Bir  birey  için  zor  bir  karar olabilir  ama  Kürt  halkı  için  ve  bir  kadın  olarak  bu kararı  verirken  zorlanmadım.  Çünkü  böylesi  bir süreçte  en  iyi  eylem  biçimi  olduğunu  düşünüyorum.  Şu  açıdan  öyle  düşünüyorum.  Şu  ana  kadar bütün  eylemsellikler  denendi,  fakat  çok  güçlü bir  sonuç  alınmadı.  En  büyük  kararlığımda  Önderlik  üzerinde  yürütülen  ağır  tecritin  yürütülmesi  ve  sekiz  aya  yakındır  Önderlikten  haber  alınmamasıdır.  Bu  bizim  açımızden  en  büyük  kararlıklık  düzeyidir  ve  gerekçem  izdir.  Birey  olarak böyle  kararlaştım.  Bu  eylemle  birlikte  iyi  bir sonuca  varma  kararlığı,  düşüncesi  taşıyorum. 
Yani  bir  bütünen  amaçladığımız  her  şey  gerçekleşmeyebilir.  Ama  şu  açıdan  inançlıyım;  Önderlik üzerindeki  yürütülen  tecrit,  Önderlikle  kesilen bağlantı,  Önderliğin  düşüncelerinin  bize  yansıtılmaması  konusunda  bu  eylemin  sonuç  yaratacağına  inanıyorum.  Basın  açısından,  Avrupa  ve Türkiye  açısındanda  bir  etki  yaratacağına  inanıyorum.  Çünkü  basit  bir  eylem  biçimi  değil.  Bir diğer  anlamıyla  bir  Kürdün  kararlık  düzeyini  de yansıtıyor.  Türkiye'de  Önderlik  üzerinde  ki  tecrit ve  Kürt  halkı  üzerinde  yürütülen  soykırım  politi¬ 


kalarının  durdurulmalı,  bir  çözü me  kavuşabi I mesi  ve  Önderliğin  özgürlüğü  için  Kürtlerin  neleri feda  edebileceğini  aslında  ortaya  koyabiliyor.  O açıdan  bir  Kürt,  bir  kadın  olarak  bu  kararlığı  gösterebiliyorsak,  dünya  siyaset  güçleri  de  aslında bu  mesajı  çok  güçlü  alabiliyor  ve  anlam  da  verebiliyorlar.  Hedef  ve  sonuç  olarakta  en  azından, Kürt  sorununda  ufakta  olsa  bir  etki  yaratacağına inanıyorum.  Biz  güçlü  bir  sonuç  almak  için  bueylemdeyiz.Ve  bu  konuda  da  ısrarlıyız.  Sonuç  alacağımıza  da  inanıyorum. 

AB  giderek  değerlerinden  uzaklaşıyor 

Emine  Benek:  Yedi  ayı  aşkındır  Önderliğimizin  üzerinde  tecrit  var.  Türk  devletinin  çok  ciddi yönelimleri  var.  Bu  yönelimler  karşısında  bir  şeyler  yapmak  gerekiyordu.  Yani  sürece  Önderliğin yoldaşları  olarak  müdahil  olmamız  gerekiyordu. 
Yani  farklı  düzeylerde  aktiviteler  yaptık  ama  yeterli  gelmiyordu.  Sözün  bittiği  noktada  artık  bedenlerimizi  ortaya  koymaktan  başka  bir  çare  kalmıyor  bu  anlamda.  Böylesi  bir  eylemi  kendim  i  - çin  çok  yerinde  gördüm  ve  katıldım. 

Şimdi  tabii  böyle  bir  eylem  ile  bütün  Kürdistan  ve  Kürt  halkının  sorunlarını  çözemeyiz.  Fakat kamuoyu  açısından  hem  duyarlılık  oluşturma, hem  de  Türk  devletine  yönelik  bir  takım  yaptırımların  yapılması  gerktiğine  inanıyorum.  Özellikle  Türkiye'nin,  Avrupa  Konseyine  üye  olması ve  Avrupa'nın  da  Önderliğimizin  üzerinde  uygulanan  tecrit  karşısında  sesizliği,  kararlaşmamda önemli.  Yine  parlamanter  Kürtlerin  tutuklu  olması,  yedibin  siyasetçinin  tutuklanması  ve  halen tutuklamaların  devam  ediyor  olması;  gazetecilerin,  avukatların  gözaltına  alınması  ve  tutuklanması  karşısında  ciddi  bir  sessizlik  var.  Hatta onaylama  durumu  var.  Avrupa  ülkeleri  kendi normlarını  ayaklar  altına  alıyorlar.  Avrupa  Birliği giderek  kendi  değerlerinden  uzaklaşıyor.  Eylem başladığından  beri  bir  duyarlılık  söz  konusu, demokrat  kesimler,  insan  hakları  ve  özgürlükten  yana  olan  insanlar  bizim  sesimizi  duyuyorlar. 

Kürt  halkı  eylemlerinde  tavrını  da  ortaya koyuyor,  mücadeleyi  daha  çok  sahiplenme,  haksızlığı  kabul  etmeme  durumu  söz  konusu.  Newroz  ve  8  Mart  da  gördük.  Gerçekten  coşkulu  bir ortam  var.  Büyük  özgürlük  özlemi  var.  Yani  bu  se¬ ne  özgürlüğümüzü  gerçekleştireceğiz  ve  Önderliğimizi  özgüleştireceğiz,  hedefimiz  de  budur. 
Biz  grubumuza  Önderlik  insiyatifi  adını  koyduk. 

Onurluca  yaşamak  için  elimizde  canımız  var 

Mecbure  Özer:  Benim  bu  eyleme  karar  vermemin  nedeni  Önderlik  üzerindeki  tecritin  sür¬ 


dürülmesidir.  Kim  olursa  olsun  bu  soruna  insan sessiz  ya  da  duyarsız  kalamaz.  Aynı  zamanda Kürdistan'da  her  gün  tutuklamalar  oluyor. 
Zindanlar  dolmuş.  Yine  Kürt  çocukları,  kadınları her  gün  gerçekten  katliamdan  geçmektedir.  Yani insan  olarak  kendi  halkına,  topraklarına  yönelik bu  kadar  saldırının  olması  vicdanen  ya  da  onurluca  yaşamanın  bir  gereği  olarakta  sessiz  ya  da gamsız  kalınamazdı.  Önderlik  üzerinde  ki  tecrit ile  bize  dayatılan;  hem  kadın  olarak,  hem  halk olarak  soykırımı  kabul  etmeme,  bunun  karşısında  direnmek  gerektiği  düşüncesiyle  eyleme katılma  kararı  verdim.  Onurluca  yaşamak  için  elimizde  canımız  var.  Grup  olarak  bazı  taleplarimiz var.  Bu  sorunun  çözümü  Önderliğin  muhatap alınmasıyla  gelişebilir.Bu  nedenle  Önderliğin üzerinde  ki  tecritin  kaldırılması,  Önderliğin koşullarının  uygun  hala  getirilmesi  gibi  taleplarimiz  var. 

2012  yılı  Kürt  halkı  için  başarı  ve  birlik 

yılı  olacaktır 

Nigar  Enayati:  Açlık  grevine  katılım  kararımı verirken  Kürdistan'da  ki  siyasi  gelişmeler  belirleyici  oldu.  Kürdistan'da  yaşanan  gelişmelerde büyük  bir  haksızlık  var.  Son  bir  kaç  yıldır  görüyorum  ki  Kürt  halkına  karşı  büyük  bir  adaletsizlik var  ve  bu  her  yerde  kendini  gösteriyor.  Özellikle Kürt  halk  Önderliğinin  üzerinde  derin  bir  tecrit ve  yoğun  bir  baskı  var.  Son  yedi  aydan  fazladır avukatlarıyla  görüştürülmüyor.  Diğer  taraftan; her  gün  tutuklamalar,  işkenceler  devam  ediyor. 
Özellikle  İran'da  idam  halen  devam  ediyor.  Yeni yılın  başında  Roboski  katliamı  yaptılar.  Diğer taraftan  da  Kürt  halkı,  Kürt  kadınları,  gençleri her  gün  bu  sisteme  kurban  ediliyorlar. 

Avrupa'da  büyük  bir  sessizlik  vardı.  Her  tarafta  asimilasyon  politikaları  yürütülüyor.  Kürt halkının  üzerinde  katliamcı  bir  politika  yürütülüyor.  İran'da  katliamlar  var.  Gençlere  karşı  dağıtılan  narkotik  yaklaşımlar  da  katliamdır.  Yani  beyaz  katliamdır.  Yavaş  yavaş  gençleri  katlediyorlar. 
Her  gün  sınırda  bomba  yağdırıyorlar.  Halk  çocukları  için  bir  parça  ekmek  getirmek  için  sınırları  aşıyor.  Tüm  bunlar  ve  özellikle  başkan  Apo  üzerindeki  baskılar  böyle  bireyleme  girmemde  etkili  oldu. 

Bütün  bu  adaletsizliğe  karşı  bir  şey  yapmalıydım.Türkiye  cezaevilerinde  milletvekillerin  öncülüğünde  siyasi  tutsakların  başlatığı  eylemler  de var.  Açlık  grevi  gibi  bir  eylem  bizim  demokratik hakkımızdır. 

Yine  2012’  nin  Kürtler  açısından  başarı  ve birlik  yılı  olması  ve  çözümü  gündemleştirmesi için  Kürt  Ulusal  Konferansı  da  ele  alınması  gereken  önemli  çalışmalardan  biridir. 
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Feminizmi  akılcı  argümanlardan  kurtarmak 

“Eko-Feminizm  şu  anda  batılı  ülkelerden  “Çünkü  doğa  felaketleri,  küresel  ısınma  endüstriel daha  çok  üçüncü  dünya  ülkelerinde  yaşayan  üretim  ve  tükettimin  yarattığı  krizler  bu  kadınların kadınlar  tarafından  sahipleniliyor.”  yaşamını  direk  olarak  erkeklerden  farklı  etkiliyor.” 

•  Döne  GÜZEL 


O  yaşamın  doruklarında  yaşayan  biridir. 
Anı  yaşayan  ve  anlam  veren  bir  kadın. 
Küçük  yaşlarda  başlar  onun  isyanları. 
Savaş  karşıtı  eylemlerde  yer  alır.  Ekolojik  hareketlere  katılır.  Felsefe  ve  tarih  onun  vazgeçilmezleri olur.  Eko-Feminizm  kuramın  kurucusu  olan  Murray Bookchin’in  hayat  arkadaşı  olur.  Janet  Biehl, Sosyal  Feminizmin  yaratıcılarından.  Biz  de  Janet Biehl  ile  yaşad ıklarını.yaptıklarını  ve  Eko-Feminizmi  konuştuk. 

Savaş  karşıtı  ve  ekolojik  bir  kimliğe  sahipsiniz. 
Bu  kimliği  nasıl  edindiniz? 

Ben  14  -15  yaşlarındayken  Vietnam  savaşı  vardı.  Bu  savaşa  karşı  yapılan  yürüyüşlere  katıldım. 
68  hareketi  sürecini  yaşadım.  Daha  sonra  ABD’de 
Nükleer  santrallere  karşı  gerçekleştirilen  yürüyüşlere  katıldım.  Bu  hareketlerde  yer  alarak  çalışmalar yürüttüm.  1985  yılında  Yeşiller  partisiyle  tanıştım. 
Ekolojik  bir  partinin  kuruluşu  beni  çok  etkiledi.  O dönemde  Almanya’da  kurulan  Yeşiller  partisinden çok  etkilenmiştik.  Böylece  biz  de  ABD’nin  Vermont eyaletinde  Burlington  şehrinde  küçük  Yeşiller  partimizi  oluşturduk.Tabi  o  dönemler  tarih  ve  felsefe okumak  yaşamımızın  bir  parçasıydı. 

Tüm  bunların  yanı  sıra  doktora  tezime  de  hazırlık  yapıyordum.  Tezimi  hazırlarken  Amerika’da Sosyal  Ekoloji  Enstitüsünde  yapılan  bir  seminere katıldım.  Murray  Bookchin  bu  seminer  de  konuşmacıydı  ve  ben  onu  dinlerken  çok  etkilendim.  0- rada  Murray  Bookchin’le  tanıştım.  Zaten  daha sonra  da  onun  yanına  taşındım. 

Murray  Bookchinle  birlikte  çalıştınız.  Ulaşmak istediğiniz  sonuçlar  neydi? 

En  önemli  boyut  felsefi  çalışmalardı. Murray Bookchin’in  felsefik  çalışmasının  en  önemli  noktası  Hegel’in  felsefesini  yeniden  yorumlayarak; Hegel’in  diyalektiğini  zihin  (‘Geist’)  boyutundan arandırmak  ve  aynı  zamanda  Engelsin  düşünce tarzını  araştırarak  onda  hakim  olan  aşırı  materyalist  yaklaşımı  aşmaktı.Aslında  Murray  her  iki düşünce  tarzı  arasında  yeni  bir  sentez  oluşturmuştu.  Bu  felsefik  çalışmasını  da  “organik,  doğal düşünme  tarzı’  veya  ‘ekolojik  düşünme  tarzı’  olarak tanımladı. 

Bunun  devamında  Burlington’daki  Yeşil  Parti çalışmalarında  ekolojik  bir  şehir  için  yeni  bir  program  geliştirdik.  Bunun  için  şehrimizin  ekolojik durumunu  araştırdım  ve  ilk  çevre  araştırma  raporunu  kaleme  aldım.  Burlington’da  yaşanan  ekoloji ve  çevre  sorunları  ile  ilgili  ayrıntılı  bir  analiz  ve  tespitler  yaptım.  Aynı  zamanda  şehrimizdeki  demokrasi  düzeyini  araştırdık  ve  şu  ortaya  çıktı:  Ekoloji  ve demokrasi  birbirinden  kopuk  ele  alınamazdı. 

Üçüncü  nokta  ise  feminizm  konusundaki  çalışmalarımızda  O  süreçte  bölgemizde  nükleer  silah ve  enerji  kullanımına  karşı  çıkan  çok  güçlü  bir ‘Kadın  Barış  Hareketi’  vardı.  Bu  örgütlemenin  ismi “Dünyadaki  Yaşam  için  Kadınlar”  (‘Women  for  Life on  Earth’)  idi.  NATO’nun  silahlanma  siyasetine karşı  birçok  farklı  eylemleri  oldu.  Pentagon  etrafında  yürüyüşler  ve  eylemler  yapıyorlardı.  Bu  hareket 
1979  yılında  gelişti.  Çok  heyecanlı  ve  yeni  bir  projeydi.  Bu  hareketin  feminist  kökleri  Sosyal  Ekoloji Enstitüsünde  yatmaktaydı.  Murray  Bookchin’in  bir öğrencisi  olan  Ynestra  King,  bu  hareketin  gelişimi¬ ne  öncülük  etti.  Bu  hareketin  ana  konusu  kadın  ve doğa  arasındaki  bağdı.  Kadınların  hem  fizyolojik olarak  aylık  kanamaları,  duygu  boyutunun  güçlü olması  ve  toprak  ile  olan  bağı  itibariyla  kadınlar  ile doğa  arasında  çok  daha  güçlü  bir  bağı  var  olduğunu  savunuyorlardı.  Kadınların  yaşam  ile  bağlarım¬ da  güçlü  görüp,  kadınların  daha  sorumlu  davrandıkları  görüyorlardı.  Bunun  karşısında  eril  akıl  ve akılcılığı  savaş  ve  doğa  yıkımlarının  sorumlusu  olarak  gördüler.  Dolayısıyla  ana  tanrıça  inancı  ile  kadının  yaşamı  ve  doğayı  koruyabileceği  ve  savunabileceğine  inanıyorlardı. 

Feministlerin  Bookchin  ve  Öcalan’a yaklaşımları  aynıdır 

Bu  akımı  Murray  Bookchin  “Eko-Feminizm”ola¬ 


rak  tanımladı.  Mesela  Öcalan’ın  rolü  ve  kadın  hareketine  katkıları  ele  alındığında,  sanki  bir  erkeğin kadın  hareketine  katkı  sunması  bazı  kesimler  tarafından  bir  çelişkiymiş  gibi  ele  alınıyor.  Bu  konuda da  Öcalan  ve  Bookchin  arasında  bir  paralellik  görüyorum.  İroni  gibi  insana  gelebilir,  ama  ilk  Murray Bookchin  ‘Eko-Feminizm’  kavramını  ortaya  attı  ve daha  sonra  feminist  hareketler  bu  kavramı  kullanmaya  başladılar.  O  zaman  da  feministler  ‘neden Bookchin’i  öne  çıkartıyorsunuz’  diye  tepki  göstermişlerdi.  Fakat  bu  kavramı  geliştiren  ve  kullanan insan  Murray’dır.  Onun  etrafında  olan  ve  onunla birlikte  çalışan  insanların  çoğunluğu  kadınlardı.  O da  bu  kadınların  feminist  düşünce  ve  yapılanmaları  konusunda  heyecan  duydu,  çünkü  onlar  da  hiyerarşik  ilişkilerin  olmadığı,  anarşizm  gibi  bir  yaşam modelini  geliştirmeye  çalışıyorlardı.  Feminist düşünce  ile  anarşist  düşüncenin  birleşmesinde Murray’in  önemli  katkıları  oldu. 

Eko-Feminizm  1980-1981  yıllarında  gelişen  bir düşünceydi.  Fakat  pratik  anlamda  büyük  başarılara ulaştığımızı  söyleyemem.  Direnişlere  rağmen Avrupa’da  nükleer  füzelerin  üsleri  açıldı  ve  nükleer santraller  kurulmaya  devam  edildi.  Direnişlerde sonuç  almakta  zorluklar  yaşamaya  başladığımızda pratik  anlamda  yavaş  yavaş  bir  gerileme  de  yaşandı.  Fakat  düşünsel  boyutta  Eko-Feminizm  kadınların erkeklere  göre  daha  ahlaki  olduklarını  savunan  yeni bir  teorik  açılım  olarak  kendini  devam  ettirebildi. 

Janet  Biehl  ve  Murray  Bookchin  arasındaki 

Eko-Feminizm  tartışmaları 

Ben  1987  yıllarında  Burlington’a  geldim  ve Eko-Feminizm  düşüncesiyle  tanıştım.  Murray erkekleri  “akılcı”,  ahlaki  olamayan  ve  ekolojik  bunalımlar  yaratanlar  olarak  tanımlanıyordu,  kadınları ise  “akıl  dışı”,  ahlaki  değerleri  savunan  ve  dünyayı kurtaran  olarak  tanımlanıyordu.  Ben  de  dedim:  ‘Bu kadınlar  açısından  çok  kötü  bir  şey.’  Çünkü  kadınlar tekrardan  ataerkil  zihniyet  ve  kalıplara  göre  tanımlanıyor.  Bu  düşünceye  göre  erkekler  daha  fazla akılcı,  kadınlar  daha  duygusal,  erkekler  güçlü, kadınlar  zayıf.  Bookchin’le  bizim  tartışmalarımız başladı  Eko-Feminizm  boyutunda.  Bütün  ataerkil sistemin  kadına  karşı  kullandığı  argümanların  hepsini  sayıyordu.  Kadınlar  yokmuş  gibi.  Ve  ben  buna itiraz  ettim.  ‘Dedim  böyle  olmaz.  Ataerkil  düşünce tarzını  tekrarlayan  bir  noktadasın.’  O  durdu  ve ‘Evet,  sen  haklısın’  dedi.  ‘Hiç  kimse  bana  şu  ana kadar  bunu  söylemedi.  Doğru  söylüyorsun’  dedi. 
Ve  ben  arayışa  girdim.  Ne  klasik  anlamda  tümüyle ret  etmek,  ne  de  diğer  uca  kayma,  ne  de  var  olan sistemi  kabul  etmek.  Bu  yoğunlaşmalar  üzerine yeni  bir  teorik  açılım  geliştirdim.  O  da  ‘Sosyal  Eko-Feminizm’  kuramı  oldu.  O  zaman  ‘Sosyal  Eko-Feminizm  nedir?’  adlı  bir  kitap  yazdım.  Bu  kitap  o 


sürecin  bir  çalışmasıydı.  Sonradan  tekrar  tekrar düşündüm  Sosyal  Eko-Feminizmin  bu  biçimde  olamayacağını,  bunun  imkansız  bir  şey  olacağını düşündüm.  Ve  1991  yılında  tekrardan  kendi  eski yaklaşımlarımı  eleştiren,  yani  özeleştirsel  bir  tez hazırladım.  Onun  ismini  de  ‘Sosyal  Eko-Feminizmi yeniden  düşünmek’  koydum.  Tabi  Sosyal  Ekoloji Enstitüsünde  çalışan  kadınlar  bana  çok  kızdılar. 
Çünkü  onların  doğrularını  yıktım.  Ondan  sonra daha  fazla  sosyal  ekonomi  konularında  çalıştım. 
Feminizmde  daha  çok  sosyal  ekonomiye  ağırlık verdim.  Düşüncelerde  bir  durağanlık  gelişmişti. 
Fakat  o  süreçte  sizin  gibi  Kürt  kadınlarının  olması ve  katkılarınızı  sunmanız  çok  ilginç  olacaktı. 

Kürt  kadınları  tek  bir  noktada  bakmıyorlar 

Kürt  kadınlarında  şöyle  bir  potansiyel  gördüm: Kadınlarda  ki  farklılıkları  görmelerinin  yanı  sıra erkekleri  akıllı,  kadınlar  ise  duygusal  oldukları,  tanrıçalara  tapıp  kadınlığını  sadece  doğurganlıkla ifade  etmiyorsunuz.  Kürt  kadınlarında  tüm  bunları aşan,  sosyal  ekonomi  ve  feminizm  ile  bütünleştiren ve  yeni  bir  yol  açan  bir  yaklaşım  görüyorum.  Bu yeni  biraşama  ve  daha  sağlıklı  bir  yaklaşımdır.  Eğer Amerikan  toplumunda  böyle  bir  düzeyimiz  olsaydı biz  daha  çok  olumlu  sonuçlar  alırdık.  Kürt  kadınları,  Eko-Feminizmi  doğru  temellerde  oturtuyor  gibi geliyor  bana. 

Günümüzde  ki  ekolojik  ve  feminist  hareketlere nasıl  bakıyorsunuz? 

Aslında  Eko-Feminizm  şu  anda  üçüncü  dünya ülkelerinde  yaşayan  kadınlar  tarafından  sahipleniliyor.  Çünkü  doğa  felaketleri,  küresel  ısınma  endüstriel  üretim  ve  tükettimin  yarattığı  krizler  bu  kadınların  yaşamını  direk  olarak  erkeklerden  farklı  etkiliyor. 
Bu  durum  orada  direnişlerin  örgütlenmesine  yol açıyor  ve  kadınlar  bu  durum  karşısında  Eko-Feminizmi  daha  da  önemsiyorlar.  Batılı  ülkelerde ise  Eko-Feminizm  bir  sapma  içine  girdi.  Sadece espritüel  yani  bu  düşünceyi  yeni  bir  din  olarak yorumlayan  eğilimler  var.  Bu  batılı  yorumlar  kadınların  ve  dünyanın  ihtiyaçlarına  cevap  verebilecek  bir düzeyde  değildir. 

Kadınların  biyolojik  olarak  doğaya  daha  yakın olduklarını  düşünmüyorum.  Fakat  toplumsal sebepler  ve  iklim  değişimi  gibi  nedenlerden  dolayı kadın  ve  doğa  arasındaki  ilişkinin  farklı  olduğuna inanıyorum.  Çünkü  bir  doğal  afet  karşısında  kadınlar  erkekler  gibi  rahatlıkla  göç  edemiyorlar. 
Kadınlar  yerel  tarım  üretimi  ile  toplumun  esas  beslenmesini  sağlıyorlar.  Böylece  mevcut  gelişmeler ve  doğa  tahribatından  kadınlar  daha  faklı  etkileniyor  ve  kadınlar  kendini  doğanın  korunması  için daha  sorumlu  görüyorlar. 


.  .  xecel2@yahoo.fr 

& 

İflah  ve  İslah  politikaları 

Son  bir  kaç  gün  içerisinde  çok  fazla  öldürme  olayı  gündeme geldi.  Nusaybin’de  babasıyla  beraber  kafası  ezilerek  öldürülen  11  yaşında  ki  Berfin,  Kürt  analarının  yüreğini  bir  kez daha  dağladı.  Baba  ve  kızın  daha  cenazesi  kaldırılmadan  onbeşi kadın  olmak  üzere  yirmi  gerillanın  çatışmalarda  yaşamını  yitirdiği haberi  geldi.  Ardından  bir  Kürdistanlının  ağaca  asılı  bedeni  bulundu. 

Bunların  tümü  çok  görkemli  bir  Newroz’un  hemen  ardından yaşandı.  Türk  devletinin  bütün  baskı,  saldırı,  tutuklamalarına  rağmen  sokaklara  dökülen  milyonlara  verdiği  cevaptır  aslında.  AKP hükümetinin  Kürt  halkını  iflah  ve  İslah  etme  politiklarıdır.  Sanki  cumhuriyet  tarihinde  iflah  ve  İslah  politikaları  hiç  uygulanmamış,  çeyrek asrı  aşan  Kürt  özgürlük  mücadelesi  döneminde  hiç  çocuklar  öldürülmemiş,  köyler  yakılmamış,  faili  belli  cinayetleri  işlenmemiş  gibi  tekrar  uygulanmaya  konuldu  aynı  politikalar.  Yeri  gelmişken  ‘iflah’ın  sözlük  anlamı  kötü  yoldan  döndermek,  iyi  yola  koymak;  ‘islah’ın  anlamı ise  İslamlaştırmak.  Kürtlerson  iki  yüz  yıllık  tarihte  hep  iyi  yola  konulmak  isteniyor.  Malûmunuz  önce  eşkiya,  şaki  derken  sonra  terörist oldular.  Yani  her  döneme  göre  bir  kötü  yolları  oldu  Kürtlerin.  Çünkü Kürtler  için  iyi  olan  yollar  egemenler  için  hep  kötü  olarak  ele  alındı. 
Islah  politikaları  da  uzun  yıllara  dayanmaktadır.  Kürtler  halk  olarak farklı  inanç  ve  mezheplere  sahiptir.  Ama  büyük  çoğunluğu  müslümandır.  Her  nedense  Kürtlerin  müslümanlığına  da  yıllardır  hep şüphe  ile  bakıldı.  Ümmet  milliyetçiliğine  dayalı  olarak  ‘din  kardeşi’ edabiyatı  çokça  yapılmıştı  oysa.  Yine  de  şüphe  hep  devam  etti. 
Çünkü  Kürtler  inançlarını  -bir  kesimi  dışında  tutarsak-  kullandırtmadılar.  Zaman  zaman  bu  tuzağa  yakın  duran  kesimler  de  oldu  ama  hep bir  geri  dönüşü  yaşadılar.  Dolayısıyla  şimdiye  kadar  da  Kürtler  İslah edilmek  isteniyor. 

Son  dönemlerde  gerek  kuzey  Kürdistan’da,  gerekse  de  diğer parçalarda  yaşanan  katliamları  düşündüğümde  hep  Dr.  Hikmet Kıvılcımlının  ‘Kürt  Ulusu’  eserindeki  bir  bölüm  aklıma  gelir.  Aslında çokça  değerlendirilmiş  bir  konu  ama  egemen  zihniyet  değişmeyince güncelliğini  halen  koruyor.  Hikmet  Kıvılcımlı,  Kürtleri  değerlendirirken  Türk  burjuvazisinin  Kürtlere  yaklaşımını  şöyle  ele  alıyor: 

“Türk  burjuvazisi  Kürtlüğe  karşı  iki  tür  önlem  kullanıyor:  Yerleştirme  siyaseti  ve  Göç  ettirme  siyaseti...  Rum  ve  Ermeni  azınlıkları üstünde  denenen  ve  Türk  burjuvazisinin  epey  istediği  gibi  dönen  bu siyaset,  Kürtlüğe  karşı  tutunabilecek  mi?  Yani  Kemalist  burjuvazi Türkiye’nin  üçte  birine  varan  Kürtlüğü  ortadan  kaldırabilecek  mi? 
Birinci  önlem,  yani  yerleştirmeyle,  bütün  korumalara  karşın  ters sonuçlar  elde  edildiğini  burjuvazi  bizden  iyi  bilir...  İkinci  olarak  ulu orta  yoketmecilik  özellikle  şu  kültür  konusunu  ilgilendiren  önemli sonuçlar  vermektedir.  Kürt  halkının  cidden  nesli  boldur.  Verdiği  kurbanlar,  ezen  Türklüğe  karşı  ezilen  bir  Kürtlük  varolduğu  kanısını,  tüm Kürdistan  halkı  içinde  genelleştirmek,  yaymak  ve  derinleştirmekten başka  hiçbir  ürün  vermiyor.  Şu  halde,  Türk  burjuvazisinin  egemenlik ve  baskısının  süre  ve  şiddetiyle  doğru  orantılı  olarak  Kürtlüğün düşüncesi  ve  kültürü  genişleyecek  ve  türdeşleşecektir.  Kürdistan halkının  öyle  bir  “Kürt  kafası”  deyişi  vardır  ki,  bu  kafa  ezildikçe  büyüyen  ve  kesildikçe  çoğalan  masal  devlerinin  başlarına  benzer.” 

Hikmet  Kıvılcımlı  bundan  yıllar  önce  Türkiye’de  Kürt  sorununa yaklaşımı  analiz  ederken  bu  politikaların  21.  yüzyıla  da  sarkacağını düşünmemiştir  mutlaka.  Ama  günümüz  de  yaşananlarla  arasıdanki benzerlikleri  çarpıcı.  Türkiye  bu  politikaları  daha  sürdürebilir  mi? 
iflah  ve  İslah  politikaları  bundan  sonra  sonuç  alır  mı?  Bölgede  yaşanan  gelişmeler  dikkate  alındığında  bu  politikaların  iflas  ettiğin  söylemek  abartılı  olmaz.  Bunun  iki  sebebi  var.  1-  Kürt  halkının  dört  parçada  geliştirdiği  örgütlülük  ve  bu  politikların  çok  uzun  süredir  kullanılmasına  rağmen  sonuç  almaması.  2-  Kürtlerin  muhattap  olduğu ülkelerin  yaşadıkları  sorunlar.  Buna  en  iyi  örnek  Anti-Kürt  ittifakı. 
Yıllardır  Türkiye’nin  bölge  ülkeleriyle  olan  ilişkileri  “Kürt  kartı”  üzerine  gelişti.  Ancak  Ortadoğu’da  “Kürt  Kartı”  politikası  da  miadını  doldurmuştur.  Anti-Kürt  ittifakı  artık  bölge  açısından  sonlanmıştır. 
Çünkü  Anti-Kürt  ittifakının  tarafları  kendilerini  kurtarmaya  çalışıyor. 
Hem  de  ittifakın  başını  çeken  Türkiye,  buna  öncülük  ediyor.  Bu  gidişattan  Türkiye’de  nasibini  alacaktır.  Şu  an  da  uluslararası  güçlerle gerçekleştirdiği  Anti-Kürt  ittifakı  tıpkı  bölge  güçleriyle  yaptığı  ittifak gibi  ve  bu  kez  kendisine  dönecektir.  Kaldı  ki  Türkiye’nin  Kürdistan’ın parçalarında  ki  kazanımları  darbeleme  girişimleri  Kürtleri  her  an  ulusal  birliğe  daha  da  yaklaştırmaktadır.  Dolayısıyla  Cumhuriyet  tarihi boyunca  uygulanan  politikalara  yolun  sonu  gözükmektedir,  içinde yaşadığımız  çağ;  öldürmenin,  baskının,  susturmanın  bir  siyaset olmadığını  her  gün  biraz  daha  haykırıyor. 

11  yaşında  ki  Berfin’nin  kafasını  ezen  öfke  kendisini  de  bitirir.  Bu 
durum  çocuklarının  parçalanmış  bedenlerini  kucağına  alan  Kürt  analarının  da  azmini  arttırır.  Pozantı’da  yaşanan  taciz  ve  tecavüz  olaylarıyla  Kürtlerin  iradesini  kırmaya  dönük  yapıldı.  Bu  kadar  acı  içerisinde büyüyen  bir  neslin  yüreğinde  ne  kalır  acaba?  Binlerce  insanın  tutuklanması,  onbinlerce  ailenin  mücadelede  kararlaşması  demektir  sadece.  Kısacası  bunca  teknik  donanım,  uluslar  arası  destek  bu  gerçeği değiştirmeye  yetmiyor.  Halkın  ruhsal  yapısını,  taleplerini,  vicdanlarını değiştirmiyor  ve  değiştiremez  de.  Eğer  tersi  olsaydı  2012  Newrozu bunca  baskıya  rağmen  milyonları  sokaklara  dökemezdi. 
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İklim  göçleri kapıda 

Bankanın  sürdürülebilir  kalkınma  departmanı  yöneticisi  Bart  Edes,  40  milyonun  üzzerinde  Asyalının geçen  yılın  Ocak  ayından  bu  yana  çevre  felaketleri yüzünden  yaşadıkları  yeri  terk  ettiğini  açıkladı. 

2010  yılında  yaklaşık  30  milyon  insan  Pakistan  ve  Çin’de 
meydana  gelen  sellerden  dolayı  temelli  olarak  yaşadıkları bölgeyi  değiştirdi. 

Kalkınma  Bankasfnın  raporu  hükümetlere  iklim  kalkınma  stratejileri  ve  bu  sürece  uyum  önerileri  ile  iklim  değişikliğinin  artan  göç  hareketleri  üzerindeki  etkisini  nasıl  azaltacaklarına  dair  tavsiyeler  sunuyor.  Rapora  göre  iklim değişikliklerine  karşı  en  savunmasız  on  ülkeden  altısı  Asya  - Pasifik  bölgesinde  bulunuyor.  Bu  ülkeler:  Bangladeş, Hindistan,  Nepal,  Filipinler,  Afganistan  ve  Myanmar. 

Raporda,  Çin,  Hindistan  ve  Filipinler'nin  dünyanın  en çok  göç  veren  ülkeleri  olduğu  belirtiliyor.  Tahminlere  göre bu  ülkeler  sırasıyla  35  milyon,  20  milyon  ve  7  milyon  göçmen  veriyor. 

Asya  Kalkınma  Bankası'na  göre  Asya  ve  Pasifik  ülkeleri iklime  bağlı  göç  tehdidini  olumlu  verilere  dönüştürebilirler. 

Örneğin;  yaşam  kalitesini  arttırmak,  kalkınma  sürecini iyileştirmek,  uzun  vadeli  çevre  değişikliğine  uyum  sağlayacak  kalkınma  projeleri  hazırlamak,  afet  riski  yönetimini modernleştirmek,  sosyal  güvenliğe  yatırım  yapmak  ve işgücünü  ihtiyaç  bölgelerine  yönlendirmek  suretiyle. 

•  Araştırma  Merkezi 


Örtüaltı  tarımı 


ABD  ve  Avrupa’da  sera yapımı,  endüstri  ile  birlikte,  özellikle  birinci  dünya savaşından  sonra  hızla başlamıştır. 

•  Roje  Umut 


Küresel  ısınmanın  son  yıllarda  sürekli gündem  olmasıyla  beraber  seracılık ve  sera  gazları  da  tartışma  konusu oldu.  Bir  yandan  seracılık  tartışma  konusu olurken  diğer  yandan  artan  dünya  nüfusu  ve gelişen  açlık,  seracılığın  daha  fazla  kullanımı  - nı  geliştirdi.  O  halde  seracılık  nedir?  Nasıl  bir tarihsel  gelişime  sahiptir?  Ne  tür  yararları  ve zararları  vardır? 

Seracılık  nedir? 

Seralar,  bitkilerin  yetişmesine  uygun  şartların  sağlanması  amacı  ile  çevre  şartları  kontrol  edilebilen  veya  düzenlenebilen  cam, plastik,  fiberglas  gibi  ışığı  geçiren  materyallerle  örtülü  yapı  elemanlarıdır.  Ilıman iklimin  hüküm  sürdüğü  yerlerde  sebze  ve meyve  yetiştiriciliği,  genellikle  sebzelerde cam  örtü,  meyvelerde  ise  plastik  örtü  altında yapılmaktadır.  İklim  koşullarına  bağlı  kalmaksızın  bu  seralarda  yapılan  üretime  seracılık denilmektedir. 

Daha  basit  bir  tanım  ise:  “Sebze,  meyve ve  çiçek  gibi  kültür  bitkilerini  normal  açıkta yetiştirme  mevsimlerinin  dışında,  yetiştirilmelerine  imkan  sağlayan  yapay  yetiştirme  mekânlarına  sera;  seralarda  yapılan bitkisel  üretime  ise  “seracılık”  adı  verilmektedir.  Diğer  adıyla  “örtüaltı  tarımcılığı”  da denil-mektedir. 

Seracılık  tarihi 

Günümüzde  hızla  yaygınlaşan  ve  ileri  bir tekniğe  ulaşan  seracılık,  daha  geniş  kapsamlı  bir  ifadeyle  örtüaltı  yetiştiriciliğinin  ol¬ 


dukça  uzun  bir  geçmişi  vardır.  Başlangıç  tarihini  belirten  kesin  bir  belgenin  olmamasına rağmen,  Yunanlı  filozof  Platonun  Phaedon adlı  eserinden,  tâ  MÖ.5.  yüzyılda  bile  bu  tip yetiştiriciliğin  olduğu  anlaşılmaktadır.  İtalya’da  Romalılar  devrinde,  güneye  bakan kuytu  yamaçlarda  açılan  çukurların  üzerinin şeffaf  malzemeyle  kapatılarak  altında  sebze yetiştirilmesiyle  başlayan  örtüaltı  tarımı, Avrupa’da  da  (İngiltere)evlerin  güneye  bakan yönlerinin  camla  örtülmesiyle  bu  gelişmesini sürdürmüştür.  Avrupa’da  16.  ve  17.  yy ’da  yapılan  bu  tesisler,  örtüaltı  tarımı  veya  seracılığın  başlangıcı  sayılmaktadır.  Bu  günkü anlamda  ilk  modern  seralar  ise,  18.  yy ’da  Amerika’da  yapılmıştır.  ABD  ve  Avrupa’da  sera yapımı,  endüstri  ile  birlikte,  özellikle  birinci dünya  savaşından  sonra  hızlı  bir  şekilde gelişmeye  başlamıştır.  Plâstik  örtüler  altında yetiştiricilik  ise,  1960  yıllarında  Japonya’da başlamış  ve  Kuzey  Amerika  üzerinden  Avrupa’ya  geçmiştir.  Dünya  üzerinde  geniş  bir yayılma  alanı  olan  seracılık,  gerek  ekolojik faktörler  ve  gerekse  seracılık  teknolojisi yönünden  oldukça  farklılık  göstermektedir. 
Bu  yönü  ile  seracı  ülkeleri;  serin-soğuk  iklim kuşağı  ve  ılıman-sıcak  iklim  kuşağı  ülkeleri olmak  üzere  ikiye  ayırmak  mümkündür. 

Serin-soğuk  iklim  kuşağındaki  başlıca  seracı  ülkeler ;  Hollanda,  İngiltere,  Danimarka, 


Almanya,  Romanya,  Polonya,  Bulgaristan, 
Rusya  ve  Amerika  Birleşik  Devletleri’dir.  Bu ülkelerde,  çoğunlukla  cam  seralar  yaygındır. 

Ilıman-sıcak  iklim  kuşağındaki  önemli  seracı  ülkeler  ise;  Japonya,  İtalya,  İsrail,  Yunanistan,  İspanya,  Fransa,  Portekiz,  Fas  ve Türkiye’dir.  Günümüzde  uluslararası  seracılığa  bakacak  olursak,  seraların  dünya üzerinde  geniş  bir  yayılma  alanı  olduğunu  görürüz.  Bu  geniş  yayılma  alanı  üzerinde  ekolojik  etmenler  ve  sera  teknolojisinin  oldukça farklı  olduğu  görülmektedir. 

Seracılık  nasıl  yapılır? 

Seracılık,  bitkilerin  yetiştimesi  için  en uygun  koşulların  sağlanması ,  bu  koşulların bitkilerin  olgunlaşıncaya  kadar  korunması  ve iklim  şartları  müsait  olmadığı  durumlarda  bile  bitki  üretimi  yapmaktır.  Dünya  ülkelerinde, en  çok  ABD,  Japonya  ve  Hollanda  da  bulunan seraların  %78’inde  çiçek  yetiştirilmektedir. 

Kuruldukları  iklim  şartlarına  göre  değişik malzemelerle  yapılan  seraların  yapımında 
%39  oranında  cam  kullanılmaktadır.  Isıtma düzeyinin  düşük  olması  işletme  giderlerini azaltır  ve  işçiliği  ucuzlatır.Yatırım  maliyetleri düşük  olan  seraların  örtü  materyalleri  plastiktir,  üretim  teknolojisi  düşüktür  fakat  verim ve  kalite  serin-soğuk  iklim  kuşağındakine göre  daha  düşüktür. 

Yarar  ve  zararları 

Seracılığın  en  önemli  yararları  arasında her  mevsim  gıda  üretiminin  yapılması  sayılmaktadır.  Dünyada  tarım  alanları  giderek  verimsizleşiyor  olması,  diğer  yandan  artan dünya  nüfusu  ve  küresel  ısınmanın  bir  sonucu  olan  artan  gıda  fiyatları,  yaşanacak  sıkıntıların  öncü  göstergesidir.  Dolayısıyla  gıda üretiminde  seracılığın  önemli  bir  yeri  vardır. 
Yine  piyasaya  sürekli  taze  ürün  çıkmakta  ve tarımda  mevsimlik  iş  gücü  kullanımı  bütün  bir yıla  dağıtılmış  olmaktadır. 

Seracılığın  zararlarına  ilişkin  kesin  bulgular  açığa  çıkmamıştır.  Ancak  kullanılan  gazların  dengeli  kullanılmaması  halinde  zarar vereceği  düşünülmektedir. 

Sonuç  olarak  geleneksel  tarımsal  ü  reti m  i  n hem  artan  nüfus  hem  de  doğal  koşullar  nedeniyle  düşeceğine  yönelik  karamsal  beklentiler,  bilim  dünyasının  yıllardır  yoğun  bir arayış  içine  itmiş  bulunuyor. 


Güneş  köprüsü 

Londra’da  Thames  nehrinin  iki  yakasını  bağlayan  köprünün  üzerindeki  yeni  tren  istasyonu,  dünyanın  en  büyük  güneş  köprüsü olma  yolunda  ilerliyor.  Köprünün  üzerine  4  bin  400  un  üzerinde  fotovoltaik  güneş  panelleri  kuruluyor.  1886  yılında  Viktorya  tarzında  inşa  edilen  köprüdeki  istasyon,  daha  fazla  yolcu  taşıması  ve  daha gelişmiş  bir  tren  hizmeti  verebilmesi  için  geliştiriliyor. 

Güneş  panelleri  istasyonun  harcadığı  enerjinin  %50’sini  karşılayacak  ve  yıllık  karbondioksit  salimim  511  ton  kadar  azaltacak.  Güneş panellerine  ek  olarak,  yeni  istasyon,  yağmur  suyu  depolama  sistemleri ve  doğal  aydınlatma  sağlayan  güneş  boruları  gibi  enerji  tasarrufu  sağlayan  önlemler  de  bulunacak.  •  Araştırma  Merkezi 


Greenpeace  su konusunda  uyardı 

Greenpeace  Akdeniz  dünya  ölçeğinde  yaşanan  ve  böyle  giderse  gelecekte  de  yaşanacak  olan  su  sorununa  dair  uyarıda bulundu.  Dünyanın  temiz  su  varlığının  iklim  değişikliğinin  de etkisiyle  her  geçen  gün  daha  fazla  tehlike  altına  girdiğini  belirtti. 

Greenpeace  "enerji  ve  su  verimliliği  konusunda  arzı  değil  talebi yöneten  politikalar  oluşturmak"  gerektiğini  belirtti.  Su  ve  ekosistem üzerindeki  en  büyük  baskıyı  iklim  değişikliği,  endüstriyel  atıklar, kentleşme,  maden,  gaz  ve  petrol  arama  faaliyetleri  ve  suyun  boşa  harcanmasının  oluşturduğuna  dikkat  çekilen  açıklamada,  iklim  değişikliğine  neden  olan  kömürlü  termik  santrallerin  bacasından  yayılan  cıva¬ nın  da  suyu  kirlettiği  anlatıldı. 

Greenpeace'in  Birleşmiş  Milletler  (BM)  Çevre  Programı'ndan  aktardığı  verilere  göre,  dünyadaki  tatlı  su  varlığının  yaklaşık  yüzde  70'i  buz veya  kalıcı  kar  tabakası  şeklinde  dağlık  alanlarda,  Antarktika  ve  Kuzey Kutup  Bölgesi'nde  bulunuyor. 

"Bu  hassas  su  kütlelerinin  korunmasının"  insanların  geleceği  bakımından  son  derece  önemli  olduğunu  hatırlatan  örgüt,  Kuzey Kutbu'nda  petrol  arama  faaliyetlerinin  bu  nedenle  durdurulması gerektiğini  ifade  etti.  Araştırmacıların  iklim  değişikliğinin  2030  yılına kadar  Asya  ve  Afrika'nın  güneyindeki  gıda  üretimini  vuracağı  yönündeki  uyarılarını  hatırlattı.  •  Araştırma  Merkezi 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kültür-sanat 


Newaya  Jin 


Ozan  Rozerin:  Kürt  kültürü  sadece  Kürt  müziği  demek  değildir.  Anadilden  yaşam tarzımıza  kadar  bir  çok  yan  var.  Kendi  özümüzü  kaybetmeden  yaşamalıyız. 


•  Halime  KURT 


Avrupa’da  yaşayan  Kürtler,  kültürlerini geliştirmek  ve  yaşatmak  için  yaşadıkları şehirlerde  müzik,  folklor,  tiyatro,  resim vb  alanlarda  kurslar  açmaktadır.  Özellikle  müzik ve  folklor  en  çok  ilgi  gören  alanlar.  Bu  çalışmaların  Kürt  kültürünü  ne  kadar  yansıtabildiğim Folklor  öğretmeni  ve  Kürt  müziğinin  önde  gelen sanatçılarına  sorduk. 

Folklor  bir  halkın  yaşamıdır 

Leyla  Ekinci:  Folklor  öğretmeniyim.  Koma Laleş  Folklor  Ekibi’ni  çalıştırıyorum.  Koma  Laleş üç  yıldır  Almanya’nın  Sele  kentinde  çalışmalarını yürütüyor. 

Kürt  özgürlük  hareketi  ve  Önderliğin  çabasıyla  beraber  Kürt  kültürünü  Avrupa’da,  özellikle  de Almanya’da  geliştirdik.  Kültür  sanat  çalışmaları ilk  Sele’de  başladı .  Koma  Berxwedan  ve  Koma  Amed’le.  Bana  göre  ülkemizden  uzak,  Avrupa’da yaşıyor  olsakta,  yine  de  kültürümüze,  sanatımıza  sahip  çıkıyoruz. 

Kültür-sanat  alanında  yaşadığımız  zorlanma dil  konusunda  oluyor.  Gençler  anadilini  ailelerin¬ de  öğrenmiyor.  Temel  yetersizlik  bu.  Buna  rağmen  kültürel  sahiplenme  vardır. 

Folklor  bana  göre  bir  halkın  yaşamıdır. 
Sadece  dans  değildir.  Her  oyun  her  figür  halkın yaşamını  sunuyor.  Ancak  kültür  sanat  çalışmalarına  gençlerin  ilgisi  zayıf.  0  da  ailelerden  kaynaklanıyor.  Aileler  kendi  kültürlerini  tanımaları  için çocuklarını  teşvik  etmiyor.  Folklor  çalışmalarında  son  dönemlerde  profesyonelleşme  daha  faz¬ 


la  gelişti.  Müzik  çalışmalarında  ise  amatörlük daha  fazladır.  Kürt  kültürü  çok  zengindir  ve  biz halen  yeterince  yansıtamıyoruz. 

Kürt  kültürünü  sadece  müzik  ve  folklorla  yansıtanlayız.  Tiyatro  gibi  alanlarında  gelişmesi  ö  - nemlidir.  Kültür  ve  sanat  aileden  başlıyor.  Örneğin  dil  kültür  demektir. 

Kültürel  değerlerimiz  içerisinde 

yaşam  değerlerimiz  var 

Rozerin  Kahraman:  Kürt  kültürünü  Avrupa’da  yeterince  yansıtamıyoruz  ne  yazık  ki.  Ben İsveç’te  yaşıyorum.  Kendim  de  böyle  bir  sorgulamayı  yapıyorum.  Müzikleri  genelde  kendimiz için  yapıyoruz.  Diğer  kültürlerle  fazla  buluşturmuyoruz.  Kürt  etkinliklerinde  yanlız  sunum yapıyoruz. 

Ülkeye  göre  burada  daha  rahat  koşullarda yaşıyoruz.  Burada  doğup  büyüyen  çocuklar  kültürümüzden  uzaklaşıyor.  Evde  gerekli  eğitimi alamıyor.  Anneler  olarak  eğitimi  çocularımıza vermek  zorundayız.  Öncelikle  dil  eğitimi  önemli. 

Kürt  kültürünü  sadece  müzikle  yansıtanlayız.  Ülkemizde  her  şey  yasak  olduğu  için  biz  türkülere  ya  da  klamlara  başvurduk.  Avrupa’da farklı  yanlarda  açığa  çıktı.  Tiyatro,  resim,  folklor,  sinema  gibi  alanlar  oluştu.  Çocuklarımızı  bu alanlara  da  yönlendirebiliriz.  Bu  konuda  eksikliklerimiz  çoktur. 

Kürt  kültürü  sadece  Kürt  müziği  demek  değildir.  Anadilden  yaşam  tarzımıza  kadar  bir  çok  yan var.  Kendi  toplumumuzun  güzel  yanlarını,  kendi özümüzü  kaybetmeden  yaşatmalıyız. 

Kendim  kültürel  değerlerimize  bağlıyım.  Ama çevrede  gördüğüm  kadarıyla  bunlar  unutulmuş. 


Ben  alevi  kültüründen  geliyorum.  Diyelim  Hızır oruçlarımız  var.  Bunlar  unutuluyor.  Gençlerimizi kendi  kültürümüze  alıştırmak,  yaşamak  istiyoruz. 

Kültürel  değerlerimiz  içerisinde  inançlarımız, yaşam  değerlerimiz  var. 

Avrupa’da  insanlar  kendilerini  işe  vermişler. 
Çocuklarda  ortada  bocalıyor.  Gereken  kültürü  alamıyor.  Anne  evde  yok,  çocuğun  sekiz  saati  o  - kulda  geçiyor.  Derneklerde  kültürel  ve  psikolojik eğitimler  geliştirilir,  ailelerde  çocukların  eğitimiyle  ilgilenirse  olumlu  sonuçlar  alınır.  Sadece siyasi  boyutuyla  değil,  kültürel  eğitimlere(folklor,  sinema,  tiyatro,  tarih  vb)  ağırlık  verilirse  iyi olur.  Kimiz,  nerden  gelmiş  gibi. 

Müzik  benim  için  bir  kuvvettir 

Jala:  Kürtlerin  çalışmaları  çok  kutsal  çalışmalardır.  Yine  bu  çalışmalar  da  çok  büyük  ihtiyaçtır. 
Kürdistan’da  ki  çalışmalar  çok  kutsaldır  ve  çok sevinçliyim.  Özellikle  bizim  gençlere  baktığımda ulusalcıdırlar  ve  bu  yaklaşım  giderek  derinleşiyor.Böyle  özlem  yaşıyorlar  ve  kendi  Kürtlükleri ile  gurur  duyuyorlar.  Bu  çok  çok  önemlidir. 
Bunun  için  daha  çok  eylemlerin  yapılması  gerekiyor.  Ne  için  bunu  söylüyorum?  Kuzey  Irak’ta  da böyle  birçalışmanınyü  rütü  I  mesi  gerekiyor.  Doğu Kürdistan’da  Kürtleri  idam  ediyorlar.  Kürt  gençlerini  öldürüyorlar.  Bu  sorunların  Avrupaya  yansıtılması  lazım.  Kürt  halkının  bunu  yapması  gerekiyor.  Kürt  halkının  üzerinde  büyük  bir  zülüm  var. 
Müzik  benim  için  bir  küvettir.  Kürtler  müzik  vesileyle  bir  çok  işi  yapabilir.  Müziğin  vesilesiyle  sesimizi  AvrupalIlara  da  duyurabiliriz.  Avrupa’da  ki kadınlara  da  duyurabiliriz.  El  birliği  ile  kültürel çalışmalarımızı  geliştirebiliriz. 


Uluslara^'  '5» 

Mana  Nues 


*  dipnot 


Ataerki  ve  birikim 

Cinsiyete  dayalı  işbölümünün  toplumsal  kökenlerini  inceleyen  bu  -klasikleşmiş-  eser,  kolonileştirme  ve  'evkadınlaştırma'  süreçlerinin  genel  tarihinin  yanı  sıra,  yeni  uluslararası işbölümünü  ve  kadınların  en  ucuzundan  birer  üretici  ve  tüketici  olarak  oynamak  zorunda bırakıldıkları  rolü  eleştirel  bir  perspektifle  tahlil  ediyor.  Mies,  feminist  teoride  esaslı  bir  paradigma değişikliğine  yol  açan  bir  yaklaşımla  kapitalist  ataerkinin  günümüzdeki  küresel  ölçekli  egemenliğini  betimlerken,  bu  egemenliğe  karşı  nasıl  bir  mücadele  verilmesi  gerektiğine  de  açıklık  getiriyor. 

Teori  ile  pratiğin  otantik  ve  birlikte  gelişimini  gözeten  bu  çalışma  feminist  teorinin  ulaşabileceği  doruk  noktalardan  biri... 

Maria  Mies:  Almanya’nın  Köln  kentinde  Fachhochschüle’de  sosyoloji  profesörüdür.  Uzun  yıllar Hindistan’da  çalıştı.  1979  yılında  Hollanda’nın  Lahey  kentindeki  Sosyal  Araştırmalar  Enstitüsünde  Kadın  ve  Kalkınma  programını  kurdu.  1960’ların  sonundan  itibaren  kadın  hareketi  içinde ve  kadın  araştırmalarında  aktif  olarak  yer  almaktadır.  Feminizm,  ekoloji  ve  Üçüncü  Dünya  meselelerine  dair  birkaç  kitap  ve  çok  sayıda  makale  yayınladı.  Asıl  ilgi  alanlarından  birisi,  metodolojide ve  ekonomide  alternatif  bir  yaklaşımın  oluşturulmasıdır.  Veronika  Bennhold  Thomsen  ile  birlikte geçim  perspektifi  üzerine  yazdığı  Çok-taraflı  Yatırım  Anlaşması  (MAI)  hakkındaki  kitabı  The Subsistence  Perspective  1999  yılında  Zed  Books  tarafından  yayınlanmıştır.  Daha  önce  “Son Sömürge  Kadınlar”  kitabı  yayınlanmıştı. 


Masal  çocuklarıydık 

Geçenlerde  bu  evde  anne  değil  de  çocuk  olsam  diye düşündüm.  Neler  yapardım  acaba,  nasıl  zaman  geçirir nelere  güler,  nelere  kızar  ve  ağlardım.  Bugünü  nasıl anlamaya  çalışır  nasıl  yorumlardım  çocuk  kafamla.  Ben  çocukluğumu  yetmişli  yıllarda  kendi  yurdumda  kendi  ailemle  sıcacık  aile ilişkilerinin  yaşandığı  samimi  bir  mahallede  geçirdim.  Mahallede yaşayan  yetişkinler  tüm  çocuklardan  annesi  veya  babası  gibi sorumluydu,  biz  çocuklar  da  onlara  aynı  saygı  ve  yaklaşırdık. 
Oyun  alanlarımız  tarlalar,  bahçeler  ve  sokaklardı.  Oyuncaklarımızı  kendimiz  yaratırdık,  öyle  satın  alınan  oyuncaklarımız  yoktu, olan  da  çok  ama  çok  değerliydi.Canımın  sıkıldığını  hiç  hatırlamıyorum,  yapacak  bir  şeylerimiz  hep  vardı,  olmasa  da  annemiz  bize yapacak  bir  iş  yaratırdı  hemen.  Cep  telefonlarımız  yoktu,  hatta  ev telefonumuz  bile  yoktu.  Onun  için  ev  ev  gezer  arkadaş  toplardık, söyleyeceklerimizi  yüzyüze  söyler  mimiklerimizden  anlardık  herşeyi.  Kızgınlığımızı  da,  sevinçlerimizi  de  kavgalarımızı  da  yüzyüze yaşardık.  Televizyon  tek  eğlencemiz  değil,  arkadaşlarımız, hayvanlarımız  sanal  değildi.  Bizler  insani  ilişkiler  acısından  sanslı  çocuklardık,  birbirimizin  saçlarını  da  yolsak  ta  kucaklaşmayı  ve  paylaşmayı  da  bilirdik.  Bizler  annelerimizi  her  ne  kadar  yorsakda  çevresinde  oturduğumuz  sobaların  keyfini  çıkararak  büyüdük.  İçinde pişen  patatesleri  yerken  cipslerin  varlığından  habersizdik.  Sonu gelmeyen  dizileri  izleyerek  değil  annelerimiz  ve  ninelerimizin masalları  ile  kendi  fantazi  dünyalarımızın  doruklarında  gezinerek yaşardık  çocukluğumuzu.  Rüyalarımız  çok  renkliydi,  kendi  hayalgücümüzün  ürünüydü  çizdiğimiz  resimler.  Bizlere  hazır  sunulan bilgisayar  oyunlarına  göre  değil,  kendi  yaratıcı  gücümüzle  hergün yeni  bir  oyun  bulurduk,  kurallarını  kendimizin  belirlediği. 

Ben  teknikten  uzak,  doğayla  içice,  insani  ilişkilerin  soğumadığı  bir  zaman  sürecinde  büyüdüm.  Kendimi  çocuklarımdan  daha şanslı  sayıyorum.  Bizler  çocuklarımızı  çok  televizyon  izliyor  diye, bilgisayar  oyunlarına  kendini  kaptırıyor  ya  da  cep  telefonunu  elinden  düşürmüyor  diye  suçlar  dururken  dönüp  kendimize  bir  bakalım  önce.  Bunları  biz  almadık  mi?  Bizler  onların  hiç  kimseden  geri kalmalarını  istemeyip  bu  imkanları  sunarken  gerçekten  onların ihtiyaçlarını  göz  önüne  aldık  mı  ya  da  tüm  bunların  sakıncalı  yönlerine  de  dikkat  çektik  mi?  Eğer  bu  çağda  bir  çocuk  olsaydım annem  televiyon  dizilerine  daldığında  ve  ben  ilgisiz  kaldığımda bilgisayarıma  kapanırdım  tabi  ki.  Her  konuşmaya  çalıştığımda çok  işi  olduğunu  söyleyen  babamın  yerine  cep  telefonuma  sarılır yaşamımın  kendime  göre  en  önemli  olaylarını  “en  iyi  arkadaşıma” saatlerce  anlatırdım.  Doğa  ve  canlılara  olan  özlemimi  sanal  alemde  çiftlikler  kurup,  sanal  hayvanlar  besleyerek  giderirdim.  Tüm bunlara  rağmen  gene  de  hayatı  çok  can  sıkıcı  bulur  hep  şikayet ederdim.  Tatmin  duygum  köreldiğinden  bana  alınan  her  şeyin yeni  bir  modelini  aileme  dayatır  gene  de  memnun  olmazdım. 

Bir  de  şöyle  bakalım  olaya;  teknolojinin  yarattığı  olumsuzlukları  en  aza  indirmek  mümkün  olamaz  mı,  örneklersek:  Çocuklarımızla  Pazar  sabahları  doğa  gezintileri  yapmamız,  mümkün  oldukça  spor  aktivitelerine  katılmamız  oldukça  önemlidir. 
Onların  arkadaşlarının  aileleri  ile  tanışıp  ara  sıra  bir  araya  gelinmesi, arkadaşlarına  gitmesi  ve  arkadaşlarını  eve  davet  etmesi¬ ne,  onlarla  birlikte  bazı  aktivitelerin  organize  edilmesi  hem çocuğun  ilgi  ve  hobilerini  tanıma  hem  de  çocuğumuza  zaman ayırma  acısından  yararlı  olacaktır.  Aile  ortamının  dışındaki  yaşamına  ailesinin  önem  verdiğini  gören  çocuk  sevildiğini  bilecektir.  Her  akşam  kendisine  kitap  okunması  çocuğa  anne  veya babayla  beraber  olmanın  hazzını  yaşayacaktır.  Haftanın  bir  gününü  teknikten  uzak,  doğayla  başbaşa  yaşamak  birbirini  daha iyi  tanıyıp  anlamasına  yardımcı  olacaktır.  Hafta  sonları  ailece evde  oynanabilecek  oyunlarla  aile  olmanın  tadına  da  varabileceğimizi  unutmayalım.  Eğer  çocuklarımızı  sanal  alemlerden  uzaklaştırmak,  daha  fazla  sosyalleştirmek  istiyorsak  unutmayalım  ki  işe  önce  kendimizden  başlamamız  gerekmektedir.  0- dalarına  kapanıp  sanal  alemlerine  dalan,  birbiriyle  artık  konuşamayan  aile  bireylerinizi  bir  araya  toplamak  için  haydi  şimdi ailece  oturup  size  en  uygun  olan  bir  gün  seçin  ve  o  gün  tüm  cep telefonlarınızı  kapatın.  Televizyonunuz  o  gün  tatil  yapsın,  tüm bilgisayar  oyunlarını  çekmecelere  saklayın  ve  o  gün  elektronik olmayan,  zevkle  yaşayacağınız  bir  gün  olsun.  Tüm  aile  bireylerinizin  daha  fazla  konuştuklarını,  aslında  birbirleri  hakkında  çok fazla  şey  bilmediklerini  şaşarak  izleyeceksiniz.  Farkında  olmak bir  ayrıcalıktır.  Teknoloji  insan  hayatını  kolaylaştırdığı  ölçüde  insanı  insandan  uzaklaştıran,  insanın  farkındalık  ve  sosyallik  özelliklerini  körelten  bir  olgudur.  Teknoloji  hayatımızı  esir  almadan  ihtiyaçlarımız  ölçüsünde  hizmetimizde  olmalıdır.  Bizler  çocuklarımızı  yetiştirirken  özellikle  eğitimleri  için  teknolojik  imkanlardan  elbette  yararlanmalı  ancak  şunu  da  unutmamalıyız çocuklarımızın  teknik  olanaklardan  ziyade  onunla  yaşamın  her alanını  paylaşan,  onunla  konuşan,  onu  anlayan  ve  dinleyen  anne  ve  babalara  ihtiyacı  vardır.  Farkında  olun,  farkındalık  yaratın, farklı  olun  ve  teknolojik  aynılıktan  kurtularak  farklılık  yaratın. 
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Feminizm:  En  eski sömürgenin  başkaldırışı 


Feminizm  kavramı  Türkçesiyle  kadıncılık hareketi  anlamında  kadın  sorununu  tam nitelemekten  uzak  karşıtı  erkekçilik  olarak tasarlandığından  daha  da  kısırlığa  götürebilir.  Sanki sadece  egemen  erkeğin  ezilen  kadınıymış  gibi  bir anlamı  yansıtmaktadır.  Hâlbuki  kadın  gerçekliği daha  kapsamlıdır.  Cinsiyetin  ötesinde  kapsamlı  ekonomik,  sosyal  ve  siyasal  boyutları  olan  anlamlar içermektedir.  Eğer  sömürgecilik  kavramını  ülke  ve ulus  bazından  çıkarıp  insan  gruplarına  indirgersek kadının  konumunu  rahatlıkla  en  eski  sömürge  olarak  tanımlayabiliriz.  Gerçekten  ruh  ve  beden  olarak hiçbir  toplumsal  olgu  kadın  kadar  sömürgeciliği tanımamıştır.  Sınırları  kolay  belirlenemeyen  bir sömürge  statüsünde  tutulduğu  anlaşılmak  durumunda.  Tüm  bilimlere  olduğu  gibi  sosyal  bilimlere de  damgasını  vurmuş  erkeklik  söyleminde  kadından bahseden  satırlar  gerçekliğe  hiç  dokunmayan  propagandif  yaklaşımlarla  yüklüdür.  Kadının  gerçek statüsü  bu  söylemlerle  tıpkı  uygarlık  tarihlerinin 


sınıf,  sömürü,  baskı  ve  işkenceyi  örtbas  etmesi  gibi belki  de  kırk  kez  örtülmektedir.  Feminizm  yerine jineloji  (kadın  bilimi)  kavramı  amacı  daha  iyi  karşılayabilir.  Jineloji’nin  ortaya  çıkaracağı  gerçekler;  herhalde  teolojinin,  eskatalojinin,  politikolojinin,  pedagojinin  velhasıl  sosyolojinin  birçok  bölümlerine  ilişkin  lojilerden  daha  az  gerçeklik  payı  taşımayacaktır. 
Kadının  toplumsal  doğanın  hem  fizik,  hem  anlam olarak  en  geniş  bölümünü  teşkil  ettiği  tartışma götürmez.  O  zaman  neden  çok  önemli  olan  bu  toplumsal  doğa  parçası  bilime  konu  edilmesin.  Pedagoji  gibi  çocuk  eğitim  ve  terbiyesine  kadar  bölümlenmiş  sosyolojinin  jinelojiyi  oluşturmaması  egemen  erkek  söylemli  olmasından  başka  bir  hususla izah  edilemez. 

Kadın  doğası  karanlıkta  kaldıkça  tüm  toplum doğası  aydınlanmamış  olarak  kalacaktır.  Toplumsal doğanın  gerçek  ve  kapsamlı  aydınlanması  ancak kadın  doğasının  kapsamlı  ve  gerçekçi  aydınlanmasıyla  mümkündür.  Kadının  sömürgeleşme  tarihin¬ 


den,  ekonomik,  sosyal,  siyasal  ve  zihinsel  sömürgenleştirilmesine  kadar  konumunun  açıklığa  kavuşturulması  tarihin  diğer  tüm  konularının  ve  güncel toplumun  her  yönüyle  açıklığa  kavuşmasında  büyük katkıda  bulunacaktır. 

Şüphesiz  kadının  statüsünün  açıklığa  kavuşması  meselenin  bir  boyutudur.  Daha  önemli  boyut  kurtuluş  sorunuyla  ilgilidir.  Diğer  deyişle  sorunun çözümü  daha  büyük  önem  taşımaktadır.  Toplumun genel  özgürlük  düzeyinin  kadının  özgürlük  düzeyiy¬ le  orantılı  olduğu  çokça  söylenir.  Doğru  olan  bu  deyimin  içinin  nasıl  doldurulacağı  önemlidir.  Kadının özgürlüğü,  eşitliği  sadece  toplumsal  özgürlük  ve eşitliği  belirlemiyor.  Bunun  için  gerekli  teori,  program,  örgüt  ve  eylem  düzenekleri  gerektiriyor.  Daha da  önemlisi  kadınsız  demokratik  siyasetin  olamayacağını,  hatta  sınıf  politikacılığının  bile  eksik  kalacağını,  barışın,  çevrenin  geliştirilip  korunamayacağını  da  gösteriyor. 

Kadını  kutsal  ana,  temel  namus,  vazgeçilmez, onsuz  olunmaz  eş  statüsünden  çıkarıp  bir  öznenesne  toplamı  olarak  araştırmaya  almak  gerekir. 
Tabi  bu  araştırmaları  aşk  soytarılıklarından  öncelikle  korumak  gerekir.  Hatta  araştırmanın  en  önemli bir  boyutunu  aşk  adı  altında  örtbas  edilen  büyük alçaklıkları  (başta  tecavüz,  cinayet,  dayak,  bini  bir para  eden  küfürler)  sergilemesi  gerekir.  Heredot’- un  deyişiyle  “tüm  doğu-batı  savaşları  kadın  yüzünden  olmuştur”  sözü  ancak  bir  gerçeği  açıklayabilir. 
O  da  sömürge  olarak  değer  kazandığını,  bu  nedenle  önemli  savaşlara  konu  edildiğini.  Uygarlık  tarihi böyle  olduğu  gibi  kapitalist  modernite  bin  kat  daha 


ağır  ve  çok  yönlülük  kazanmış  bir  kadın  sömürgeleştirilmesini  temsil  ediyor.  Kimliğine  kazımış  oluyor.  Tüm  emeklerin  anası,  ücretsiz  emeğin  sahibi, en  düşük  ücretli  işçi,  en  çok  işsiz,  erkeğinin  sınırsız iştah  ve  baskı  kaynağı,  düzenin  çocuk  doğurma makinası,  yetiştirme  ebesi,  reklam  aracı,  seks porno  aracı  v.b  olarak  sömürgeleştirilmesi  uzar gider.  Kapitalizm,  hiçbir  sömürü  düzeneğinde  olmadığı  kadar  kadına  ilişkin  sömürü  düzeneği  geliştirmiştir.  İstemesek  de  tekrar  tekrar  kadın  statüsü¬ ne  dönmek  acı  oluyor.  Ama  gerçeklerin  dili  sömürgenler  için  başka  türlü  de  olmuyor.Feminist  hareket bu  gerçeklerin  ışığında  şüphesiz  en  radikal  sistem karşıtı  hareket  olmak  durumundadır.  Modern  haliy¬ le  yine  kökenlerini  Fransız  devrimine  dayandırabileceğimiz  kadın  hareketi  birkaç  aşamadan  sonra günümüze  kadar  gelebilmiştir.  İlk  aşamada  huku¬ ki  eşitlik  peşinde  koşulmuştur.  Fazla  anlam  ifade etmeyen  bu  eşitlik  günümüzde  yaygınca  sağlanmış  gibidir.  Ama  içeriğinin  boş  olduğunu  iyi  bilmek  gerekir.  İnsan  hakları,  ekonomik,  sosyal,  siyasal  haklar  gibi  diğer  haklarda  da  biçimsel  gelişmeler  vardır.  Görünüşte  kadın,  erkek  kadar  eşit  ve özgürdür.  Halbuki  en  önemli  kandırmaca  bu  eşitlik  ve  özgürlük  tarzında  gizlidir.  Sadece  resmi modernitenin  değil,  tüm  hiyerarşik  ve  uygarlık  dönemlerinin  tüm  toplumsal  dokularında  zihnen  ve bedenen  tutsakladığı,  en  derin  kölece  çalıştırdığı kadının  özgürlüğü,  eşitliği,  demokrasisi  çok  kapsamlı  teorik  çalışmalar,  ideolojik  mücadeleler, programatik  ve  örgütsel  faaliyetler,  en  önemlisi de  güçlü  eylemler  gerektirir. 


Karanlık  odamız:  Cezaevleri 


Nevvroz  Ateştir! 


Nevvroz  bu  yıl  da  büyük  direnişler  ve  serhıldanlarla  karşılandı  Kürdistan’da  ve  Kürdistanlıların bulundukları  her  alanda...  Uzun  bir  süredir, siyasal  gelişmelerin  bundan  sonraki  seyrini  Nevvroz’da yaşanacak  gelişmelerin  belirleyeceği  yargısı  vardı kamuoyunda  ve  siyasi  çevrelerde.  Bu  nedenle  hem  devlet  cephesinde  ve  hem  de  özgürlük  mücadelesi  cephesinde  Nevvroz’a  kendi  ağırlığını  koyma  çabası  barizce görülebiliyordu.  Devlet  ve  onun  temsilcisi  hükümet,  halkın  Nevvroz  coşkusuna  ipotek  koyup  kutlamaları  21 
Martla  sınırlama  kararıyla  aslında  büyük  bir  kumar  oynadı.  Amaç;  bir  yılı  aşkın  süredir  yoğunca  gerçekleştirilen baskı  ve  tutuklamaların  etkisini  kullanarak  halkın Nevvroz’a  sahip  çıkışını  darbelemek  ve  bu  zemin  üzerinden  özgürlük  hareketine  dönük  kök  kazıma  harekatına ivme  kazandırmaktı.  Ancak,  halkın  dört  bir  yanda  Nevvroz’a  görkemli  sahip  çıkışı,  yasakları  hiçe  sayarak  Nevvroz alanlarına  akın  etmesi,  barikatları,  panzerleri,  askeripolisi  çiğneyip  geçmesi  devletin  planlarını  bozmakla  kalmamış;  bundan  sonrası  için  özgürlük  hareketine  muazzam  bir  manevra  zemini  de  sunmuştur.  Kürdistan  halkı bu  yılki  Nevvroz  şahlanışı  ile  1990’ların  muazzam  serhıldan  ruhunu  yeniden  ateşlemiş;  özgürlük  hareketine  nihai zafer  yolunda  her  türlü  bedeli  ödemeye  hazır  olduğu mesajını  vermiştir. 

KCK  tutuklamaları  adı  altında  Kürdistan’ın  tüm  dinamik  güçlerini  zindana  doldurarak  halkı  örgütsüz  ve  kıpırdayamaz  hale  getirmeye  çalışan  AKP  hükümeti  bu Nevvroz’daki  muazzam  direniş  gücüyle  görmüştür  ki,  ne kadar  çok  insanı  tutuklarsa  tutuklasın  bu  mücadeleyi  bitiremeyecektir,  çünkü;  halk  gidenlerin  yerini  yenileriyle doldurmaktadır.  Çünkü;  bu  halk  siyasallaşarak  öncüsüy¬ le  bütünleşmiş  ve  artık  kendisi  bir  öncüye  dönüşmüştür. 

Kürdistan’daki  mücadeleyi  ezme  politikalarında polis  gücüne  ve  muazzam  tekniğine  büyük  umut  bağlayan  AKP  hükümetinin  bu  umutlarının  sönmeye  mahkum  olduğu  halkın  Nevvroz  serhildanlarında  açıkça görülmüştür.  Kürdistan  halkı  polisin  silahlarına,  kurşunlarına,  gaz  bombalarına,  tazyikli  suyuna,  panzerlerine rağmen  barikatları  bir  bir  aşıp  Nevvroz  alanlarına  ulaşmayı;  her  yeri  Nevvroz  alanına  dönüştürerek  bayramını kutlamayı  başarmıştır. 

Yediden  yetmişe  her  kesimden  Kürdistanlı  Nevvroz direnişinde  yer  almakla  birlikte,  özellikle  kadınlar  ve gençlerin  mücadelenin  motor  gücü  olduğu  gerçeği  bu Nevvroz’da  da  bir  kez  daha  görülmüştür.  Kadınlar  kitlesel olarak  ve  ulusal  giysileri-zılgıtlarıyla  Nevvroz’u  canlandırırken  gençler  de  serhıldanların  hazırlığından  direnişin örgütlenmesine,  pankartların  taşınmasından  bayrakların yükseltilmesine  kadar  tüm  çalışmaların  en  dinamik  gücünü  oluşturmuşlardır. 

Kürdistan’ın  tüm  parçalarında  Nevvroz’un  görkemli kutlanmasının  yanısıra  metropollerde  de  Nevvroz  tüm yasaklar  ve  engellemelere  rağmen  kutlanmıştır.  Bu  yılki Nevvroz  kutlamaları  ve  direnişlerinde  Türkiyeli  sol  örgüt¬ 


lerin  her  yıldan  daha  güçlü  bir  katılım  sağlamaları Halkların  Demokratik  Kongresi’nin  yarattığı  motivasyonla da  ilgilidir  şüphesiz  ki.  Egemenlerin  Kürt  ve  Türk  halkları arasına  nefret  tohumları  ekme  ve  Kürtlere  yönelik  ırkçı linç  saldırılarını  kışkırtma  politikalarına  karşı  ilerici-  devrimci  güçlerle  Kürdistan  özgürlük  güçleri  arasındaki  bağların  güçlenmesi  önemlidir. 

Nevvroz  kutlamalarında  sergilenen  direnişçi  ruh  ve kitlesel  sahipleniş  sömürgeci  güçlere  bir  cevap  olduğu kadar,  egemenlerin  politikalarına  alet  olan  ve  onlarla  aynı ağızdan  özgürlük  mücadelesinin  öncü  gücüne  dil  uzatan işbirlikçi  kesimlere  de  bir  cevap  ve  uyarıdır.  Kürdistan  özgürlük  mücadelesinin  öncüsüne  başından  beri  düşmanlıkla  yaklaşan  ve  bu  düşmanlığın  yarattığı  hırsla  AKP  politikalarının  piyonlarına  dönüşen  Kürt  siyasi  işbirlikçileri halktan  güçlü  bir  tokat  yemişlerdir  Nevvroz  kutlamaları¬ nın  görkemiyle.  AKP’nin  sonu  gelmez  saldırı  ve  tutuklamalarına  bel  bağlayarak  özgürlük  hareketinin  bitişe  doğru  gittiği  ve  meydanın  kendilerine  kalacağı  düşleri  gören bu  siyasi  işbirlikçiler,  halkın  öncüsü  etrafında  ne  kadar kenetlenmiş  olduğunu  bir  kez  daha  görmek  zorunda  kalmışlardır.  Kürdistan  halkı  Nevvroz’da  öncüsü  ve  önderliğine  bir  kez  daha  sahip  çıkarak  bu  kişi  ve  çevrelere  gafletten  uyanma  ve  işbirlikçi  politikaları  terketme  çağrısını yapmıştır.Nevvroz’la  birlikte  Kürdistan’da  artık  yeni  bir dönem  başlamıştır.  Baharın  gelişinin  müjdecisi  olan Nevvroz  aynı  zamanda  da  askeri  operasyonlar  ve  gerilla eylemliliğinin  artacağının  da  işaretini  vermiştir.  Nevvroz’- la  birlikte  hükümetin  yeni  bir  değerlendirme  yaparak belki  de  yeni  bir  müzakere  süreci  başlatacağını  umut edenlere  AKP  hükümetinin  cevabı  gecikmemiştir.  Teröre karşı  yeni  konsept’  adı  altında,  bugüne  kadarki  baskı,  şiddet  ve  inkar-imha  politikalarında  ısrarın  süreceği  ortaya konmuştur.  Hükümet  yaptığı  açıklamada,  PKK  ve  Öcalan’la  asla  görüşülmeyeceğini,  BDP’nin  Öcalan  ve  Kandilin  söylemlerini  terketmesi  halinde  ancak  muhatap  alınabileceğini  ifade  etmiştir.  Aynı  şekilde,  gerilla  güçlerine karşı  imha  operasyonlarının  süreceğini  açıklamıştır. 

Bu  açıklamalar,  Kürdistan’daki  çatışmaların  yoğunlaşarak  süreceğini,  Kürt  halkının  önderliği  üzerindeki  tecrit politikasının  devam  edeceğini,  tutuklamalara  son  verilmeyeceğini  göstermektedir.  Aynı  şekilde,  Kürdistan’daki halk  savaşı  ve  serhildanların  boyutlanarak  devam  edeceğini  ortaya  koymaktadır.  Zira  Nevvroz  direnişiyle  halk amaçlarından  geri  adım  atmayacağını  ve  bu  uğurda  her türlü  bedeli  göze  aldığını  ortaya  koymuştur.  Hakeza, gerilla  güçleri  sorunun  barışçıl  yoldan  çözümü  doğrultusunda  adım  atılmaması  halinde  savaşı  daha  da  tırmandıracaklarını  açıklamışlardı. 

Öyle  görünüyor  ki,  Kürdistan’daki  Nevvroz  ateşi  daha uzunca  bir  süre  yanmaya  devam  edecektir.  Bölgedeki gelişmeler  ve  çatışmalar  da  dikkate  alındığında,  Nevvroz direnişine  yataklık  eden  ve  bu  efsaneyi  doğuran  Kürdistan  topraklarının  bir  kez  daha  Ortadoğu  halklarına  ‘Yeni Gün’ü  armağan  etmesi  ihtimal  dahilindedir. 


•  • 

Üzerine  bir  kere  kapandı  mı  o  kapı,  içerde  ne olup  bittiğini  bir  sen,  bir  de  Allah  bilsin  istiyorlar.  O  yüzden  en  çok  kimsesizleri  seviyorlar,  değilse  bile  kimsesizleştirdiklerini...  içeride  kurdukları  ‘kafama  göre  cumhuriyetinin  insan  odaksız  yaşantısı  dışardan  duyulmasın  istiyorlar.  Yazılmasın,  konuşulmasın,  şikâyet  edilmesin  ki,  dışarısı  içerisini unutsun  istiyorlar.  Unutsun  ki,  hapishanede  tecavüze uğrayan  çocukları,  tecritte  aklını  uçurmuşları,  ölümcül hastalıkla  boğuşanları,  çırılçıplak  soyunup  arananları, gri  duvarlara  baka  baka  körleşenleri,  dayaktan  kolu bacağı  kırılanları  bilmesin,  hesap  soramasın! 

Çocuk  tutukluların  sistematik  bir  şekilde  cinsel  ve fiziki  şiddete  maruz  kaldığı  ortaya  çıktıktan  sonrahaberi  yapan  DİHA  muhabiri  Özlem  Ağuş’un  KCK  operasyonu  kapsamında  tutuklanması  da  geciktirilmeden-  çocuklar  Sincan  Cezaevi’ne  sevk  edildi.  Haber bültenlerinde,  çocukların  kalacağı  tek  kişilik  hücrelerin  lüks  bir  otel  odasıymış  gibi  reklamının  yapılmasından  sonra  sorunun  çözüldüğünü  sananların  da  çok geçmeden  yanıldığı  anlaşıldı.  Çocukların  yeni  bir hapishaneye  değil,  ailelerine  ihtiyaçları  olduğunu  söyleyenlere  kulak  asmayanlar,  onları  yine  şiddetin  kucağına  bırakmıştı  çünkü.“Sincan’a  gittiğimiz  ilk  gün  gardiyanlardan  dayak  yedik.  İki  gün  hücreye  koydular. 
Parmağım  kırıldı,  revire  götürülmedim.  Çok  ağrıyor! 
Ağrıyı  dindirmek  için  üzerine  bulaşık  deterjanı  sürüyorum.  Cezaevi  savcısı  Pozantı’da  yaşananlar  hakkında verdiğimiz  şikâyet  dilekçelerini  çekmemizi  istedi. 
‘Şikâyet  ettiğiniz  adamlar  beraat  ederse  burada  ananız ağlar!’  Bir  battaniye  verdiler,  İkinciyi  vermiyorlar, çok üşüyoruz.  Dışarıya  haber  çıkarsa  burayı  Pozantı’dan beter  edeceklermiş.  Adli  tutukluların  yanına  koyarlarmış  bizi  yine.  Buraya  getirildiğimizden  beri  belli  aralıklarla  çocuklar  tahliye  ediliyor,  ancak  gece  geç  saatte  ve beş  parasız.. .Bir  yere  gidemeyip  cezaevi  önünde  yerlerde  yatıyor I ar.”Gör ü I üyor  ki,  Pozantı’daki  kafa  Sincan’da  da  görevde.  Ziyaretçileri  iç  çamaşırlarına  varana 


dek  soyan,  tutuklu  ve  hükümlüleri  makat  ve  cinsel  organına  kadar  arayan  Osmaniye’deki  zihniyetle;  hücrede kaloriferin  üzerine  asılmış  bir  torba  portakal  kabuğuna el  koyup  ‘amaç  dışı’  kullandılar  diye  de  mahkûmlar  hakkında  soruşturma  açan  Kırıkkale’deki  niyet  aynı. 
Türkiye’deki  cezaevlerinin  yok  birbirinden  farkı. 
Hangisinin  kapısından  girseniz  aynı  hak  ihlâlleri,  aynı keyfi  uygulamalar... 

Adalet  Bakanlığı  hazırladığı  Pozantı  raporunda, 
aralarında  eski  cezaevi  müdürünün  de  bulunduğu  6 
kişi  hakkında  görevi  kötüye  kullanma  suçundan  soruşturma  açılması  için  suç  duyurusunda  bulundu. 
Kendilerine  ilk  şikâyetin  1,5  yıl  önce  bildirildiği  göz önüne  alındığında  geç  kalındığı  ortadaysa  da,  sonuç olumlu.  Ancak  bu,  Türkiye’deki  kamu  görevlilerinin, bağımsız  kurumlar  yerine  yine  kamu  görevlileri  tarafından  denetlenmesinin  yanlışlığını  ortadan  kaldırmıyor. 
Aksine,  soruşturmanın  sağlıklı  bir  şekilde  yürütülüp yürütülmediğine  dair  her  zaman  şüphe  duyulmasına neden  olan  bir  uygulama. 

Bir  ülkenin  demokrasi  seviyesini  belirleyen  en önemli  şey  insana  verilen  değerdir.  Evrensel  insan  hakları,  insanın  konumuna  göre  değişen  bir  şey  değildir. 
İster  özgür  ister  tutsak  olsun,  kimse  temel  haklarından yoksun  bırakılamaz.  Resmi  rakamlara  göre  Türkiye’de 
114  bin  kapasiteli  384  cezaevinde  131  bin  kişi  var. 
Fiziki  şartlar  ağır.  Şiddet  ve  taciz  olaylarından  sonra  en önemli  sorun  sağlık  hizmetlerindeki  yetersizlik  ve  ağır hastalığı  olan  mahkûmların  tahliye  edilmeden,  cezaevlerinde  ölüme  terk  edilmesi... 

93’ten  beri  tutuklu  olan  ve  F  tipi  hücrede  kalan Kemal  Gömi’ye  kronik  şizofreni  teşhisi  konmuş.  Kendi 
kendine  yaşamını  idare  ettiremeyeceğine  dair  tam  1 1 
raporu  var  ama  tahliye  edilmiyor.  Serap  Şimşek  müebbet  hapis  cezası  almış  bir  hükümlü.  Kanser  hastası, felçli  ve  akli  dengesini  yitirmiş.  Elleri  ayakları  yatağa bağlı,  bağırsakları  da  dışarıda...  Adli  Tıp’ın  verdiği rapora  ve  Adalet  Bakanlığı’nın  onayına  göre  durumu cezaevinde  kalmaya  uygun!  Yasemin  Karadağ  tutuklu. 
Bir  böbreği  yok,  diğeri  de  yüzde  18  çalışıyor.  Kemik erimesi  yüzünden  boyu  7  cm  kısalmış.  Nihayet  hastaneye  kaldırıldı  ama  tutukluluğu  devam  ediyor. 

AİHM’nin  teşhis  ve  tedavisi  geç  başlatılan,  hakların¬ da  yasal  mevzuatın  uygulanmasında  gecikilen  mahkûmlar  için,  cezaların  infazına  cezaevinde  devam  edilmesi  halinde,  AİHS’e  göre  bu  kişilere  yapılan  işkence ve  kötü  muamele  kapsamında  değerlendiriliyor. 
Demek  oluyor  ki  Türkiye,  altında  imzası  bulunan  AİHS’- ne  karşı  geliyor  ve  sözleşmeyi  ihlâl  ediyor.  Ancak  bu durumdan  ne  geçmişte  ne  de  bugün  rahatsız  olmuşa benziyor,  zira  Türkiye  AİHM  karşısında  defalarca  sınıf¬ ta  kalmış.  AİHM’nin  52  yıllık  istatistiklerine  göre Türkiye  2404  mahkûmiyetle  insan  Hakları  Sözleşmesini  en  çok  ihlâl  eden  ülke.  Üstelik  bunların  1759’- unun  gereği  de  yerine  getirilmemiş.  Onun  yerine “Avrupa’nın  en  büyük  adalet  sarayı  bizde”  diye  övünmekle  yetinilmiş.  Oysaki  insana  değer  veren  gerçek  bir demokrasiye  kavuşmak  için  ihtiyacımız  olan  şey, büyük  binalar  değil,  mağduriyeti  duyacak  bir  çift  kulak ve  hesap  sorabilecek  dinç  bir  hafıza. 
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Sal  bi  sal  xweziya  bi  par 


Li  gorî  statîstîken  sala 
201  lan  herî  kem  365 
jin  bi  rebazen  cûde  hetin kuştin,  an  jî  ew  neçarî xwe  kuştine  kirin. 

•  Necibe  QEREDEXî 
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Ji  bo  be  zanîn  ka  8e  Adera  201  lan  heya 2012anji  bo  jinen  li  Başûre  Kurdistane  çavva derbas  bûye,  dive  em  ji  pir  goşeyan  le  binerin.  Hin  pirsen  dive  vverin  bersivandin  ev  in:  Statîstîken  derbare  şîdeta  li  ser  jine  çi  dibejin?  Gelo  hikumet,  parlemen  û  desthilatiya  dede  ji  bo  bidevvîanîna şîdete  çi  kirine?  Rexistinen  jinan  û  yen  ji  xwe  re  dibejin  mûhalefet  çi  kirine?  Medya  û  ragihandine  çi  kiriye?  Civak  û  beşeke  ku  herî  zede  bandor  li  sala  2011 
an  kiriye,  mela  û  gotarbejen  mijgeftan  çi  kirin  û  çawa li  hember  ve  pirsgireke  tevgeriyan? 

Dema  em  8e  Adera  sala  2011an  heta  niha  dinerin  gotina  peşiyan  “sal  bi  sal  xweziya  bi  par”  te  bîra însana.  Çima  em  dibejin  xweziya  bi  par?  Ji  ber  ku salek  dijvvar  bû  ji  bo  jinan.  Li  gorî  statîstîken  sala 
2011  an  herî  kem  365  jin  bi  rebazen  cûde  hetin  kuştin,  an  jî  ew  neçarî  xwe  kuştine  kirin.  Ev  hejmara zede  tene  ya  hatiye  qeyidkirin  e.  Hejmara  nehatiye qeyidkirin  ji  ve  hejmare  pir  zedetir  e.  Tene  di  nava saleke  de  2530  gilî  û  doz,  ji  alize  jinan  ve  hatine  kirin û  jinan  serî  li  saziyen  pevvendîder  dene.  Tene  li  bajare  Başûre  Kurdistane  Dûhoke  733,  li  Germizan  318 
dozen  şîddet5e  çûne  ber  deste  saziyen  cûde  ku revvşa  jinan  û  tûndiya  li  ser  jinan  dişopînin.  Li  vir  jî hejmar  tene  ya  hatiye  qeyidkirine  û  ya  nehatiye  qeyidkirin  hej  zedetir . 

Revvşeka  din  a  di  nava  saleke  de  pedivî  bi  nirxandine  heye  bandora  peşketinen  Rojhilata  navîn  e  ku  li ser  peşketinen  civakî  li  Başûre  vvelat  û  rola  jinan  a  di peşketinan  de  ye.  Jin  di  tevgeren  sala  derbasbûyî  de û  bi  taybet  di  meş  û  xop”eşandenen  piştî  17  Sibat  ku pir  deveren  Başûre  Kurdistan  girt  nava  xwe,  tevlîbûna  jinan  pir  qels  û  lawaz  bû.  Jin  aktiv  nebûn  û  qelsî- ya  deng  û  renge  wan  nîşan  da  ku  jin  ji  bo  gûhertinen deme  ne  amadene.  Ev  nîşaneya  neşikandina  qeyd  û benden  ku  xwe  li  peşa  jine  peçandine.  Ev  bû  bingehek  ku  cesaret  bide  pekanîna  şideta  lı  ser  jine. 

Di  sala  2011  de  jî  astengîyen  peşiya  jine  kem nebûn,  di  ve  dema  dîrokî  de  zedetir  hevoka  “zilam û  civak  qebûl  nakin  û  em  dekevin  qaden”  hat  bihîstin.  Ev  du  faktoren  sereke  rol  dîtin  di  mayîna  revvşa heyî  de.  Bedengîya  jinan,  rexistinnebûyîna  vvan  û bedengîya  vvan  li  hember  kuştinen  jinan,  hervviha binpekirinen  mafe  jinan  roleke  sereke  list  di  mayîna  revvşa  heyî  de. 

Ji  xwe  revvşa  heyî  berhem  û  encamen  karektera siyasî  û  civakî  a  tevger  û  modela  partîyen  siyasî  û  keşmekeşen  di  hereme  de  ye  ku  her  diçe  civake  paşde dikşîne.  Reqabet  û  keşmekeşen  partîyen  siyasî  xwedî dîtin  û  gotareke  teng,  tradisyonal  û  teqlîdwarîye  û xwedî  ti  projeyeka  azadî  nîne  ji  bo  civak  û  jine . 


Karektera  siyasî  û  civakî  a  rexstinen  jinan  jî  ji karektera  siyasî  û  civakî  a  partîyan  ne  zede  cûde bûn.  Projeya  herî  zelal  a  rexsitnen  jinan  a  giredeyî rexistnen  İslama  siyasî  ne  ku  le  Başûre  Kurdistane bandora  vvan  her  diçe  zedetir  dibe  û  proja  vvan  di çarçoveya  şerîete  de  ye.  Le  rexistinen  din  a  jinan  qaşo  sosyalist,  sosyal  demokrat  û  çep,  ne  xwedî  projeyeke  cidîne  û  ne  jî  nerîn  û  gotaren  vvan  yeke  li  ser şedet  û  pirsgireken  jinan  pe  re  rû  bi  rû  diminin. 

Rexistinen  ku  projeya  vvan  heye  vveke  rexistina jinen  azadîxwaze  kurdistan  RJAK  desthilatderan projeya  vvan  digirin  û  vveke  ku  projeya  xwe  peşkeşi perlemane  dikin  û  kede  vvan  ji  nedîtî  ve  te.  Heya  niha  RJAK  2  kogreya  xwe  pek  anî  û  kongreya  2.  li  devvîya  sala  bere  de  li  derxist,  ev  rexistina  jinan  xwedî projeyeka  radikal  û  bingehîne  ji  bo  çareser  kirina pirsgirekan,  le  projeya  vvan  pedivî  be  nefesdirejî  û cidîyet  û  bi  hev  re  kar  kirin  heye.  Bi  rexistnen  dinan a  jinan  re  û  di  vî  vvarî  de  çiqasî  hevvildenen  vvan  bûne jî  le  encanmen  vvan  xûya  dike  vve  dem  bigrin  û  tekoşînen  zedetir  dixwaze. 

Di  hûndûre  sala  bere  de  yeketîye  jinen  Kurd  li başûre  Kurdistan  ne  di  asta  pevvist  de  bû .  Nebûyîna nerînake  hevpardi  saznekirna  konferansa  2.  a  jinan de  jî  xwe  nîşan  da  ji  ber  ku  pir  nûneren  jinan  a  ku  di 
komsyona  17  kesî  a  di  konferana  Amede  ya  2010 
de  hatin  helbijartin  ji  Başûre  Kurdistanin  û  endemen Bakure  Kurdsitane  pirî  vvan  di  zîndanan  de  ne.  Jinen giredeyî  partîya  xwe  a  siyasî  mixabin  bi  tegîna  hevî kirin  ji  zilam  û  desthilatdaran  tevgerîyan. 

Begûman  mirov  nikare  kede  înkar  bike.  Ji  ber  ku li  gorî  salen  bere  di  sala  bihurî  de  gavek  peşde  çûye le  tera  çareseriya  pirsgirek  û  deme  nakin.  Eğer  peşketinek  jî  hebe  ev  peşketin  di  bin  bandora  bûyeren  li hereme  û  tekoşîna  beşen  din  a  Kurdistane  de  pek 


hatîye.  Jin  di  asta  netevveyî  de xwedî şîyarîyekî  başin le  di  asta  civakî  de  qels  û  lavvazin .  Li  vir  jî  mirov  nikare  inkar  bike  ku  kampanyayen  ji  alî  tevgera  jinan  ve hatî  revebirin  vveke  kampanya  ‘Ji  qirkirina  jinan  re  na ”  tesîra  xwe  hebû,  herî  hindik  di  nava  civake  de  derî li  ser  niqaşen  cidî  vekirin  û  edî  sere  pirsgirekan  di civake  de  nedihat  nixûmandin.  Vekirina  akademîya jinan,  revebirina  devvreyen  pervverdeya  siyasî  û  akademîk  ji  bo  jinan  gaven  girîng  in  ku  mirov  nikare biçûk  bibîne  le  terî  hemû  civake  nakin. 

Di  alî  yasayî  ( qanûn )  de  perlemana  hereme  kurdistane  di  21  hezîrana  sala  2011an  qanûna  peşîgirtina  li  şideta  malbete  derxist,  ev  qanûn  yek  ji gaven  heja  ya  niqaşe  ye.  Madeyen  di  ve  qanûne  de, kuştina  jinan  û  sûnneta  keçan  vveke  sûç  dibîne,  le statisîken  li  jor  hatin  nişandan  ispat  dike  ku  derxistina  qanûnan  bi  sere  xwe  nikare  peşî  li  şideta  ser  jine bigire  û  ev  qanûnen  hatine  derxistin  ji  ber  ku  naye pek  anîn  tu  bandoreke  vve  tüne  ye.  Desthilatdariya dade  hin  jî  ti  lepirsîn  nekiriye  li  hember  kesen  ku jinan  dikujin  an  şidete  pek  tînin.  Roja  ku  qanûn  hat ere  kirin  li  perlemtoye  jinek  hat  kuştin  û  roja  piştî  vve jîjinekexweşewitand . 

Mijareke  din  ku  heja  nirxandine  ye  rola  Medya  û ragehandine  ye  di  pirsgireken  civakî  û  jine  de.  Medyaya  Başûre  Kurdistane  di  şûna  ku  pirgirekan  niqaş bike  sere  vve  nixûmand,  bi  qasî  ku  sedemen  şidete rast  destnîşan  bike  li  dora  we  zivirî,  di  şûna  ku  ji  bo bi  cihanîna  pirensîpen  azadî  û  vvekhevî  kar  bike,  tişten  şeklî  dan  peş.  Di  revvşa  herî  baş  de  çapemenî  û ragehadina  Başûre  Kurdistane  tene  pirsgirek  anî ziman  û  xwedî  ti  nerîn  û  perspektiven  çareserî  nebûn  û  pirî  caran  jî  çavkanîya  pirsgirekan  şaş  dihatin nîşan  den,  ji  xwe  rast  destnîşan  kirina  çavkanîya pirsgirekan  beşek  ji  çareseriye  ye.  Medyaya  Başûre 


Kurdistane  jîyaneke  xeyalî  dûr  ji  rastî  nîşanîjinan  da û  herî  zede  diramayen  dûblaj  kirîaTirkan  nîşan  dan. 

Li  gorî  sitetistîkeka  Govara  Havvdem  ku  li  Başûre Kurdistane  te  derxistin,  beşek  ji  kuştin  û  xwe  kuştinen  davvî  giredeyî  van  diramayen  tirkîne. 

Diyar  û  kiryareke  din  a  di  sala  buhurî  de  jî  sünnet kirina  keçan  li  Başûre  vvelat  bû.  Tevî  ku  sunnetkirina keçan  di  qanûne  de  vveke  sûç  te  dîtin  û  kiryare  vve  te ceza  kirin  le  di  gava  yekem  a  derxistina  ve  qanûne  de vvezîre  kar  û  baren  olî  tevî  500  kesen  din  ku  piraniya vvan  mela  bûn  li  dijî  ve  qanûneîmza  komkirin  û  ji  seroke  herema  Kurdistane  şandin  ku  qanûne  ere  neke. 

Li  gorî  lekolîna  rexistina  vvali  ya  almanî  li  Başûre Kurdistane  ji  %60  keç  li  bajaran  de  sünnet  kirîne  û li  hin  gûnd  jî  %100  e.  Ev  tene  bi  vansînor  nema  û hejmarek  ji  melayen  mizgeftan  di  nimeja  roja  îne de  li  dijî  jinan,  civak  tehrîk  kirin  û  zilam  teşwîqî  şidete  kirin.  Bere  bi  rengekî  şermok  dijîtîya  xwe  bilev  dikirin,  le  edî  bi  dengek  bilind  dijîtîya  xwe  tînin ziman  û  ev  pela  ku  îslama  siyasî  li  peşiya  vvî  ye,  tevgerek  siyasî  ye  ku  ji  alî  vvelaten  degîrkeren  Kurdistane  bi  taybet  Tirkye  û  vvelaten  vveke  erebistana Sûdî  ten  destek  kirin. 

Ev  pela  ne  tene  di  vvare  civakî  de  le  di  ware  siyasî  de  jî  atmosfereke  negetîv  afirandine  û  pirî  vvan bi  alîkarîya  rexisten  giredeyî  Fetûllah  Gülen  kar dikin  û  saziyen  pervverde  û  çapemenîye  vedikin  û herî  zede  jî  jin  berdela  vve  didin.  Atmosfera  siyasî û  civakî  li  gorî  salen  bere  paşde  ketîye  û  her  ku diçe  ev  valatîya  fikir  û  raman  ji  alî  îslama  siyasî  ve te  degirtin.Dibe  ku  hem  taloke  her  cidî  be  di  ve sale  de  û  hem  jî  erka  herî  mezin  dixe  ser  mile  jinan ku  ji  bo  demokratik  kirina  civake  xwe  nerîna  hevpar  û  projeyen  çareserî  bin. 


Piştevaniya  ji  bo  xwîşken  me  yen  Kurd 


Li  Tirkiyeye  20  je  rojnamevan,  2 
parlementeren  BDP'e,  bi  giştî zedetire  500  jin  ji  berserdemen polîtîk  hatine  girtin.  Jinen  Svvedî  jî  bi boneya  piştgirî  bidin  van  jinen  Kurd  en siyasî  înîsiyatîfek  bi  nave  “Piştevaniya  ji bo  Xwîşken  me  yen  Kurd”  saz  kirin. 

Jinen  di  polîtîkaye  de  çalak  û  di nava  tevgeren  feminist  en  de  cih  digirin en  vveke  Hediye  Güzel,  Ann-Margarethe  Livh,  Naile  Araş  û  Yekbûn  Alp  û 
13  jinen  din  en  Svvedî  de  ji  bo  hevdîtin 
bi  jinen  Kurd  en  girtî  re  pek  bînin,  de biçin  Kurdistane. 

Di  nava  van  jinan  de  Parlementera bere  ya  Partiya  Çepgir  û  Endama 
Reveberiya  UNlFEM’e  Marianne  Erikssonjîheye.  ..  .... 

•  Navvenda  Nuçeya 


Saziyen  jinan 
JINHA  ziyaret  kirin 

Nûneren  Rexistinen  saziyen  jinan  en  Amede  Ajansa  Nûçeyan  a  Jinan  (JINHA), ziyaret  kirin.  Saziyen  jinan  Dîkasum,  Navenda  Jinan  a  Kardelene,  Komeleya  Jinan  a Cerene,  Epîdem.Selîs, Kadem  û  Endamen  Kooperatîfa  Jinan  a  Rezane  Ajansa  Nûçeyan  a  Jinan JINHA  ziyaret  kirin.  Ji  endamen  komeleya  jinan  a Cerene  Gülsüm  Altan  di  serdane  de  axivî  û  got;  "Ji kameraman  heta  midûre  nûçeyan  tev  jin  in,  ev yek  mînaka  herî  xweş  a  hevkariya  jinan  e.  Jinan îmze  avet  bin  destpekeke.  Ev  yek  cihe  keyfxweşi- ye  ye.  Em  e  bi  hev  re  biser  bikevin. 

Midûra  nûçeyen  tirkî  Hazal  Peker  jî  diyar  kir  ku armanca  vvan  a  sereke  evv  e  ku  bibin  denge  hemû jinan.  Jinen  ku  büro  geriyan  jî  diyar  kirin  ku  her devere  buroye  bi  renge  jine  hatiye  xemilandin. 

•  DİHA 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ji  nav  jiyane 


Her  roj  pedivî  bi  konfransa  jinan  heye 

9  Adare  le  Berlin  konfranseke  jinen  Kurd  hat  liderxstin ,  ev  konfrans  di  bin 
însyatîfa  çend  rexstinen  jinen  Kurd  li  Berlîne  hat  organize  kirin,  yek  ji  5 
konfransen  di  4  mehan  da  hatin  liderxistin  bû.  Yen  bere  li  Paris, Stockholm,  London  u  Utrecht  hatibûn  sazkirin  u  ya  Berlin  heri  dawî  bû.  Hemû kontransan  bi  duruşma  "ji  bo  qirkirina  jinan"  hatin  sazkirin.  Ya  Berlîne  taybetmendîya  xwe  ew  bû  ku  ji  alî  rexistinen  cüda  a  jinan  hat  amadekarirn  u  revebirin  u weke  civîneke  navber  bû  ji  bo  konfransa  newtewîa  jinen  Kurd.  Ji  xwe  nava  wî  da xuya  dike  ku  mijar  li  ser  qirkirina  jine  bû.  (Mirin  ne  tene  di  warî  fizikî,  her  wisa  jî di  warî  siyasî,  economî,  civakî  u  kelturî  da  hatin  niqaş  kirin.  Di  konfranse  da  ji  ber tengbûna  dem  her  axaftinvan  hewil  da  bi  kurtasî  ser  mijara  xwe  ravveste  le  diyar bû  ku  li  ser  her  yek  ji  wan  mijaran  pedivî  bi  konfransekî  taybet  hebû,  çima  ?  ji  ber ku  her  yek  ji  mijaren  hatin  niqaş  kirin  bi  serî  xwe  pir  beş  u  şaxen  cüda  hebûn  ku hejaya  giftugo  kirine  ye.  Weke  nimune  pedivî  heye  bandora  ol  u  bi  taybet  ölen tekxwedayî  ser  status  u  hebûna  jinan  pir  kur  vvere  niqaş  kirin ,  ne  tene  di  konfransekî  da,  bi  dehan  u  sedan  konfrans  dive  were  le  dirxistin.  Ji  ber  ku  dema  te dîtin  bi  rexistinen  îslama  siyasî,  jinan  carekî  din  ten  köle  kirin  u  dorpeç  kirin.  Yek ji  mijaren  din  rola  mîtolojîyane  di  afirandina  civaka  cinsîyetparez  a  bavsalar  u bandora  wî  li  ser  jinan,  weke  din  lekolîn  kirin  u  niqaşkirina  mîtolojî  ser  şekilgirtina  civak  u  bi  sinurkirina  jine  di  nava  qanunen  nivîskî  u  nenivîskî  a  qaliben  mitolojik  da,  her  wisa  jî  cihe  jin  di  dîroke  da  u  dîroka  ne  nîvîskî  a  ku  cihe  jine  te  da  nihatîye  dayîn,  rola  kültür  di  gohartinen  civakî  da  u  rola  jin  di  warî  kulturî  da,  jinan  u rola  zagon  ser  sererastkirinen  civakî  da  u  rola  gohartinen  zihniyet  u  bi  kin  u  kurtasî  jinan  pedvîya  wan  bi  axaftin,  diyalog,  gohdarîkirina  hevudin  u  çekirina  peşeroje  be  hev  re  heye. 

Jinen  di  nava  civake  da  diaxifin  le  herî zede  ser  derd  u  kulen  xwe  diaxifin,  tene ji  bo  ku  xwe  zexten  heyî  di  warî  piskolojî  da  vala  biken,  bi  hev  re  dipeyvin.  Ji  xwe nava  ji  civake  da  nave  'jinen  ser  tenûr  an  jine  ser  kanî'  ji  wan  diken.  Ev  ji  bo  pûç xistina  jinan  dihatgotinji  boku  jin  neaxifin  u  bedeng  bin.  Hin  bedeng  peşîn  jî  ser be  deng  kirina  jinan  hatîye  gotin  weke  'jineke  şermok  bi  qîma  bajareke  u  zilameke  şermok  bi  qîma  şeheke'  u  wisa  u  le  dor  van  gotinen  pîşîn  sistem  u  zihîyeta  mersalarî  hatine  xurt  kirin.  Ji  ber  ku  hen  zilamen  ku  qaşo  xwe  demokat  didîtin  dixwastin  bi  parçe  kirina  hezen  jin  gotina  xwe  feriz  biken,  dîtin  ku  jin  diaxifin ,  ne tene  diaxifin  le  pirnsîpen  jinan  ji  bo  stratjîya  netevvî  datenin  wan  tirsand  dîtin  jin edî  ne  weke  bere  ne,  ew  dem  derbaz  bû  siyaset  tene  qadek  be  bi  mora  zilam  ser be.  Jin  hem  diaxifin  hem  diken  u  hem  diken  u  hem  reve  diben,  tevger  diken  u  hem reyen  çareserî  nîşan  diden.  Ji  ber  ku  di  gehiştina  asta  çareserî  da  herî  giring  irade u  zihnîyte.  Ji  bo  ku  îrade  u  gohartine  di  nava  civake  da  pek  be  jinan  di  hemû qadan  da  hem  qaden  serbazî,  siyasî,  perleman  u  civakî  u  sazîbûne  da  xwe  avakirine,  ev  rastî  li  8  Aadr  u  21  Adare  di  meydanan  da  hatin  dîtin. 

Niha  herî  girng  ewe  jî  dive  qonaxe  da  dema  jin  biaxifin  we  leser  çi  biaxifin  ? 
Konfransa  Berlîne  di  navbere  dû  konfransan  da  navberekî  baş  bû.  Le  herî  giring ewe  ku  jinen  Kurd  ji  bo  ku  weke  jinen  vvelaten  Rojhilata  navîn  ji  çav  neyen  derxistin  u  neyîn  berterf  kirin  pedvî  heye  ser  stratîjeke  jinen  kurd  biaxifin  u  her  jin  jî  rola wî  heye  bi  rengekî  di  ve  sitratîjî  da.  Her  esas  jî  ewe  ku  jinan  dev  ji  helvvesta  parçebûyî  xwe  berden,  jinan  nava  partyen  siyasî  da  bin  an  rexistnen  civaka  sivîl  an medya,  li  herderekî  min  diveîradeyaxwe  nîşan  biden  u  re  neden  tû  biryarekî  were girtin  ku  îradeya  jin  esas  negire.  Bive  jinan  her  biryrekî  te  dayîn  di  alî  her  navendekî  destehalatdarî  an  derveya  desehalat  da  bipîvin  ka  di  berjevvedîya  wan  dane  an na  ?  U  herî  girng  jî  dive  jinan  li  hemebere  siyaseta  qirkirna  siyasî  u  serbazîya  dagirkeren  kurdistane  xwedî  helvvesteke  hevpar  bin  di  deme  kî  da  ku  jin  hîn  ji  li  zindanen  îrane  da  ser  ramane  xwe  ten  girtin  u  bi  îdame  re  rû  bi  rû  diminin  u  zedetirî hezar  jinen  Kurd  li  zindanen  Tirkan  da  hatine  girtin  u  hevvlesteke  havpar  hervveha li  hember  kuştinen  jinan  di  bin  nave  namuse  da.  Ji  bo  wîjî  her  konfransen  jinan  u axaftin  li  ser  van  mijaran  jinan  dike  xwedî  hez,  rexistin,  raman  u  hebûn. 


Tekoşîna  demokratik  a  jinan 


Bi  zîhniyeta  cinsîyetparez  a  bi  serweriya  zilam  dest  bi  tekoşîne  kiriye.  Li  ser  bingeha  stratejiyeke  tekoşîna  Bîrdoziya  Rizgariya  Jin  xwestiye  ji  pirsgireka  azadiye  re  bibe  çareserî. 


•  Zelal  EDASSA 


Di  roja  me  de  em  dibinin  ji  bo  jinan legerînen  cüda  yen  jiyane  peş  dikevin.  Li  derveyî  zîhniyeta  civaka kevneşop  a  klasik  ku  mîsyonek  daye  jinan legerîneke  jin  a  xwebûne  heye.Jin  van  daxvvazen  xwe  ku  bi  çalakiyen  demokratik  peş dixin  em  dibinin. 

Jin  li  hember  qedera  ji  vvan  re  bere  hatiye diyarkirin  bi  tekoşîna  peş  xistine  destketiyen giring  bi  dest  xistine.Tekoşîn  û  nakokiyen vvan  en  bi  pergala  hiyerarşik  û  devvletparez  re her  çi  qas  ne  bi  qasî  te  xwestin  jî  be,  bûye potansiyel  û  hezeke  giring  a  muxalefete  û  alternatif  e.  Di  heman  deme  de  bi  pergala  heyî re  herdiçe  nakokiyen  vvan  kûr  dibin. 

Her  çi  qas  modernîteya  kapitalist  li  ser civak  û  jine  metingeriya  24  saetan  peş  dixe,ji bo  veşere  bi  lîstiken  zirav  û  polîtîkayan  hemû qaden  civake  dike  bin  servveriya  xwe  jî;  her vviha  ji  saziyen  pervverdeye  bigire  heta  her qaden  civakî,  siyasî  û  aborî  polîtîkayeke  ku pergala  xwe  li  ser  deyne  peş  dixe;  di  heman deme  de  çapemenî,  ragihandin  û  medyaye  li gorî  xwe  dizayn  dike  jî  pergal  deşifre  bûye. 

Di  serdema  me  de  pirsgireken  mezin  en ku  çavkaniya  xwe  ji  pergale  digirin  hene.  Di nezîkatiyen  tekoşer  en  li  hember  van  pirsgi- 


rekan  peş  dikevin  de  beşa  herî  hişyar  jin  in. 
Le  bele  dive  li  hemberî  pergala  heyî  bernameyen  tekoşîne  yen  jinan  en  hîn  bi  rexistinkirî  û  demdirej  hebin. 

Tevgera  Azadiya  Jin  di  ve  mijare  de  xwedî tecrübe  û  destketiyen  mezin  e.  Ji  bo  çareserkirina  pirsgireke  gava  yekemin  ji  çavkaniye dest  pe  kiriye.  Bi  zîhniyeta  cinsiyetparez  a  bi servveriya  zilam  dest  bi  tekoşîne  kiriye.  Li  ser bingeha  stratejiyeke  tekoşîna  Bîrdoziya Rizgariya  Jin  xvyestiyeji  pirsgireka  azadiye  re bibe  çareserî.  Û  di  ve  xisûse  de  gaven  pir  girîng  hatine  avetin. 

Dive  tekoşîn  di  asta  gerdûnî  de 

jîvvere  dayîn 

Li  her  deveren  cîhane  ji  gelek  beşan  em rexneyen  jinan  en  li  hemberî  pergale  dibihîzin.Jİ  ber  li  ser  jine  pergaleke  metingeriye  ya gerdûnî  hatiye  avakirin,  bi  taybet  modernîteya  kapîtalîst  avakare  vve  ye.Ji  bo  evv  be  derbaskirin  dive  tekoşîn  di  asta  gerdûnî  de  jî vvere  dayîn. 

Li  her  cihe  cîhane  jin  jiyaneke  çavva  dixvvazin  bi  çalakiyen  demokratik  en  ku  peş dixin  tînin  ziman.  Tevî  bavverî  û  hevvldanen vvan  hene  jî  kemasiyen  armanca  stratejik  û tunebûna  rexistin  bûyîneke  berfireh  dibe sedem  ku  nikaribin  pergala  li  hember  şer dikin  derbas  bikin. 


Di  ve  mijare  de  legerînen  jinan  heneji  gelek  deveren  cîhane  konferansen  ku  tevgeren jin  li  dar  dixin  gaven  giring  in.Le  bele.bernameyen  ku  bi  hez  dikevin  pratike  pevvîst  in. 

Bi  tekoşîna  hevpar  a  jinen  cîhane  re  de  deri  ji  cîhanek  herî  bedevv  û  azad  re  be  vekirin. 

Jin  û  zaroken  dibin  qurbanen 

krîzen  derûnî 

Jinen  ku  bere  xwe  dane  azadiye  di  zanebûna  we  de  ne.  Jiyan  bi  jina  azad  re  dema  azad  vvere  jiyîn  bedevv  e.  Bi  jina  köle  re  ku  jiyaneke  azad  pek  naye;  her  vviha  xweşikbûna jiyane  û  efsûna  we  jî  ku  nemaye,  bi  kuştinen tene  bi  qismî  di  medyaye  de  ten  dîtin  en  li  ser nave  töreye,  jin  û  zaroken  dibin  qurbanen  krîzen  derûnî,  jinen  bi  her  cure  şîddetan  re  rû  bi rû  dimînin  (hin  ji  vvan  jiyana  xwe  vvinda  dikin),  ev  kiryar  û  pekanînen  trajîk  en  jinan  zede  pevvîstiyeji  gotinan  re  nahele. 

Pevvîstiya  jiyaneke  nû  ya  bi  nerîna  jin,  bi ruh  û  renge  vve  heye.  Di  jinan  de  hişyarî  û  zanebûneke  bi  vî  rengî  te  dîtin.  Legerîna  jiyana xwe  ya  vvinda  û  tekoşîna  jiyana  bedevv  a  aîdî xwe  şûndeanîn  te  dîtin.  Ji  bo  ve  dive  stratejiyeke  tekoşîne  ya  hevpar  û  tifaqeke  vvan  hebe.  Ne  tene  di  rojen  sale  yen  diyar  de  di  hemû rojan  de  li  hemberî  pergale  dive  li  her  qadan tekoşînek  vvere  peşxistin. 


Girtiyen  siyasî  ji  Bakirkoye  ten  sirgûnkirin 


Li  Girtîgeha  Tîpa  L  a  Bakirkoya  Stenbole  bi hinceta  “kapasîteya  girtîgehe  tije  bûye”  ji  zedetire  350  girtiyan,  tene  17  girtiyen  siyasî tene  sirgûnkirin. 

Di  İle  adare  roja  yeşkeme  de  6  hikûmxwariyen jin  en  ji  dozen  PKK  û  DHKP-C  sirgune  Girtîgeha  Tîpa  M a  Gebzeye  hatin  kirin,  niha  jî  te  payîn  ku  11  girtiyen din  en  siyasî sirgun  bikin.  Di  nava  van  jinan  de  hikûmxvvariya  ji  doza  PKK  e  û  dayîka  zarokekî  Emîne  Kaçar  û mexdûra  komkujiya  19  e  Berfanbare  ya  ji  doza  DHKP-CMuneverAşçijî  hene. 

Çûbû  geriyane,  jere  gotin 
“tu  we  biçî  çiye”  hate  girtin 

Emîne  Kaçar  di  13  e  mijdara  1999  de  evv  ku  kek  û hevalen  xwe  li  VVane  digeriyan.  Ji  aliye  polîsan  ve  hatin  binçavkirin,  polîsan  ji  vvana  re  gotin  “hûne  biçin çiye.”  Piştî  ku  dibin  qereqole,  Emîne  Kaçar  7  rojan  te îşkencekirin  û  di  davviye  de  ji  ber  bextiyen  polîsan  te girtin.  Di  sala  2000  de  serbest  hate  berdan  û  di  sala 
2001  de  jîji  heman  doze  hate  girtin.  Piştî  ku  4  mehan 


di  girtîgehe  de  ma,  dîsa  serbest  hate  berdan.  Emîne Kaçar  ve  çare  tevî  keke  xwe  di  2004  de  ji  heman  doze hatin  girtin  û  dîsa  bi  sererastkirina  qanûneke  serbest hatin  berdan.  Emîne  di  sala  2006  de  zevvicî  û  ji  bo hesreta  azadiye  nave  küre  xwe  kir  “Ozgur”  yanî  “Azad”.  Emîne  Kaçar  ji  heman  dosyayese  caran  hate  girtin.  Ve  çare  jîji  ber  hinceta  “endamtiya  rexistine”  hate girtin  û  hikûm  le  hate  birîn.  Tevî  Emîne  Kaçar,  küre  vve Ozgur  jî  bû  yek  ji  zaroken  girtî. 

Munever  Aşçi,  di  dema  Komkujiya  19  e  Berfanbara  2000  de  ya  bi  nave  “Vegera  Jiyane”  de  li  Girtîgeha Bay-  rampaşaye  bû.  Polîsan  di  Bloka  C  ya  ve  girtîgehe de  li  hemberî  girtiyan  madeyen  kîmevvyî  bi  kar  anîbûn û  Munever  xwe  da  ber  hevalen  xwe  û  aliye  çepe  ye  rûye vveşevvitî.  Di  encama  ve  erişe  de  12  girtiyan  jiyana  xwe ji  dest  dan.  Piştî  deh  salan  doz  hate  vekirin,  39  leşker tene  darizandin,  le  bele  berpirsen  komkujiye  careke din  vveke  her  çare  hatin  fihelkirin.  Munever  Aşçi  ji  sala 
1991  e  ve  ji  heman  doze  te  darizanin.  Niha  jî  di 
Girtîgeha  Tîpa  L  a  Bakirkoye  de  ye.  Niha  jî  dixwazin  tevî Emîne  Kaçar,  Munever  Aşçi  sirgune  girtîgehek  din  bikin. 

•  Girtîgeha  Tîpa  L  a  Bakirkoye  -Zeynep  Kuray 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çand  û  hüner 


Newaya  Jin 


Yekemîn  pirtûka  repertuara  Kurdî  derket 


Li  navça  VVeranşara  Rihaye  Yekemîn  pirtûka  repertuara  kurdî  ya  ji  aliye  Serdar  Y. 

Türkmen  ve  hat  amadekirin  di  weşanen  çand  û  hünere  ya  Şaredariya  VVeranşare de  derket.  Pirtûk  di  metodolojiya  mûzîka  Kurdî  de  wekî  pirtûk  yekem  derket. 

Pirtûka  ku  wekî  2  cüdan  hat  vveşandin  ji 
100  stranan  pek  te.  Di  cîlda  yekemîn  de  agahiyen  ji 
bo  kesen  nû  dest  bi  lexistina  gîtare  kirine,  di  cîlda 2'yan  de  jî  agahiyen  ji  bo  yen  di  ware  lexistina  gî  - tare  de  gihîştine  asteke  hene.  Destpeke  hezar  pirtûk  hatin çapkirin.  Te  payîn  ku  pirtûka  de  mûzîkhezan  keyfxweş  bike  li  gorî eleqeye  de  careke  din  be  çapkirin.Xwendevanan  NÇM  hem  bi  zima- ne  xwe  mûzîke  peş  dixînin  û  hem  jî  cîhana  xwe  de  mûzîke  bi  kar  tinin. 
Her  afireneriyeke  wan  bingehe  mûzîka  kurd  pek  tîne. 

Xwendevan:  'Tekoşîna  şoreşger  bi  hünere  dikare  biser  bikeve' 


•  Araştırma  Merkezi 


UNESCO  Urmiye'ye  xist lîsteya  bajaren navnetewî 

Li  gor  yek  ji  bernameyen  rexistina  UNECO, hezar  bajar  we  di  nava  bajaren  navnetevveyî  de  ben  tomarkirin  û  bajare  Urmiye  jî  yek ji  wan  bajaran  e. 

UNESCO  bi  armanca  zedetir  nasandina  bajaren kevin  en  cîhane,  ku  gelek  çand,  netevve  û  ayîn  di nava  wan  de  jiyan  kirine,  bernameya  hezar  bajaren  navnetevveyî  yen  tomarkirî  peşkeşkirîye. 

Bajare  Urmiye  ku  li  Rojhilate  Kurdistane  netevveyen  serekî  yen  wekî  Kurd,  Azerî  û  çendîn  kemenetevveyen  din  en  wekî;  Kildanî,  Süryanî,  Aşûrî  û Ermenî  te  de  dijîn.  Ji  kevin  de  bajare  Urmiye  cihe  bi hev  re  jiyankirina  ölen  wekî;  İslam,  Xiristiyan, Zerdeştî,  Yahûdî  û  Kakeyî  bû.  •  DİHA 


Min  ji  zarokatîya  xwe  dest  bi  kare  tevne  kir 


Me  piranî  li  zozana  teşî  dirîst.  Car  hebû  me  ber  tava  hîve  dirîst.  Kîz  û  bûk  li  dere  konekî  diketan  berevanî  û  dirîstin  heta  kû hîv  diçû  ava.  Piştara  jinan  behna  xwe  vedida  û  pal  didan.  Çanda  me  ya  Kurdî  de  tewn  hebû. 


•  Samiye  YILMAZ 


Dayîka  Telî,  ji  günde  Çolî  ye  giredayî  bajare Oerse  ye.  Zaroktîya  xwe  li  wir  derbaskiri  ye. 
Niha  weke  penaberek  li  Evvrupa'ye  vvelate Hollanda  dijî.  Dayîka  Telî  li  mala  xwe  tevvnek  danî  ye. 
Sebra  xwe  bi  tevvne  tîne  û  hestîrke  penaberiyejî  li  neqşan  datîni  û  dibeje;  "tewn  çekirîn  kare  me  ye  bere  bû." 

Li  Kurdîstane  jin  kare  tevvne  pir  çedîkîn.  Mirov,  di  - ve  kenge  despe  tevvne  bike? 

Keçik  di  13  saliya  xwe  de  dest  bi  kare  tevvne  dikin. 
Li  aliye  me,  ango  Serhade  kare  tewn  û  teşî  pir  bi  nav  û denge. 

We  jîji  zarokatî  destpekir? 

Bele,  Keç  hemû  ji  zarokatî  destpe  dikin.  Li  gel  me ye  kû  peze  wan  tüne  bûn  gellekî  kem  bûn  û  tevvne wan  jî  nebûn.  Le  bele  piraniye  gundiyan  xwedi  pez  û tewn  bûn.  Hemû  keçikan  tewn  çedikirin.  Xaniye  be tewn  min  ne  dit.  Oerse  tene  xalîçe  çedikirin.  Li  aliye Serhede  piranî  carcîn  çedikirin  û  davetin  li  ser  nivîne mehvanan.  Her  qatek  nivîn  carcînek  bû.  Xalîçe  jî  çedikirin  û  radixistin.  Hinek  kesan  Emenî  li  dîvvare  mala xwe  dixist  ango  hilavvisand  û  hinek  kesan  jî  davetin  li ser  stere  nivînan.  Em,  ji  hildana  nivînara  dibejin  ster. 
Li  gel  me  devvlemendî  û  giraniya  malan  bi  xemla  ste  - re  nivînan  dihate  pîvan.  Di  her  malekî de  stre  nivînan wek  bûkan  dihate  xemilandin.  Kurtasî  ez  bibeji  tewn û  teşî  kare  me  bû.  Çawa  ku  jin  zaroyan  tînin,  xwedî dikin  û  dimejînin,  tewn  û  teşî  jî  hunera  me  bû.  Ev  kar, kare  jine  bûn. 

We  ji  bo  ceheze  xwe  çedikir? 

Bele,  pevviste  ku  ,  dinava  ciheze  her  keçekî  de  hilberînek  tevvnan  hebe.  Birasti  min  bi  xwe  xalîçe  ji  bo cehize  xwe  çe  nekir.  Le  min  tera  zara,  xurca  büke,  carcin  û  bisk  çekirîn.  Le  min  emenî  û  xalîçe  ji  bo  cehîze xwe  çe  nekirin.  Ji  ber  kû  peze  mala  bave  min  kem  bûn. 

Kare  tevvne  di  nava  malbatede  çawa  destpekir, gelo  ji  çanden  kevneşopiye  dihat  û  heta  niha  jî  berdewam  dike? 

Ere.  Ev  kar  ji  bo  me  weke  xemilek  û  revvşek  bû. 
Çawajinexwegiredidaûdixemiland,  tewn  jî,  ji  bome xemilek  bû.  Me  piranî  li  zozana  teşî  dirîst.  Car  hebû  me ber  tava  hîve  dirîst.  Kîz  û  bûk  li  dere  konekî  diketan berevanî  û  dirîstin  heta  kû  hîv  diçû  ava.  Piştara  jinan behna  xwe  vedida  û  pal  didan.  Pevvist  bû  ku  her  jinek xalîçeyekû  emeniyek.yanjî  cotekxalîçeû  emenîyek li  zozana  birîsta.  Hiriya  ku  li  zozana  dihate  ristin  li  gun ser  tevvne  mezin  dihat  hunan.  Le  bele  meli  zozanan jî  ser  tevine  piçûk  çedikir.  Mel  i  zozanan  kon,  tere  evran,  tere  kû  me  digot;  tîreje  şivanî,  türe  xûyî çedikir.  Le tevvne  mezin  li  gund  dihat  dayîn.  Boyaxa  rîsan  jîi  me amade  dikir.  Hin  malan  boyaxe  xalîçan  li  zozanan  çedikir.  Me  bixwe  tanî  lı  gund  çedikir.  Her  vviha  jinen bidergûş  jî tewn  dihûnandin  û  teşî  diristin.  Evv  kare  me bû.  Me  car  caran  xalîçen  xwe  difirotin.  Dema  ku  di hela  aborî  de  pedivîya  male  pe  heba  cote  xaliçan  dihate  firotin.  Le  piranî  me  ji  bo  male  çedikir  da  ku  em raxin.  Ji  Serhede  hata  hela  Irane  tevvn  wek  revvşa  me 


bû.  Çanda  me  ya  Kurdî  de  tevvn  hebû. 

Gelo  hûn,  li  Evvrupa  ye  bi  çi  armancî tevvne  çedikin? 

Behna  min  çanda  min  derte.  Piçûk  jî  be dema  ez  tevvn  çedikim  behna  min  derte.  Li vircivvan  dikarin  herin  derve  bigerin,  behna xwe  derxin.  Le  ez  nikar  wek  vvan  bikim.  Li vvelate  me  ev  wek  dibistanekî  bû.  Ji  bo behna  min  derbikeve  ez  li  male  bi  tevvne xwemijul  dikim.  Di  heman  deme  de  ev  çanda  meye  û . 

Armaca  min  evve  kû  çanda  me  bin  ax  neb ango  neye  vvundakirin.  Her  tim  zindî  bimîne. 

Tevvn  bere  ji  bo  me  kare  herî  girin  bû.  Ez  di  - xazim  ku  tevvn  ne  ye  ji  bîrkirin.  Ez  vveke  xemilandinekî  dibinim.  Ti  tişteki  Kurdan  li  ser rûpelan  ne  hatîye  nivîsandin.  Tevvn  jî  ne  hatîye  nivîstandin.  Heku  çanda  tevvn  jî  hati  bû  ya nivîsandin,  di  vve  deme  tevvne  baş  hatiba naskirin.  Dema  me  de  xwendin  tine  bû.  Ji xwe  ye  kû  xwede  jî  nikarin  vvî  kare  bikin. 

Yani  hûn  dibejin  her  mirov  nikare  wi  kari bike? 

Na!  Nikare  bike.  Ca  gur  hildana  vve!  Gur hildana  tevvne  gundan  de  2  jin  an  jî  3  jin  bi hevre  hildidin.  Gur  hildan  neîşejine  kî  ye. 

Heyrana  vve!  Hûn  gelek  dereng  ma  ne.  Ez jî,  hûn  jî  gelek  dereng  ma  ne.  Le  bele  be xwestin  dîsa  jî  ez  dikarim  xwe  bidim  ber. 

Bele  ez  dikarim.  Eğer  civvanek  vvere  û  beje “ez  dixwazim  tevvne  fer  bibim”  vve  çaxe  ez  wek  dayîkek  dikarim  nîşan  bidim.  We  li  min  mezeke,  deste min  mezeke.  Hejimara  mezeke,  tevvna  li  peş  xwe  mezeke.  Aynî  despe  çedikin,  ronîya  çavva,  eşka  çavva çedikin.  Ji  ke  raçîye? 

Evv  neqşe  kû  hûn  li  ser  datînin  hûn  bi  xwe  dîyar dikin,  an  ji  ber  neqşan  mînak  digrin? 

Ez  herdem  dilxwazîya  çekirina  tevine  de  me.  Ji  ber we  dema  ez  diçim  cîh  û  deveran,  çaven  xwe  li  neqşan diğerinim.  Eğer  ez  biecibînim  dibejim;  “ev  neqşa  Kurdî ye.  Ez  ve  neqşe  dixwazim”.  Evv  jî  didin.  Ez  tînim  le meze  dikim  û  çedikim.  Xalîçe  dibe,  emenî  dibe,  kayax dibe...  Weke  hûn  dibinin,  evv  kayaxe,  ev  jî  çavv  çivîke. 

Wateyakayaxçiye? 

Me  biber  çedikirin,  vvek  emenîya  bûn,  malen  mezin davetin  li  ser  stire  mezin,  Me  jere  digot  meşref.  Me nivîne  xwe  dikire  dinava  meşrefe..  Nivîn  qat  dikirin  û dere  vvan  bibendavan  bi  hev  dixistin. 

Tevvna  milkî  çav  çivîk  gelek  giran  e.  Yani  hişke  çîn evv  tevina  vvan  pir  giranin.  Çekirina  vvan  zehmete. 
Emenî,  kayax,  corcin,  çav  çivik  evv  hemû  ji  bo  tiştekî  te bikaranîn.  Tu  dikari  emeniyan  li  hemû  deveran  bikarbînî.  Le  keçik  ji  bo  xirco  xwe.  Hişke  çîne  çedikin 

Hûn  vvateya  vvan  neqşan  dizanin? 

Bele,  çarnik  heye,  nîkoçep  heye,  alem  heye.  Ev aleme  ez  çedikim.  Eğer  tu  neqşe  nave  de  deyni  nave we  neqşe  çarnike.  Le  tu  kelaka  da  deyni  evv  aleme.  Le kayax  cüda  ye.  Evv  bi  giştî  yek  neqiş  e.  di  heman  deme 


de  Çavv  çivik  jîvvisa  ye. 

Ev  neqş  dişibe  çavan,  ji  ber  ve  nave  we  çav  çivîk  e? 

Hema  vvisa  nav  le  kirine...  Dayîk  û  dapîren  me çekirine  û  ev  nav  le  kirine. 

Qet  tevinek  ji  ber  xwe  na  ye  çekirîn.  Dayîka  vvelat  jî çedike  nikare  ji  ber  xwe  çebike.  Tevvn  bi  hijmar  e.  Tu raste  we  jî  meze  nakî,  çepe  we  dihejmirî  û  datinî.  Min bi  xwe  emenî  jî,  xalîçe  jî  û  milkiz  jî  çekirî  ye.  Min  kayax jî  di  zorkatiya  xwe  de  çekirî  ye. 

Rîsepezxerabnabe? 

Na!  Rîse  pez  qet  xerab  na  be  .  Weke  qumaşe. 
Weteya  neqşn  jîji  bo  min  gelleke.  Ez  bi  eşk  û  evînekî çedikim.  Dema  dayîk  û  dapîren  me  de  ev  dihatin  çekirin.  Çavva  ku  min  çave  xwe  vekir  û  vene  kir,  min  tevvne çekirî  ditin.  Çavva  kû  mirov  bi  eşk  li  hev  dinere  evv  jî  vvisa  ye.  Li  vvelat  jina  ku  tevvne  çe  ne  ke  ji  bilî firak  û  cila şuştine  ti  kari  nake.  Evv  vveke  kare  me  bû.  Çavva  ku mer  li  derve  dişixulî,  mejîli  ser  tevvne  kar  dikir. 

Niha  sebra  vve  li  tevvne  te? 

Ere  bixwede,  sebra  min  le  te.  Em  hem  li  xeîbiye  ne hem  jî  li  penaberîye  ne.  Sebra  mirov  bi  çanda  mirov te.  Behna  min  jî,  ji  çanda  min  derte.  Hem  cila  dayîke yeû  hem  jî  ez  ji  tevvne  dest  gellekhesdikim.  Dema  ez li  ser  tevvne  radibim  aciz  dibim.  Gelek  behna  min  pe derdikeve. 

Li  wir  dema  yek  aciz  bibe,  hûn  ji  wana  re  dibejin; “vvere  li  ser  tevvne  behna  xwe  derxe”? 


Na!  Dema  em  li  vvelat  bûyana  min  e  yekî  re  bigota “vvere .”  Min  e  cîrana  xwe  re  bigota;  “Ezîze,  keremke  alî ye  min  çebike.  Dorek  û  dudorekjîtuçeke.”Weçaxe mirov  zedetir  kef  je  digre.  Eğer  te  kef  je  girt,  ez  tene  we nakim,  dirûne  jî  dikim.  Keçke  min  dibinin,  dibejin  “tu ye  ji  bo  mejî  çekî”. 

Hûn  vvan  bi  çi  rengî  çedikin?  Çekirina  vvan  zehmete? 

Ti  cüda  bûna  tevvn  û  cil  li  ba  min  tu  ne  ye.  Wek hevin.  Bi  kef  çedikim  û  didirûm.  Le  tene  çile  Serhede. 
Le  dema  çilen  heremen  din  vvek  ,  çile  başûr,  Amed, Rihaye  dive  mînak  di  deste  min  de  hebin  da  ku  ez  bikaribim  bidirûm.  Ezli  modele  vvan  meze  dikim.  Çile min  ye  Serhaade  ne.  Çile  xwe  bi  xwe  didirûm.  Weke tevvna  xwe  ji  cil  dirûne  jîhesdikim. 

Herî  davvî  ji  bo  dayiken  me,  ji  bo  jinan  tu  dikari  çi  beji? 

Li  bajaran  jiyan  cüda  ye,  gund  cüda  ye.  Kemasiya me  dayîkan  li  Evvrupa  ye  herî  zede  ziman  ne.  Li  nav xeberdana  min  dejîtirkîheye.  Kemasiya  me  yekem  evv e.  Li  deste  her  dayîkekî  de  karek  heye.  Mînak  min  nek (tığ)  ne  xebitandi  ye.  Çend  caran  jî  min  gotî  ye  evv  jî  tiştekî  xweşe.  Ez  dikarim  we  jî  bikarbînim.  Le  min  ne  kir. 
Tevvn,  teşî  û  dirûtine  ez  dikarim  bikim. 

Her  dayîkek  jî  vveke  mamosteyekî  ye.  Tevvn  çiqas bala  min  dikişine,  ewqa  ez  pe  keyfxweş  dibim.  Niha  li Evvrupa  ye  dayîke  ku  tevvnan  çebikin  hene.  Ez  bi  xwe raste  vvan  ne  hatime.  Le  bele  ez  bavver  dikim  kû  hene. 
Ya  pevvist  evv  e  ku  berdevam  bikin.  Zaroyen  me,  bila civvanen  mejî  bibinin  daemjî  ne  be  karin.  Ere  me  ne xwendiyele  ev  kar  jî  dibuhaye  xwendine  de  ye. 
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Feminismen  moet  nog  uitgebreider  zijn;  het  moet  op  regionale  en  transnationale  gebieden  de  vrouwenbewegingen  rechtvaardigen.  Het  recht  op  ‘anders  zijn’  en  de  bijzondere  aard  van  verscheidene  vrouwenbewegingen  moeten  gerespecteerd  vvorden. 


İslam  feminisme 


•  Döne  Güzel 

Vertaald  door:  Besime  Öğretmen 


Feminisme  is  ontstaan  door  de  opstanden van  de  vrouvven,  samen  met  meerdere  ontvvikkelingen  uit  het  verleden  begon  het  feminisme  in  verschillende  stromingen  zich  steeds  meer te  uiten.  Om  gelijke  rechten  op  elk  gebied  te  krijgen hebben  vrouvven  veel  moeten  opofferen.  Door  verschillende  feministische  bevvegingen  hebben  zij  zich beter  zichtbaar  kunnen  maken  in  de  samenleving. 

Wij  zullen  ons  voornamelijk  richten  op  de  ontvvikkelingen  van  de  feministische  bevveging  binnen  de İslam  die  zich  in  de  jaren  1980-1990  heeft  ontvvikkeld  in  het  Midden-  Oosten.  Kan  de  İslam  samen gaan  met  feminisme?  Wat  voor  argumenten  en  resultaten  gebruiken  de  İslam  feministen?  Waar  en  vvanneer  hebben  de  İslam  feministen  zich  voornamelijk benadrukt?  Een  antvvoord  op  deze  vragen  en  vele andere  vragen  zullen  tijdens  deze  tekst  beantvvoord vvorden.  Of  misschien  ontstaan  er  meer  vragen nadat  u  deze  tekst  heeft  gelezen? 

Islamitische  feminisme 

Ook  al  lijkt  het  alsof  de  İslam  feminisme  zich  pas heeft  ontvvikkeld  is  het  al  meer  dan  100  jaar  in  ontvvikkeling.  Dit  komt  omdat  de  vrouvven  binnen  de İslam  in  het  vvesten  niet  op  de  tvveede  plaats  vvorden gezeten  niet  onderdrukt  vvorden.  Eriş  nadrukgelegd op  de  rol  van  de  vrouvv  in  het  gezin  en  de  plaats  die de  vrouvv  heeft  gekregen  binnen  het  gezin.  Tegelijk zijn  de  vrouvven  in  de  islamitische  landen  in  de  19e en  20e  eeuw  bei'nvloed  door  de  feministische  discussies  uit  het  vvesten  en  durfden  zij  hierdoor  hun eigen  positie  bespreekbaarte  maken  en  opte  komen voor  hun  recht. 

İn  Egypte,  Iran  en  het  Ottomaanse  Rijk  begon  in de  19e  eeuw  het  discussieren  över  het  vervvesteren en  moderniseren  door  de  intellectuele  mannen  en vrouvven,  in  hun  discussiesvvaren  devvortels  van  het islamitische  feminisme  duidelijk  te  zien. 

Vrouvvenbevvegingen  in  het  Midden-Oosten  zijn tijdens  deze  periode  meer  aan  het  vragen  en  onderzoeken  en  discussieren  över  de  vrouvv  in  het gezin  en  dat  de  rol  van  de  vrouvv  in  de  Heilige  Koran anders  ge'fnterpreteerd  word.  Vrouvven  zijn  begonnen  om  vragen  te  stellen  en  hun  positie  ter  discussiete  brengen. 

Tervvijl  de  vrouvven  in  het  vvesten  in  opstand vvaren  om  stemrecht,  abortus  en  arbeidsrechten  te krijgen  vvaren  ze  in  het  Midden-Oosten  bezig  om alleen  op  straat  te  mogen  lopen,  überhaupt  uit  huis te  mogen  gaan  en  om  te  mogen  vverken. 

Egypte  heeft  een  grote  rol  gespeeld  in  de  ontvvikkeling  van  het  islamitisch  feminisme.  İn  de  19e eeuw  begon  in  Egypte  de  discussie  över  het  İslam feminisme  deze  discussies  hebben  het  ondervverp actueel  gehouden. 

De  ontvvikkeling  van  het  ondervverp  in  Egypte  is verdeeld  in  drie  thema’  s.  Ten  eerste,  de  kern  van de  islamitische  feminisme  in  de  Heilige  Koran.  Ten tvveede  de  vergelijking  en  exacte  onderscheid  tussen  de  islamitische  tradities  en  de  tradities  in  het vvesten.  Als  derde  is  de  familie  niet  als  individu  maar  als  organisatie  behandeld.  Dit  zijn  belangrijke punten  die  ook  het  verschil  tussen  de  feministische bevvegingen  in  het  vvesten  met  het  midden  oosten benadrukken. 

Na  de  jaren  1980,  begonnen  de  vrouvven  in  islamitische  landen,  in  opstand  te  komen  binnen  de  politieke  en  sociale  omgevingen.  De  tradities  en  religies die  de  vrouvv  mindervvaardigen  en  in  ongemakkelijke situaties  brengen  hebben  ze  bespreekbaargemaakt. 

Om  niet  te  vergeten,  hebben  de  islamitische vrouvven  ook  andere  ervaringen  omdat  zij  in  hele andere  omgevingen  en  gemeenschappen  leven. 
Met  andere  vvoorden,  islamitisch  feminisme  varieert  van  plaats  tot  plaats  en  is  niet  in  staat  om  te bevvegen  in  een  discours. 

Er  zijn  tvvee  ideologieen  ontstaan  in  deze  periode. 
İn  de  eerste  plaats  degenen  die  het  religieuze  identiteit  als  het  belangrijkste  element,  de  tvveede  degenen  die  gekozen  hebben  voor  een  seculiere  vvereldbeschouvving. 

Bekende  namen  die  voorkomen  bij  de  seculiere islamitische  vrouvven,  Fatima  Mernissi,  Nevval  el-Saadavvi.  De  namen  van  religieuze  islamitische  vrou¬ 


vven,  Amina  Wadud  Muhsin,  Aziza  al-Hibri,  Asma Barlas.  İn  de  jaren  1990  hebben  beide  ideologieen samen  een  bijdrage  geleverd  aan  het  meer  önder  de aandacht  brengen  van  de  islamitische  feminisme. 

Deze  ontvvikkelingen  hebben  geleid  tot  een hoop  discussie.  İslamitische  feminisme  is  door  de volgende  namen  in  de  jaren  1990  nog  zichtbaarder gevvorden:  Ziba  Mir-Hosseini,  een  Iraanse  Afsaneh Najmabadeh  en  een  Zuid-Afrikaanse  activiste ShaminaShaikh. 

Hoe  beschrijft  islamitische  feminisme  zich: 

De  islamitische  feminisme  definieert  zich  als islamitische  feministen  die  op  de  voorgrond  de strijd  aangaan  van  de  sociale  gemeenschappelijke achterstanden. 

İslamitisch  feminisme,  die  binnen  de  kaders  van religie  en  tradities  de  positie  van  de  vrouvv  met  een kritische  blik  bekijkt,  die  extra  aandacht  geeft  aan gendergelijkheid,  religieuze  interpretaties  van  de traditie  en  patriarchale  karakter  van  de  ondervraging,  vvaardoor  ze  de  Heilige  Koran,  in  het  bijzonder de  vervvijzing  naar  de  retoriek  van  religieuze  teksten vvorden  toegelicht. 

Aanpak  vanuit  de  heilige  Koran 

Volgens  de  islamitische  feministen  is  het  geloof İslam,  vrijvvel  gevangen  genomen  door  de  mannen, die  met  de  patriarchale  mentaliteit  zijn  omringd.  De islamitische  feministen  geven  aan  dat  de  opvattingen  en  toepassingen,  vvaarbij  de  vrouvven  als  onderdanig  vvorden  veronderstelt,  uit  de  Koran  gezuiverd moeten  vvorden.  Ze  benadrukken  het  feit  dat  de Koran  aile  mensen  gelijk  aanstelt,  maar  dat  dit  door de  patriarchale  gedachten  en  toepassingen  vvordt belemmerd  en  vvegens  deze  reden  zou  de  Koran met  een  vrouvvvriendelijke  perspectief  opnieuvv gei'ntrepeteerd  moeten  vvorden.  De  islamitische feministen  geven  dan  als  voorbeeld  de  eerste  ayat uit  de  Annisa  soera  “Die  u  van  een  enkele  ziel schiep  en  daaruit  haar  gezellin  schiep  en  uit  hen beiden  mannen  en  vrouvven  verspreidde..”  en  de 13e  ayat  uit  de  Al-Hujurat  soera  “wij  hebben  u  uit man  en  vrouvv  geschapen...”  aan,  vvaarbij  ze  aandacht  vvillen  vestigen  op  deze  uitdrukkingen,  die aantonen  dat  er  op  ontologisch  basis  geen  verschillen  zijn  tussen  man  en  vrouvv. 

Hafsa  Fidan,  "vrouvvelijk  portret  in  de  Koran,"  het 


boek  heeft  ook  de  volgende  opmerking:  vvanneer  we de  heilige  teksten  van  de  Koran  lezen,  is  het  zo  dat eerst  Adam  is  geschapen  en  dat  Eva  geschapen  is van  een  rib  van  Adam..  Maar  als  vve  goed  lezen  is adam  een  aansluiting  op  Eva  en  is  pas  verder  gevormd  nadat  Eva  is  geschapen.  Bij  İslamitische  feministen,  die  de  Koran  vvederom  hebben  onderzo-  cht, geven  aan  dat  gevveld  tegen  vrouvven  iets  buiten  het İslam  is. 

İslamitische  feministes  zijn  voor  de  volledige gelijkheid  van  vrouvven  en  mannen,  en  zij  komen  op voor  de  vrouvven  zodat  zij  ook  staatshoofden,  religieuze  leiders  en  rechters  kunnen  vvorden. 

Het  huidige  İslamitisch  feminisme 

İslamitisch  feminisme  is  bei'nvloedt  door  feministische  stromingen  in  het  VVesten,  en  met  de  tijd begonnen  met  het  vvaarnemen  en  het  onderzoeken van  het  patriarchale  systeem  vvaarin  ze  zich  bevinden.  Het  grootste  aandachtspunt  is  om  de  Koran  te bestuderen.  Daarnaast  is  de  toename  van  de  Internationale  migratie  en  de  aandacht  voor  culturele identiteit  van  invloed  gevveest  op  de  verspreiding van  de  integratie  va  islamitische  feminisme.  Een andere  belangrijk  punt  wat  invloed  heeft  gehad  op deze  ontvvikkeling  is  de  ontvvikkeling  van  de  vrouvvengroeperingen  en  de  islamitische  vrouvvelijke schrijfsters  en  van  tijdschriften.  İn  het  bijzonder  hebben  de  volgende  tijdschriften  een  grote  incloed  op de  islamitische  groeperingen,  “Zanan”  in  Iran,  “vrouvven  vvereld  in  het  ottomaanse  rijk”  en  “de  zussen  in de  İslam”  uit  Malesie.  Als  er  vandaag  de  dag  gesproken  kan  vvorden  van  een  islamitische  feminisme  dan is  dit  te  danken  aan  de  samenvverkingen  die  vrouvven hebben  ontvvikkeld. 

İslam  feminisme  is  voor  de  tvveede  generatie vrouvven  in  het  vvesten  een  alternatief  gevvorden. 
Het  is  een  oplossing  voor  de  vrouvven  die  tussen  de tvvee  culturen  veel  botsingen  ervaren.  Tegenvvoordig  zijn  het  de  islamitische  vrouvven  in  het  vvesten die  meer  voorkeur  geven  aan  deze  vorm  van  feminisme  dan  de  groeperingen  in  Iran  en  Malesie.  Door de  internationale  conferenties  en  congressen  över islamitisch  feminisme  heeft  het  meer  invloed  op  de islamitische  vrouvv.  İn  2005-2006  werd  dit  tijdens een  congres  erg  zichtbaar.  Echter,  heeft  het  İslam feminisme  nog  steeds  niet  alles  opgelost,  er  zijn nog  steeds  problemen  in  het  praktiseren  van  de İslam  feminisme,  het  vvordt  niet  aangenomen  als 


een  identiteit  om  op  deze  manier  te  leven. 

De  besluiten  en  definities  van  het  İslamitische feminisme  congres  in  2005: 

islamitisch  feminisme,  is  ontstaan  als  alternatief  voor  de  dominante,  seksistische  İslam  opvattingen. 

*  İslamitisch  feminisme,  berust  zich  op  het  sterke  geloof  in  de  ayats  in  de  Koran  en  op  het  feit  dat de  Koran  de  mannelijke  dominantie  niet  rechtvaardigt. 

*  İslam  kan  de  vrouvven  bevrijden  en  hun  positie veranderen.  Echter  bij  het  openen  van  de  nieuvve intrepretatie  toegangen,  moet  het  voor  ogen gehouden  vvorden  dat  vve  de  maatschappij  van  de 21eeeuw  zijn. 

*  VVetten  die  door  mannen  vvorden  gecreeerd, moeten  niet  vervvard  vvorden  met  de  algemene Sharia-vvetten. 

*  Mannen  moeten  ook  deelnemen  aan  de  strijd van  de  vrouvven  voor  gelijke  rechten. 

*  Vrouvven  moeten  steun  krijgen  bij  deelname aan  besluitvormingsorganen. 

*  Op  basis  van  de  İslamitische  gebruiken,  moet het  eigendomsrecht,  het  recht  op  persoonlijke  vrijheid  en  het  recht  op  economische  onafhankelijkheid  van  de  vrouvven  vvorden  verdedigd. 

*  Het  recht  op  bereik  van  moskeeen  voor  de moslim  vrouvven,  moet  geei'st  vvorden. 

*  İn  de  vvesterse  landen,  moet  het  recht  op  een sterke  verblijfstitel  voor  Moslim  vrouvven,  verdedigd  vvorden.  De  gezi nsherenigi ngswet  moet  gevvijzigd  vvorden. 

*  We  roepen  de  feministen  die  geen  Moslim  zijn op,  om  de  seksistische  en  conservatieve  opvattingen  van  de  İslam  niet  aan  te  nemen  als  de  eniğe İslam  opvatting.  Een  tegenovergestelde  praktijk, zal  de  samenvverking  tussen  de  moslim  vrouvven die  voor  hun  rechten  strijden  en  de  internationale feministische  bevveging  belemmeren. 

*  Na  deze,  zullen  vve  het  bestaan  van  eniğe  en  op etnische  afkomst  gebaseerde,  feministische  uitspraken  niet  accepteren.  Vanaf  heden,  moet  men het  hebben  över  de  ‘feminismen’. 

*  Feminismen  moet  nog  uitgebreider  zijn;  het  moet op  regionale  en  transnationale  gebieden  de  vrouvvenbevvegingen  rechtvaardigen.  Het  recht  op  ‘anders  zijn’ en  de  bijzondere  aard  van  verscheidene  vrouvvenbevvegingen  moeten  gerespecteerd  vvorden. 
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liretim  sizden 


•  Aylin  Güneş 


BDP’li  belediyeler  tüm  imkansızlıklara  rağmen Türkiye’de  birçok  yeni  ilke  imza  atıyor.  Sur Belediyesi  yaklaşık  iki  yıldır  kooperatifçilik  alanında  yürüttüğü  alt  yapı  çalışmalarıyla  Amida  Kadın  kooperatifi’ni  kendi  bünyesinde  oluşturdu.  Konuyla  ilgili  Sur  Belediye başkan  yardımcısı  Gülistan  Örmek,  Amida  Kadın  Kooperatifimi  gazetemize  değerlendirdi. 

255  kadın  üretimde 

Gülistan  Örmek,  Sur  Belediyesi’nin  bir  projesi  olarak geliştirilen  Amida  Kadın  kooperatifçiliğini  Sur  ilçesinin özel  yapısını  dikkate  alarak  geliştirdiklerini  beyan  etti.  Örmek,  ilçede  göç  sonucu  gelen  insanların  maddi  ve  manevi olarak  zor  durumda  kaldıklarını,  tüm  bunları  dikkate  alarak bir  kooperatifçilik  sistemi  geliştirdiklerini  vurguladı.  “Sur Belediyesinde  biz  göreve  başladığımızda  öncelikli  olarak kadınların  ekonomik  ve  üretim  sorunlarını  gündemimize aldık.  Kadınları  üretime  sevk  etmek  ve  ekonomik  olarak  bir gelir  sağlayabilmeleri  için  çaba  içinde  olduk.  Daha  önce günlük  olarak  ortalama  50-60  kadın  Sur  Belediyesi’ne başvuruyordu.  Belediyeden  yardım  talebinde  bulunuyorlardı.  Çünkü  valiliğin  ve  kaymakamlığın  geliştirmiş  olduğu sözde  ‘sosyal  yardımlaşma’  olgusu  insanları  üretimden çok  yardım  yoluyla  geçinmeye  sevk  etmişti.  Yani  aylık  yardım  politikası  güderek  insanları  üretime  sevk  etmekten çok  bir  ay  kömür,  bir  ay  gıda,  bir  ay  para  vererek  insanları kendilerine  muhtaç  hale  getirmişlerdi.  Kadınlar  aynı  şeyi bizden  de  istedi”  diye  belirtti.  Örmek  devamla;  “Halk  bize; ‘valilik,  kaymakamlık,  sosyal  yardımlaşma  veriyor.  Bizim belediyeler  niye  vermiyor?’  diye  sitemde  bulunuyorlardı. 
Biz  de  onlara  yardımın  sürekli  olmadığını,  kendilerinin  üretimin  içinde  olması  gerektiğini  söyledik.  Kadınlar,  bize  ‘nasıl  üreteceğiz,  biz  yapamayız,  çocuklarımız,  eşimiz,  kaynanamız  var’  diyorlardı.  Kadınların  üretime  nasıl  dahil  olabileceklerini  bizzat  kadınların  kendileriyle  tartıştık,  onlarla tartışarak  kararlaşmalara  gittik”  dedi. 

Örmek  kadınlara  ekmek,  turşu,  patik  salça  gibi  evde yaptıkları  malzeleri  satmak  için  belediyenin  yardımcı  olduğunu  söyledi.  Bu  yolla  oluşturdukları  gruplarda  toplam 
255  kadının  üretimde  olduğunu  kaydeden  Örmek;  “bizde- 
ki  kooperatifçilik  sistemi  tabandan  örgütlenmeye  dayanıyor”  açıklamasında  bulundu. 


pazar  bizden 


Kadınlar  evin  dışına  çıktı 


Kooperatiflerinin  sekiz  aylık  bir  geçmişi  olduğunu  belirten  Örmek,  ilk  iki  yıl  boyunca  alt  yapı  çalışmalarını  yürüttüklerini  ifade  etti,  ihtiyaçları  doğrultusunda  kooperatife  başvurduklarını  dile  getiren  Gülistan  Örmek,  “önce  kadın  destek  birimi  oluşturduk,  ardından  kadın  dayanışma  merkezi  ve en  son  olarak  da  Amida  Kadın  Kooperatif  ile  tüm  kenti  kapsayan,  kadınları  istihdam  eden  alanlar  oluşturduk”  dedi. 

Yaptıkları  çalışmanın  önemine  ilişkin  olarak;  “yaptığımız çalışmalarda  sonra  baktık  ki,  elli  kişi  tamir,  elli  kişi  turşu yapabilirim,  elli  kişi  çocuk  bakabilirim  demiş.  Kadınları  evde nasıl  çıkarabiliriz,  çıkardığımız  kadınları  sosyal  ve  kültürel olarak  nasıl  kazanabiliriz  diye  düşündük.  Kadınları  evde çıkarmak  Sur  için  başlı  başına  önemli  bir  olaydır.  Şunu  söylemeden  geçemeyeceğim  Sur,  cemaat  örgütlenmesinin  en yoğun  olduğu  bir  ilçedir”  dedi. 

Diyarbakır’nın  koşullarına  göre  kadınların  kooperatifçilikte  iyi  bir  gelir  elde  ettiklerini,  hem  zaman  hem  de  çalışma şartları  konusunda  fabrikada  çalışan  kadından  daha  avantajlı  durumda  olduklarını,  kadınların  kendilerine  olan  güven¬ 


lerinin  geliştiğini  söyledi. 

Örmek,  şöyle  devam  etti.  “Köydeki  kadınları  toprakla buluşturuyoruz.  Örneğin  çalı  süpürgesi  belediyelerin  dışarıda  aldığı  süpürgelerdi.  Ama  artık  kadınlar  bu  süpürgeleri üretiyor.  On  dönümlük  bir  alanda  yirmi  tane  genç  kız pamuğa,  fındığa  gidiyor.  Batıya  tarım  işçisi  olarak  giden kadınlar,  artık  kendi  topraklarında,  köyünden  çıkmadan çok  daha  iyi  bir  kazanç  elde  edebiliyorlar.  Tabi  burada  sadece  amacımız  ekonomik  olarak  onları  güçlendirmek  değil.  Mesela  siz  bir  annesiniz  ve  sizin  evinizde  bir  hasta  var. 
Biz  ona  da  yardımcı  oluyoruz.  Bir  engelli  var,  onun  için  de yardımcı  oluyoruz.  Piskolojik  destek  mi  lazım  yardımcı  oluyoruz.  Bir  de  kadını  değiştirip,  dönüştürebilirsiniz  ancak; bu  kadın  yine  eşinin,  çocuklarının,  kaynanasının  yanına yani  o  eve  gidiyor.  Ne  kadar  kadını  biliçlendirirseniz  bilinçlendirin  eğer  siz  evindeki  eşini  çocuklarını,  kaynanasını da  değiştirip  dönüştürmeseniz  istediğiniz  hedefe  ulaşanlasınız.  Biz  bunun  için  de  toplumsal  cinsiyet  eğtimini  tüm aile  bireylerine  verdik.  Evlerine  gidip  kadınlarla  bire  bir konuştuk,  anlattık,  tartıştık”  diye  belirtti. 

Belediye  hizmetlerinde  en  çok  kadınlar  etkileniyor 

Gülistan  Örmek,  Sur  ilçesinin  demografik  yapısının  farklılık  arz  ettiğini  ve  devamla,  “kadınlara  hitap  edebilmemiz için  en  az  on  farklı  projeyle  gitmeniz  gerekiyor.  Kimi  alanlar çok  muhafazakar,  kimi  mahalleler  göç  mağduru,  kimi  köylerimiz  var  sadece  mevsimlik  işçidir  ve  yılın  dokuz  ayı  dışarıdadır.  Şimdi  on  köyde  artık  genç  kadınlar  fındık,  pamuk  toplamaya,  çapa  yapmaya  gitmiyor”  dedi. 

Örmek,  yaptıkları  her  çalışmanın  kadınları  bire  bir  etkilediğini  vurguladı.  “Cadde  çamur  ise  çocuğun  elbisesi  kirlenir, kadın  o  elbiseyi  yıkar,  su  akmaz,  kadın  beş  kilometre  yürür, suyu  getirir.  Doğal  olarak  belediye  hizmetlerinden  kadın olumlu  ya  da  olumsuz  etkilenir”  dedi. 

Toplumun  tüm  dinamiklerini  işin  içine  katmaya  çalıştıklarını,  aksi  taktirde  kooperatifçilik  veya  belediye  çalışmalarının  tek  başına  yetersiz  kalacağını  ifade  eden  Örmek  devamla,  “bu  üretimin  hepsini  Sur  Belediyesi’nden  tekrardan  satışa  sunuyoruz.  Belediye  direk  esnafla  muhatap  oluyor.  Gelirleri  onlar  dağıtıyor  ve  karşılığını  halka  veya  çalışanlara  devr ediyorlar”  dedi. 

Belediye  de  kampanyalara  başladıklarını,  şu  an  devam eden  “Hoş  Geldin  Bebek”  projesini  anlatan  Gülistan  Örmek,  “doğan  çocuklara  belediye  olarak  hediye  paketi  gönderiyoruz.  Bu  pakette  çocuk  bezi,  ıslak  mendil,  şampuan var.  Önce  tek  tek  bu  ürünlerin  firmalarıyla  görüşüldü  ve  bu firmalarla  anlaşmaya  varıldı.  Bunun  yanı  sıra  mantar,  ada çayı,  kına,  takı  tasarımı,  çiçek  üretimi  ve  çalı  süpürgesi projelerimizde  devam  ediyor”  dedi. 


Demokratik ulusal  birliğe doğru 


gulumakl2@hotmail.com 


Ortadoğu  karışık  bir  halde  iken,  Kürtlerin kendi  arasında  gelişen  birlik  çalışmaları önemli  bir  seyir  izliyor.  Adım  adım  geliştirilen  birlik  çalışmaları  ağır  ve  zorluklar  ile  ilerlese  de sonuç  almaya  meyilli  görülmektedir.  Ortadoğu’nun tüm  karmaşası  içinde,  Kürtler  açısından  sevindirici bir  durumdur. 

Kürt  kadın  hareketleri,  bundan  iki  yıl  önce Kürtler  arasında  ulusal  birliğin  oluşması  için  önemli bazı  çalışmalar  yapmışlardı.  Kürt  kadınları  öncülüğünde  gelişen  bu  birlik  çalışmaları,  genel  olarak yapılması  için  arayışları  olan  ulusal  birlik  çalışmasına  da  önemli  bir  vesile  oldu.  Ulusal  birlik  çalışmalarının  gelişmesinde  bir  çaba  kadınlar  tarafından geliştirilirken,  Kürtler  arasında  birlik  çalışmalarının hız  kazanmasına  asıl  neden  Ortadoğu’daki  gelişmeler  ve  Kürtler  de  ortaya  çıkan  ulusal  birlik  bilincinin giderek  olgunluk  kazanmasıdır. 

Kürt  halkının  tüm  parçalarda  ve  diaspora  da 


yaşayan  Kürtler  açısından  kendi  parçasıyla  sınırlı tutma,  bir  parçada  kazanım  elde  edilirse  her  şey bitmiştir  denilmekle,  Kürtlerin  ulusal  kimliklerinin kabul  edilmesi  ve  kendilerini  savunur  olabilmeye ulaşıyor  anlamına  gelmediği  daha  fazla  görülmüştür.  Güney  Kürdistan’da  oluşan  federal  hükümet Kürtler  açısından  önemli  bir  kazanırıdır.  Tüm Kürtlerin  ulusal  birliğinin  ve  güvenirliğinin  sağlanması  açısından  ise  eksik  olmaktadır.  Diğer  ülkelerde  yaşayan  Kürtlerin  haklarının  elde  edilmemesi, Güney  Kürdistan  üzerinde  de  sürekli  bir  baskının oluşmasını  beraberinde  getirecektir.  Güney  Kürdistan’daki  kazanım  da  diğer  parçalarda  ki  mücadeleye  moral,  motivasyon  ve  güç  vermesi  açısından  önemlidir.  On  yıl  öncesi  kadar  kendi  içinde çatışmak  ve  ayrıksı  duran  partiler  ve  örgütlerin günümüzde  daha  fazla  birlikten  yana  tutum  belirleyen  pozisyona  gelmelerin  de,  Kürt  halkının  ulusal  birlik  bilincinin  daha  bilimsel  bir  düzeye  gelmesinin  önemli  bir  payı  olduğunu  düşünmekteyim.  Kürt  halkının  özgürlük  mücadelesinde  verdiği  bedeller  giderek  bir  yere  bir  parçaya  özgün olmaktan  çıkıp  herkesin  toplam  değeri  haline  gelmiştir.  Kürtler  bu  değerleri  her  yerde  sahiplenmekte,  ulusal  birliğin  tüm  partiler  ve  örgütler  üstünde  tutar  duruma  gelmiştir. 

Kürt  halkının  bilincinde  oluşan  bu  birikim  tüm partileri,  örgütleri,  sivil  toplum  kurumlarını,  sanatçıları  ve  toplumun  her  kesimini  birlik  olmaya itmeklemektedir.  Kürt  halkında  oluşan  bu  bilincin en  önemli  diğer  bir  yanı  ise  demokratik  zihniyeti 


kazanma,  yaşamın  her  alanına  geçirmede  ortaya çıkardığı  başarıdır.  Her  türlü  farklılığın  bir  arada yaşayabilmesine  önem  veren,  bunun  için  çalışan ve  mücadelesinin  temel  amaçlarından  biri  olarak bu  gerçeği  her  zaman  öne  çıkaran  Kürt  halkı  kendi içindeki  farklılıklar  ile  bir  araya  gelebilme  yönündeki  çabaları  bu  açıdan  ise  daha  fazla  değer kazanmaktadır. 

Kürtler  arasında  ulusal  birlik  çalışmalarında diğer  önemli  bir  etken  de  Ortadoğu’da  ortaya  çıkan yeni  durumdur.  Özellikle  Suriye’de  rejimin  meşruluğunu  yitirmeye  başlamasıyla  birlikte  yaşanan  gelişmeler  ve  Suriye’de  ki  diğer  halklar  ile  birlikte  Kürtlerin  de  kendi  statülerini  kazanmak  için  yürüttükleri  mücadele,  tüm  Kürtlerin  birlik  çağrılarını  ve istemlerini  güçlendirmiştir.  Ortadoğu  yeniden  dizayn  edilirken,  Kürtlerin  bu  durumdan  yaralanmasına  hiç  bir  gücün  engel  olmamasına  izin  vermemek ancak  birlik  olmaktan  geçmektedir. 

Tüm  Kürtler  oluşan  bu  yeni  dizayn  sürecinde kendi  statülerini  elde  edebilmenin  büyük  bir  fırsat ortaya  çıkardığını  biliyor  ve  yürekten  inanıyorlar.  Bu açıdan  herkes  kendi  açısından  büyük  bir  çaba  göstermekle  birlikte,  bu  fırsatı  dar  ele  alarak  değerlendirmek  isteyenlerde  var.  Yine  Kürtlerin  statülerini kazanmamaları  için  egemen  ülkelerin  yoğun  çabaları  mevcut.  Her  türlü  engelleyici  çabaya  rağmen Kürtlerde  gelişen  birlik  ihtiyacının  kendisini  açığa çıkarması  ve  bu  yönde  gelişen  istemin  önüne  geçmek  ise  bu  aşamadan  sonra  artık  çok  zor  olacaktır. 
Hatta  bu  tür  karşıt  çabalar  Kürtlerin  daha  fazla  yakınlaşmasını  hızlandırmaktadır. 

Herkes  tarafından  görülmesi  gereken  Kürt  halkının  taleplerinde  ve  mücadelelerinde  çok  bilinçli hareket  ettiğidir.  Kendi  güçlerine  güvenmekte  ve inanmaktalar.  Her  hangi  bir  gücün,  devletin  sırtına dayayarak  özgürlük  kazanılmayacağı  derinden  hissetmektedir.  Çok  daha  zorlu  bir  mücadele  dönemi olan  bu  yeni  sürecin  tehlikeleri  olmakla  birlikte,  birlik  çalışmaları  için  her  parçada  atılan  her  adım anlamlı  olmakta  ve  Kürtleri  heyecanlandırmaktadır. 

Gelişmelerin  ortaya  neyi  çıkaracağını  bilemeyiz,  ama  bildiğimiz  Kürtlerin  artık  ileriye  doğru büyük  adımlar  atarak  ulusal  demokratik  birliğini kesin  yaratacağıdır. 


‘Kadınlar  hem  evde hem  de  işte sömürülüyor' 


/^HD  İstanbul  Şubesi'nin  hazırladığı  bir  rapo- 

V_/ra  göre;  kadınlar  ağır  işlerde  çalıştırılıyor, mobBing  ve  tacize  maruz  kalıyor.  Raporda  ayrıca ücret  eşitsizliğine  de  değiniliyor. 

Çağdaş  Hukukçular  Derneği  (ÇHD)  İstanbul Şubesi,  "Kadın  işçilerin  Çalışma  Yaşamında  Hakları  ve  Sorunları"  başlıklı  bir  rapor  hazırladı.  Rapora  göre;  kadınlar  hem  işyerinde  hem  evde  iki defa  sömürülüyor.  Kadın  işçilerin  çalıştıkları  yerlerde  erkek  işçilerle  aynı  işi  yapmalarına  karşın evde  de  mutfak  işleri  ve  çocuk  bakımı  yaptıkları kaydedilen  raporda,  "Bu  feodal  toplum  yapısının kalıntılarından  kaynaklandığı  gibi  kapitalist  üretim tarzında  kaynaklanmaktadır  ve  ne  yazık  ki  bu  anlayış  ülkemizde  yaygındır.  Üstelik  kadın  işçiler  ev işlerini  yapmanın  karşılığında  hiçbir  ücret  almamakta  ve  bu  işi  görevmiş  gibi  yapmak  zorundadırlar"  deniliyor. 

Ücret  adaletsizliği  var 

Kadın  işçilerin  erkek  işçilerle  aynı  işi  yapmalarına  karşın  daha  az  ücret  aldıkları  belirtilen  raporda  şöyle  deniliyor:  "Çoğu  zaman  kadın  işgücü,  kadının  üretimde  yer  alması,  sonuç  olarak  sosyalleşmesi  ve  yönetime  katılmayı  talep  etmesi  gibi  de  - ğerlendirmek  yerine  ailesinin  yaşamını  idame  ettirebilmek  açısında  erkeğe  yedek  işgücü  olarak  değerlendirilir.  Bu  nedenle  kadın  işgücü,  erkek  işgücüne  göre  daha  az  ücrete  layık  görülür." 

Raporun  bir  başka  bölümünde  ise  işyerinde kreş  olmamasının  kadının  eve  hapsedilmesi  olarak  değerlendiriliyor.  İşçilerin,  mücadele  ederek  kazandığı  haklardan  kreş  hakkına  işaret  edilen  raporda,  "Yasa  kapsamına  giren  işyerlerinde kreş  açılıp  açılmadığı  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı'nca  denetlenmediğinden  neredeyse  hiçbir  işyeri  ve  fabrikada  kreş  uygulaması yoktur"  deniliyor.  "Bu  sonuç  olarak  kadını  üretimden  koparıp  mutfağa  hapsetmektir"  denilen raporda,  bunun  nedeninin  kadın  işgücünün  asli işgücü  olarak  görülmemesinden  kaynaklandığı vurgulanıyor. 

Ağır  işlerde  çalıştırılıyor 

Raporun  "Kadın  işçiler  ağır  işlerde  çalıştırılıyor"  başlıklı  bölümünde  yasa  ve  yönetmeliklere rağmen  kadın  işçilerin  ağır  ve  meşakkatli  işlerde çalıştırıldığı  kaydediliyor.  Kadınların  ağırsanayinin işlediği  fabrikalarda  10  saat  gibi  uzun  saatler  çalıştırıldığı  vurgulanan  raporda,  "Bu  kölelik  koşulları  işverenlerin  kar  hırsının  sonucudur"  denildi.  Raporda,  ağır  işlerde  çalışan  kadınların  ücretlerinin de  daha  az  olduğu  ifade  edildi. 

Raporda,  kadınların  işyerlerinde  yaşadığı  mobbing,  cinsel  taciz  ve  kötü  muameleye  de  yer  veriliyor.  "işten  atılma  korkusunun  kadınları  sessiz  kalmasına  neden  olduğunun"  belirtildiği  raporda,  "Bu suskunluğu  kırmanın  yolu,  sorunların  ısrarla  dile  getirilmesi  ve  tüm  işçilerin  mücadele  etmesi  ve  işçilerin  örgütlü  birliğinden  geçmektedir"  ifadelerine  yer veriliyor.  Raporun  devamında  ise  kadınların  yasal haklarına  ilişkin  bilgiler  de  veriliyor.  •  DİHA 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Cezaevinden 

çocuklarıma 

Pozantı  cezaevindeki  çocukların  sorunlarını  düzeltmeye  uğraşırken  tutuklanmak...  “Taş  atan  çocukların”  cezaevinden  sonraki  yaşamlarını  hep  beraber örmeye  çalışırken  tutuklanmak.Yoksulluk  ve  yoksulluğu aşmaya  çalışırken  tutuklanmak...  Ne  yalan  söyleyeyim,  hep cezaevinden  çıkan  çocuklarımı  düşündüm.  Çok  dinlemiştim  onlardan  tutuklanma  ve  cezaevi  süreçlerini,  polislerlesavcılarla  diyaloglarını. 

Onların  tecrübesiydi  beni  yabancı  bıraktırmayan...  Ve belki  aynı  polislerdi  çocuklarıma  ellerini  uzatan...  Birçoğu sokaktan  alınmıştı.  Bense  misafir  olduğum  bir  evde,  emekçi  kadınlar  gününde...  Çocuklarım  onların  gözlerini  unutmuyordu.  Ben  de  gözlerine  baktım  uzun  uzun. 

Onlar,  hayatımın  yasadışılığının  hesabını  sormaya  uğraşırken,  en  fazla  12  metrekarelik  bir  nezarethanede  bekledim.  Pis  kokuyordu  ve  hatta  nefes  alınmıyordu.  Küçücük  bir çocuğun  böyle  bir  yerde  nelere  sarılabileceğini  düşündüm o  an.lmza-sorgu-sohbet,  imza-sorgu-sohbet...  İçin  o  kadar çok  çağırdılar  ki  artık  ismimin  söylenmesinden  nefret  eder olmuştum.  Nasıl  çağırmıştılar  çocuklarımı?  İsimlerini  devraldıkları,  öldürülen  dayılarının,  amcalarının  veya  hiçbir zaman  anlaşılamayan  bir  dilin  isimlerini  çağırmıyorlar  mıydı her  seferinde? 

Beni  toplumlar  tarihi  tartışmalarından  örgüt  üyesi  yapan savcı,  ellerindeki  taşlarla  bir  örgütü  kurup  üye  yaptıklarını söylemiş  çocuklarıma!  Sonra  mahkeme  koridorları...  Ya cezaevi  kapısı,  ya  da  adliye  önünde  bekleyen  sevenler... 
Serbest  bırakıldıktan  sonra,  çocuk  mahkemelerinde  devam  edilmişti  yargılanmalarına.  0  koridorda  bir  hayli  gerginken  birbirileriyle  şakalaşmaya  başlamışlardı.Ve  tutuklanma  kararı...  Ömürlerinin  çocuk  yaşlarını  cezaevine  reva gören  hakime  nasıl  bakmıştılar?  Ne  kadar  adil,  diye  mi? 
Yaşları  küçüktü,  kelepçe  vurulamazdı  ama  onlara  da  vurmuştular.  Polis  otosu  içinde,  kendi  mahallelerinden,  bileklerinde  kelepçeyle  geçtiler...  Çocuklarımın  mahallesinden kelepçeyle  geçtim. Birkaçının  evinin  önünden...  Sonra duvarlar  ve  demirler...  Oyuncakların,  uçurtmaların,  kuşların takılı  kaldığı  teller,  tel  örgüler...  Hep  güldüğünüz  olayları, günlerinizi  anlatmıştınız  bana,  o  sıcak  gülüşlerin  dışında zaten  ne  var  ki...  Sıcak  gülüşler  ve  düşler... 

Çocuklarımla  zaman  geçirirken,  yaşadıklarını  dinlerken ve  "Ben  Bir  Taşım"  kitabını  yazarken  hep  anlamaya  çalışmıştım.  Neler  yaşadılar,  nasıl  karşıladılar,  ne  hissettiler... 
Çok  sormuştum,  aslında  çok  da  anlatılacak  birşey  olmadığının  farkında  olarak.  Gerçekten  anlatılamazmış...  Diyarbakır'da,  Bağlar'da  cezaevinin  ortasında!  Suç  saydıkları toplumlar  tarihi...  İlk  insanlar,  primatlar,  ilk  kent  devletleri birgün  suç  olacaklarını  bilebilirler  miydi?  Taşlar...  Dağların, duvarların  taşları;  bir  gün,  kendilerini  anlasınlar  diye  kafalarına  atılanlar  tarafından  suç  sayılacağını  bilecekler  miydi? 
Neredeydi  suç?  Çocuklarımın  elinde  mi?  Kaç  tanesini  insan gibi  dinlediniz...  Kaç  tanesinin  hayatını  dinlediniz  de,  15- 16-17  yılın  değil  de  bir  anın  hesabını  soruyorsunuz... 
Çocuklarım  bırakıldı. Ne  değişti?Kürt  sorunu  mu  bitti? 
Şiddet  mi  bitti? 

Sonra  benim  dünyamda  suç  saydıklarım;  uyuşturucu, fuhuş,  taciz,  tecavüz,  katliamlar.. .Hangisi  çözüldü  ben yakalanınca?  Şiddeti  tartıştık  savcıyla  sorgu  sırasında. 
Askerlik  yaparken  bile  zorlandığını  söyledi  ve  şiddeti  uygulayanlardan  hesap  sorduğunu...  Şiddet  nerde?  Çocukların taş  atması;  doğru,  şiddettir.  Zaten  sen  o  çocuğu  ve  ailesini köyünden  çiçeklerle  uğurladın!  Babasını,  amcasını, dayısını kaza  kurşunlarıyla  öldürdün!  Çocuklarımın  da  hiçbiri  bu  şiddeti  hak  etmemişti.  O  yüzden  haksızsınız.  Ama  o  çocuklar; duruşlarıyla,  laflarıyla,  elleriyle,  küçücük  bedenleriyle  o taşın  hesabını,  anısını,  hikayesini  en  güzel  şekilde  anlatır... 
Ve  bende  artık  birtaşım;  çocuklarımdan  ayrı  kaldığım  için... 

Çocuklarıma;  sizi  canımdan  çok  seviyorum.  Benim anam,  babam,  kardeşi  m, dostu  m,  sırdaşım  oldunuz.  Her zaman  güzel  bir  gelecek  üzerine  konuşuyorduk.  Karşılaştı  - ğımız  tüm  haksızlıklar  ve  eşitsizliklere  rağmen  sizin  kendi hayatınızda  en  güzel  gelecekler  yaratacağınıza  inanıyorum. 
Çok  güzel  insanlarsınız.  Bu  toplumu  asıl  güzelleştirecek  ve özgürleştirecek  olanlar  da  sizlersiniz.  Kendinize  çok  iyi bakın.  Güzel  haberler  bekliyorum  her  birinizden.  Sizi  çok ama  çok  seviyorum. 

Yalnız  bırakmayın  çocuklarımı...  Pozantı’yı...  Yoksulları...  Kadınları... 


yeni  kuşak 


‘Agrasif  gençliğin’  nedeni  disiplinsizlik 


i  ngiltere’de  “Ulusal  Aile  Araştırmaları Merkezi"nde  yapılan  çalışmada  anne- 
I  babalarından  yeterli  ve  düzenli  olarak disiplin  almayan  çocukların  günümüzün 
“agresif  gençliği’ni  oluşturduğu  belirlendi. 

İngiltere’de  “Ulusal  Aile  Araştırmaları Merkezi”nin  yöneticisi  Profesör  Stephen 
Scott  liderliğinde  bir  araya  gelen  grup  ebeveynlerin  disiplin  kurallarının  çocuklar  üzerindeki  etkisini  inceledi. 

Araştırmacılar  çalışma  kapsamında  yaşları  4-7  arasında  değişen  çocuklara  sahip 
300  aileyi  mercek  altına  aldı.  Sonuçlara 
göre  çocuklarına  eleştirel  bir  gözle  yaklaşan  ve  düzenli  disiplin  kuralları  uygulamayan  ebeveynlerin  çocuklarının  sosyallikten uzaklaştığı  ve  agresif  davranışlar  sergilediği 


Dr.  Scott  araştırmayla  şunları  söyledi: “Çocuklarına  çabuk  öfkelenen  ve  uygulamaya  çalıştığı  disiplini  olumsuz  öğelerle kullanan  ebeveynlerin  çocuklarında  davranış  bozuklukları  gözlendi.  Onlara  sıcak  davranan  ama  aynı  zamanda  da  düzenli  disiplin  uygulayan  ebeveynler  ise  olumlu  davranış  şekilleriyle  karşılaştı.” 

Araştırmada  çıkan  sonuçlar,  ebeveynlerin  bir  kez  daha  çocuklar  üzerindeki  yaklaşımları  gözden  geçirmelerine  vesile  olacak. 

•  Haber  Merkezi 


Hamburg  eyalet  meclisine  renk  katıyor 

Özdemir:  “Bende  belli  aşamalarından  sonra  buraya  geldim.  Özellikle  daha  önce Kürt  kurumlarında  çalışmak  hem  avantaj  hem  de  deneyim  sağladı”  dedi. 


•  Rojin  Zerdal 


Almanya  Kürtlerin  en  yoğun  yaşadığı 
Avrupa  ülkelerinden  biridir.  Kürtler  aynı zamanda  Almanya’da  genç  bir  kuşağa  da sahip.  Cansu  Özdemir  eyalet  milletvekilliğiyle  birlikte  üniversitede  okumaya  devam  ediyor.  Onun siyasetle  tanışması  Hamburg  Kadın  Meclisiyle başlıyor.  Bir  yıl  Hamburg  Kadın  Meclisinde  çalışarak  bir  dönem  meclis  sözcülüğü  yaptı.  Yine  Kürt-Alman  Kültür  Merkezinde  gençlik  ve  basın  çalışmalarında  yer  aldı. 

Kürt  kadınlarının  ve  gençlerinin  bulundukları ülkelerde  siyasal  çalışmalara  katılmalarının  önemini  Hamburg  eyalet  meclis  milletvekili  olan  Cansu  Özdemir  gazetemize  değerlendi. 

Hamburg  eyalet  meclisinde  yürüttükleri  çalışmalarını  değerlendiren  Özdemir,  “sosyal  ve  uyum çalışmalarını  yürütüyoruz.  Yine  engelli  ve  göçmen kökenli  insanlarla  ilgili  çalışmalar  yapıyoruz.  Toplumda,  entegre  sorunları  yaşayan  insanlarla  ilgili çalışmalarda  bulunuyoruz.  Hamburg’ta  ki  Kürt  kadınlarıyla  ortak  çalışmalarımız  oluyor.  Kürt  kadınlarının  yer  aldığı  semt  meclisleriyle  ilgili  projeler hazırlıyoruz.  Kadınların  talebi  üzerine  yeni  bir projemiz  olan  Tandır’ı  yapmaktayız.  Biz  meclis boyutuyla,  kadınlar  da  semtlerde  bu  projelere ortak  oluyorlar”  dedi. 

Sol  parti  kadın  kotasını  önemsiyor 

Yerel  parlamentoya  girdikten  sonra  da  Kürt kadınlarıyla  ortak  çalışmaya  devam  ettiğini  vurgulayan  Özdemir  devamla;  “kadın  meclisinde  yer alırken  sol  partiye  de  üyeydim.  Almanya’da  ki  siyasal  ve  sosyal  sorunları  da  takip  ediyordum.  Burada  doğup  büyüdüğüm  için  bu  sorunlar  direkt beni  de  etkiliyor  ve  ilgilendiriyordu.  Bu  süreç  zarfında  sol  partide  aktifleştim.  Sol  parti,  genç  göçmen  kadınların  aday  olması  politikasını  benimsiyordu.  Kürtlerin  de  böyle  birtalebi  vardı.  Ve  burada  yaşayan  Kürtler  benim  aday  olmam  yönünde görüş  belirttiler.  Adaylık  sırasında  Hamburg’ta bulunan  Kürtlerle  birlikte  çalıştık  ve  biz  kazandık” ifadesini  kullandı. 

Sol  partinin  kadına  yaklaşımını  da  ele  alan Cansu  Özdemir,  sol  partinin  bütün  seçimlerde kadın  kotasını  göz  önünde  bulundurduğunu  ve kadın  kotasını  önemsediklerini  belirtti.  Özdemir şöyle  devam  etti:  “Sol  partinin  ideolojisi  demokratik  sosyalizmdir.  Dolayısıyla  kapitalist  sistem ve  bu  sistem  içerisinde  kadının  durumunu  ele alıyor.  Aynı  zamanda  sol  parti  bununla  mücadele  yöntemlerini  de  geliştiriyor.  Şunu  söyleyebilirim;  Kürt  kadın  mücadelesi  ve  sol  partide  yer alan  kadınların  mücadelesi  birçok  yanıyla  ortaklaşıyor.  Tabi  ki  Kürt  kadınları  daha  çok  eziliyor 


ama  Alman  kadınları  da  eziliyor.  Kürt  kadınları ezildiklerinin  farkındalar  ve  buna  göre  de  mücadele  ediyorlar.  Özellikle  son  yıllarda  Kürt  kadınlarının  yürüttüğü  kampanyalar  hem  ses  getiriyor hem  de  sonuç  alıyor”  dedi. 

Yerel  parlamento  da  göçmen  kadınların 

sorunlarını  gündemleştiriyoruz 

Cansu  Özdemir,  Hamburg’ta  bir  başlangıç yaptığını  fakat  tek  başına  bütün  sorunlara  cevap olmayacağını,  bundan  kaynaklı  da  yaptığı  tüm çalışmalara  kadınları  özellikle  de  genç  kadınları katmaya  çalıştığını  ifade  etti.  “Şu  anda  bir  gençlik  grubunu  oluşturuyorum.  Onları  kendi  toplantılarıma  ve  çalışmalarıma  dahil  etmek  istiyorum. 
Önümüzde  ki  seçimlere  de  bir  hazırlıktır  bu. 
Kürtler  olarak  burada  ne  kadar  güçlü  örgütlenirsek  o  kadar  sonuç  alırız.  Birden  fazla  adayımız olur”  ifadelerine  yer  verdi.  Özdemir  devamla, “genç  kadınların  burada  yaşanan  sorunlarla  uğraşmaları  da  gerekiyor  çünkü  en  çok  buradaki sorunlarla  karşı  karşıya  kalan  biz  kadınlarız. 
Örneğin  kadınlar  bürokratik  işlemlerde  dil sorunları  yaşıyorlar.  Kurumlarda  çalışan  Almanlar  zaman  zaman  ırkçılıkta  yapıyorlar.  Göçmen kadınlarını  küçümseme  Almanya’da  karşılaştığımız  bir  durum”  tespitini  yaptı. 

Kürdistan’a  dönük  çalışmalar  da  yürüttüklerini ancak,  Hamburg  Parlamentosu’nda  Kürdistan’da yaşanan  sorunları  gündemleştiremediklerini, yerel  sorunların  parlamentoda  ele  alındığını,  bunun içinde  Hamburg’ta  yaşayan  Kürt  kadınlarının  sorunlarını  birebir  gündemleştirdiklerini  vurguladı. 
Özdemir,  kadınların  sosyal,  eğitim  vb  sorunlarını gündemleştirmeye  çalıştıklarını  belirtti. 


Örgütlüysen  avantajlısın 

Cansu  Özdemir,  genç  bir  parlamenter  olmanın dikkat  çektiğini,  özellikle  gençlerin  siyasete  ilgilerini  artıran  bir  faktör  olduğunu  söyledi.  “Bende belli  aşamalardan  sonra  buraya  geldim.  Özellikle yerelde  daha  önce  Kürt  kurumlarında  çalışmak bana  avantaj  sağladı.  Şu  an  benim  gibi  Kürt  kurulularında  çalışan  gençler  var  ve  bu  onlara  daha sonra  avantaj  olarak  dönecektir.  Mesela  gençlik çalışmalarında  yer  alan  arkadaşlar  daha  önce bana  resmi  yaklaşıyorlardı.  Benimde  gençlik  çalışmalarında  yer  aldığımı  ve  o  çalışmalardan  geldiğimi  anlayınca  daha  doğal  yaklaşıyorlar.  Parlamento  Kürt  kökenli  biri  olduğumu  biliyor.  Kürt hareketinden  destek  alarak  buraya  geldiğimin  de farkındalar.  Bu  aynı  zamanda  bana  avantaj  olarak dönüyor”  diyen  Özdemir  devamla;  “Daha  önce sadece  Kürdistan’da  yaşanan  sorunları  gündemimize  alıyorduk.  Ama  şimdi  burada  gençler  neler yaşıyor,  hangi  sorunlarla  karşı  karşıya  kalıyorlar, bunlarıda  gündemimize  alıyoruz”  dedi.  Parlamentoya  aday  olmak  için  örgütlü  bir  gücün  olması  gerektiğini  vurgulayan  Cansu  Özdemir  şöyle devam  etti.  “Kürt  hareketinin  desteğini  almak önemli  bir  durum  oluyor  ve  farklı  bir  anlam  taşıyor.  Parlamento’da  Kürt  kökenli  milletvekilleri  de var  ancak  bunlar  kendi  kimlikleriyle  öne  çıkmıyorlar.  Böyle  olunca  da  insanlar  onları  kendi  temsilcileri  olarak  görmüyor.  Zaten  temsilde  etmiyor. 
Örgütlü  bir  gücünün  olması  parlamentoda  dikkate  alınmanı  sağlıyor  ve  senin  her  söylediğin  önemseniyor,  dikkate  alınıyor.  Daha  önceleri  Parlamento’da  bir  görüşme  yapmak  çok  zordu,  ama şimdi  kendimiz  yer  alıyoruz  ve  biz  daha  çok  ideolojik  kimliğimizle  orada  bunuyoruz”  dedi. 
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Newaya  Jin 


Tarihten  günümüze  açlık  grevleri 

Açlık  grevleri  insanlık  tarihi  boyunca  baskıya  karşı  direnme,  politik  tavır,  protesto  ve  kendini  ifade  etme  yöntemi  olarak  kullanılmıştır.  Dünyanın  birçok  ülkesinde  değişik  sebeplerle  ve  çoğunlukla  protesto  amacıyla  başvurulmuş  bir  eylem  biçimidir. 


•  Yasemin  YILDIZ 


Açlık  grevi,  katılımcılarının  politik  protesto davranışları  olarak  ya  da  yasal  değişiklikleri gerçekleştirmek  için  geliştirilen  bir  direniş yöntemidir.  Açlık  grevi,  geçmişten  bu  yana  insanlar tarafından  kullanılan  “kendini  ifade  etme,  baskıya karşı  direnme,  politik  tavır  koyma  ya  da  protesto” yöntemlerinden  birisi  olarak  kullanılmıştır.  Açlık grevleri  katı  besin  alınmaksızın,  sadece  su  vb  sıvı  içeceklerin  alınmasıyla  gerçekleştirilir.  Açlık  grevi  eyleminden  farklı  olarak,  ölüm  orucu  eyleminde  su  da alınmaz.  Genellikle  açlık  grevi  eylemiyle  sonuç  alınamadığında,  daha  etkili  bir  eylem  biçimi  olduğu  düşünülen  ölüm  orucu  eylemine  geçilir.  Açlık  grevleri  süre¬ li  veya  süresiz  şekilde  olabilir. 

Yaklaşık  üç  yüzyıl  önce  Japonya’da  komşusu  tarafından  haksızlığa  uğrayan  bir  kadın,  onun  kapısının önünde  8  gün  açlığa  yatarak,  komşusunu  yaptığı haksızlıktan  dolayı  utandırmayı  hedeflemişti.  MÖ. 
338  yılında  gururlu  ve  onurlu  olmasıyla  bilinen  Yunan  filozofu  Sokrates’in  açlık  grevi  yaparak  öldüğü söylenir.  Sokrates’in  Panathenaikos  söylevinde “İnsanın  kendisini  aç  bırakması  vicdanı  yaşatmasıdır”  ifadesini  kullanması  tesadüf  değildir.  Kendi  ha yatını  bir  savunma  silahı  olarak  kullanan  kişi  ve  kişiler,  bu  yöntemle  önemli  gördükleri  bir  konuya  dair protestosunu  toplum  vicdanını  sarsacak  bir  şekilde, ruhsal  ve  fiziksel  sağlığını,  yaşamını  geriye  öteleyerek,  yöneticilerin  ve  toplumun  dikkatine  sunar. 

İngiliz  ve  Amerikan  süfrajetler 

20.  yüzyılın  başlarında  İngiliz  hapishanelerindeki süfrajetler  sık  sık  açlık  grevi  yapıyorlardı.  Bunlardan ilki  1909  yılında  Marion  Dunlop  tarafından  başlatıldı. 
Yetkililer  O’nun  bir  kahraman  olmasını  istemedikleri için  serbest  bıraktılar.  Diğer  süfrajetlerde  açlık  grevine  başladılar.  İngiliz  yetkililer  tarafından,  süfrajetlerin şiddetin  bir  türü  olarak  gördükleri  zorla  besleme  uy  - gulaması  başladı  ve  üç  mahkum  zorla  beslenmeden dolayı  yaşamını  kaybetti. 

Amerika  ise  Alice  Paul  ve  yoldaşları  İngiliz  suffra- 


jetlerinin  izinden  giderek  politik  tutuklu  muamelesi görmeyi  talep  ettiler  ve  açlık  grevine  girdiler.  Talepleri gaddarlıkla  karşılandı;  yaşlı,  zayıf  kadınlar  da  dahil sufrajistler  dövülerek,  itilip  kakılarak  soğuk,  sağlıksız ve  fare  dolu  hücrelere  atıldılar.  Açlık  grevlerini  kırmak için,  Paul  ve  çok  sayıda  diğeri  işkenceli  yöntemlerle zorla  beslendiler.  Cezaevi  yetkilileri  Alice  Paul'ü  hakkında  deli  olduğuna  dair  rapor  alabilmek  umuduyla bir  sanatoryuma  gönderdiler.  Cezaevi  koşullarına  ve açlık  grevlerine  dair  haberler  duyulunca  basın,  bazı politikacılar  ve  halk  kadınların  salıverilmesini  talep etmeye  başladılar;  tutuklulara  duyulan  sempati kadınlara  oy  hakkı  davasına  desteği  artırdı. 

İrlanda’da  açlık  grevleri 

Açlık  grevi  İrlanda  toplumunda  uzun  bir  geçmişe sahiptir.  Yaşanılan  bir  haksızlığa  karşılık  hissettikleri nedeniyle  Tanrının  dikkatini  çekmek  ve  böylece  onu bir  çözüme  zorlamak  için  erken  İrlanda  toplumunda, toplumun  ortak  bir  özelliğiydi.  Bu  taktik  tamamıyla Berohan  Yasaları  ile  bütünleşmişti.  Gelenek  büyük bir  olasılıkla  hala  İrlanda’nında  parçası  olduğu  eski Hint- Avrupa  geleneğinin  bir  parçasıdır. 

Taktik  1917  yılında  İrlandalI  Cumhuriyetçiler  tarafından  ve  daha  sonra  1920’lerde  Anglo  İrlanda  Savaşı  sırasında  kullanıldı.  Cumhuriyetçiler  tarafından 
1917  yılında  yapılan  açlık  grevi  Thomas  Ashe’nin 
Mountjoy  Cezaevi’nde  İngilizler  tarafından  zorla  beslenerek  ölümüyle  son  buldu.  Yine  Ekim  1923  İrlanda İç  Savaşının  sonlanmasından  sonra  8000  kadar  IRA mensubu  tutsak  Bağımsız  İrlanda  Cumhuriyeti  tarafından  devam  eden  gözaltıları  protesto  etmek  için açlıkgrevi  yaptı.  1920’den  1981’e  kadar  değişik  sebeplerle  açlık  grevleri  yapıldı. 

İrlanda  Cumhuriyet  Ordusu  (IRA)  üyesi  siyasi tutukluların  1981  yılında  gerçekleştirdiği  açlık  grevinde  10  IRA  üyesi  hayatını  kaybetti. 

Türkiye’de  açlık  grevi 

Türkiye  cezaevleri  uygulamalarından  dolayı  açlık grevlerinin  yoğun  yaşandığı  ülkelerden  biri.  Deniz Gezmiş,  Yusuf  Aslan,  Hüseyin  İnan  idam  edilmelerinden  hemen  önce,  Nisan  1972’de  Mamak  Askeri Cezaevi’nde  oniki  günlük  bir  açlık  grevi  başlattılar. 


12  Eylül  darbesi’nden  hemen  önce  ve  sonra  çok 
sayıda  açlık  grevleri  yapıldı.  Bu  açlık  grevlerinde özellikle  Metris,  Mamak  ve  Diyarbakır  gibi  cezaevleri ön  plandaydı. 

1996  yılında  adalet  bakanı  Mehmet  Ağar’ın 
çıkarttığı  cezaevleri  ile  ilgili  genelgeyi  protesto  etmek için  açlık  grevi  başlatıldı.Toplam  2174  mahkûm  açlık grevi  ve  355  mahkûm  da  ölüm  orucuna  katıldı.  İlk açlık  grevi  Diyarbakır  E  tipi  cezaevinde  PKK  davasından  tutuklu  kişilerce  başlatıldı.  Bu  olay  sonucu  on kişi  hayatını  kaybetti. 

Bir  sonraki  kitlesel  olarak  tanımlanan  açlık  grevi 
20  Ekim  2000’de  birçok  cezaevinde  aynı  anda  başladı.  F  tipi  cezaevlerinin  (tabutluklar)  kapatılması, Terörle  Mücadele  Yasası’nın  kaldırılması  gibi  taleplerle  816  mahkûmun  başlattığı  açlık  grevi  yaklaşık bir  ay  sonra  ölüm  orucuna  döndü.  Ölüm  orucuna dönüştükten  sonra  Hayata  Dönüş  Operasyonu  adı altında  cezaevlerine  operasyonlar  düzenlendi.  Bu operasyonlar  sırasında  otuz  mahkûm  ve  iki  jandarma  hayatını  kaybetti. 

Kültlerde  açlık  grevleri 

Kuzey  Kürdistan’da  12  Eylül  askeri  darbesi  sonrası  Diyarbakır  Zindanı’nda  başlayan  açlık  grevi  Kürt halkının  mücadelesinde  önemli  bir  dönüm  noktası oluşturdu.  1980’de  Diyarbakır  Zindanında  başlayan ve  günümüze  kadar  Kürtlerin  yaşadığı  her  alanda devam  eden  açlık  grevleri  Kürt  Özgürlük  Mücadelesinde  tarihi  bir  rol  oynadı.  Türk  devletinin  cezaevi politikalarını  protesto  amacıyla  çok  sayıda  açlık  grevleri  düzenlendi.  Bunlardan  tarihe  14  Temmuz  Ölüm Orucu  olarak  geçen  eylemde  Kürt  özgürlük  hareketinin  önde  gelen  isimlerinden  Hayri  Durmuş,  Kemal Pir,  Akif  Yılmaz  ve  Ali  Çiçek  yaşamını  kaybetti.  Bu dönemden  sonra  değişik  tarihlerde  süren  cezaevlerindeki  açlık  grevleri,  cezaevleri  dışına  da  taşarak Kürdistan  ve  yurt  dışında  bir  çok  alana  yayıldı. 

İran,  Suriye  gibi  ülkelerde  tutuklu  bulunan  Kürt siyasi  tutsaklarda  dönem  dönem  açlık  grevlerine girdi.  Bunlardan  biri  de  İran’da  idam  cezasına  çarptırılan  iki  Kürt  gazeteci  Adnan  Hesenpur  ve  Hîwa Botîmar,  tutuklu  bulundukları  Sine  Cezaevi’nde  ölüm orucu  eylemi  gerçekleştirmişti. 

1999’da  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan’ın 


uluslararası  bir  komplo  ile  Türkiye’ye  kaçırılması  ve daha  sonraki  yıllarda  geliştirilen  tecrit!  protesto etmek  amacıyla  da  açlık  grevleri  geliştirildi. 

Kuzey  Kürdistan’lı  bini  aşkın  siyasi  tutsağın  aralık¬ ta  başlatmış  oldukları  açlık  grevleri  halen  devam etmektedir.  Yine  aynı  amaçla  Fransa’nın  Strasbourg kentinde  15  Kürdistanlının  katılımıyla  başlatılan  süresiz-dönüşümsüz  açlık  grevi  devam  etmektedir. 

Diğerleri 

Açlık  grevleri  dünyanın  birçok  yerinde  ve  birçok farklı  sebeple  yapılmıştır.  Yukarıda  belirtilenlerdışın- da  bilinen  açlık  grevleri  eylemleri  şunlardır. 

Rusya’da  Temmuz  1921’deTaganka  Hapishanesinde  hiçbir  makul  neden  olmaksızın  tutuklu  bulunduklarını  ileri  süren  üç  mahkûm  özgür  kalma  talebiyle açlık  grevi  başlattı.  Daha  sonra  Eylül  ayında  Çeka  tarafından  öldürüldüler. 

Mohandas  Gandhi  1922, 1930, 1933  ve  1942 
yılında  hapsedilmiştir.  Gandhi  İngiliz  yönetimindeki Hindistan’ın  bağımsızlığı  için  açlık  grevi  başlattı. 

Tamiller:  15  Ağustos  1987  Nallur  Murugan  Tapınağında,  Thileepan  ölüm  orucuna  başladı.  Temel amacı  farkındalık  yaratmak  ve  terörist  bir  grup  olarak  kabul  edilen  Tamil  Kaplanları  ile  kendi  istekleri¬ nin  yer  aldığı  bir  kamu  talep  listesinin  yerine  getirilmesini  sağlamaktı. 

Yerel  Hindistan  Barış  Gücü  yöneticileri  ve  çeşitli grupların  müdahale  ve  durdurma  çabalarına  rağmen 
26  Eylül  1987’de  Thileepan  öldü.  Ölüm  haberinin 
duyulmasının  ardından  kuzeyden  ve  doğudan  binlerce  insan  Jaffna’ya  akın  etti.  Ölümü  Jaffna’da  anti Hint  havasını  yarattı. 

2005’in  ortalarındayken  Amerika  Birleşik  Devletleri  tarafında  Guantanamo  Körfezinde  gözaltında tutulan  makhumlar  değişik  grup  ve  tarihlerde  açlık grevleri  yaptılar. 

İran’da  açlık  grevleri  Akbar  Ganji  19  Mayıs 2005’den  Ağustosun  başlarına  kadar,  2005  İran başkanlık  seçimlerinde  verilen  12  günlük  izin  haricinde  açlık  grevi  başlatıldı.  Yine  ABD  doğumlu  İranlı kadın  gazeteci  Roxana  Saberi  8  Nisan  2009’da  “ABD adına  casusluk”  yaptığı  iddiasıyla  tutuklandı. İran’da üç  ay  cezaevinde  tutulduğu  için  açlık  grevine  başladı. 
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Neden  çocuk  dostu  kentler? 


Bugün  dünyanın  kentsel alanlarında  yüz  milyonlarca çocuk  kıtlık  ve  yoksunluk  içinde  yaşamaktadır. 

•  Güle  CAN 


entler  ellilerin  sonlarından  başlayarak  hızla büyüdüler,  kent  mekânında  büyük  değişiklikler  meydana  geldi.  Bölünmeler  keskinleşti; gelir  grupları,  etnik  gruplar  temelinde  yeni  farklılaşmalar  belirdi.  Konutların  bulunduğu  bölgeler  değişti, yeni  bölgeler  oluştu.  Sıkışma  ve  uzaklaşma  eşzaman¬ da  gerçekleşti.  Bir  yandan  mesafeler  azaldı,  beri  yandan  uzaklıklar  büyüdü.Yeşilden  griye  uzanan  bu  buzul göçün  ardında  bıraktığı  ve  yeniden  ama  yeniden  kendine  kattığı  çocukluk  zamanlarımız  bu  uzaklıkların  gölgesinde  geçmeye  başladı. 

Dünya  ya  kentsel  projelerle  şekil  verirken  çocukların  yaşama  ve  gelişme,  korunma,  ayrımcılığa  uğramama  ve  katılımı  ilkesi  ni  esas  almak  bizi  sosyal  yapı  ve grupların  kendilerini  en  iyi  ifade  edebildikleri  eko kentlerle  buluşturacaktır. 

UNlCEPten  karanlık  tablo 

UNlCEF'in  2012  yıllık  raporuna  göre:  Dünya  ça  - pın  da  kentlerde  yaşayan  her  üç  kişiden  biri,  nüfusun aşırı  yoğun  olduğu  varoşlarda  yaşıyor.  Kentler  ve  çevresinde  dünya  çapında  gittikçe  daha  fazla  çocuk doğuyor;  ancak  kent  planlamasında  ve  kaynakların dağılımında  bu  çocuklar  dikkate  alınmıyor.Dünya  üzerindeki  büyük  kentler  ve  bunların  çevresinde  ne  kadar çocuğun  yaşadığı  konusunda  kesin  rakamlar  bulunmuyor.  Önümüzdeki  dönemlerde  dünya  çapında  her iki  çocuktan  birinin  kentler  ve  çevresinde  yaşayacağı tahmin  ediliyor. 

Dünyanin  kentli  nüfusu  her  yıl  yaklasik  60  milyon kadar  artmaktadir.  2050  yılına  gelindiğinde  dünyadaki  her  10  kişiden  7’si  kentlerde  ve  kasabalarda  yaşıyor  olacaktır.  Kentsel  büyüme  ağırlıklı  olarak  Asya  ve 


Afrika’da  gerçekleşmektedir.  Kırsal  kesimden  göç uzun  süredir  kentsel  büyümenin  itici  gücü  olmuştur  ve bugün  de  kimi  bölgelerde  en  önemli  etmen  durumundadir.  Ancak,  1998  yılında  yapılan  en  son  kapsamlı tahmine  göre  mevcut  kentli  nüfusta  doğan  çocuklar, kentsel  nüfus  artışında  yüzde  60  gibi  büyük  bir  paya sahiptir.  Çocukların  bir  bölümü  kentte  yaşamanın  sağladığı,  örneğin  eğitim,  tıbbi  bakım,  eğlence  ve  dinlen¬ me  gibi  olanaklardan  yararlanırken,  çok  sayıda  çocuk temiz  su,  elektrik  ve  sağlık  hizmetleri  gibi  temel  hizmetlerden,  bu  hizmetlere  yakın  yerlerde  yaşıyor  olsalar  bile  faydalanamamaktalar. 

Kentlerin  yoksul  mahallelerinde  yaşayan  çocukların  katlandıkları  zorlukların  üstü  genellikle  örtülmüştür.  Durumun  olduğu  gibi  sürmesine  yol  açan  bu  örtü, kalkınma  programlarının  ve  kaynak  tahsisi  kararları¬ nın  temel  aldıkları  istatistik  ortalamalardır.  Ortala  - malar  herkesi  aynı  sepete  koyduğundan,  kimilerinin zenginliği  başkalarının  yoksulluğunu  gizlemektedir. 
Bunun  yol  açtığı  sonuçlardan  biri  de,  zaten  yoksul olan  çocukların  temel  hizmetlerden  de  dışlanmasıdır. 
Dünyanın  her  yerinde,  yoksul  kent  mahallelerinde, düzensiz  yerleşimlerde  yaşayan  yüz  milyonlarca çocuk,  kurumlara  ve  hizmetlere  yakın  olmalarına  kar¬ 


şın  her  gün  haklarının  ihlal  edildiği  durumlarla  karşılaşmaktadır.  Kentlerde  yaşanan,  pek  çok  durumda yoksulluk  ve  dışlanmayla  ilgilidir.  2020  yılına  gelindiğinde  düzen  dışı  yerleşimlerde  ve  yoksul  mahalleler¬ de  yaşayan  insan  sayısı  1,4  milyarı  bulacaktır.  Yoksulluk  nedeniyle  dışlanma,  çoğu  durumda,  bir  de  cinsiyet,  etnik  köken,  ırk  veya  engellilik  temelindeki  ayrımcılıkla  pekişmektedir. 

Aşırı  yığılma  hastalıkların  yayılmasını 

kolaylaştırmaktadır 

2010  yılında,  daha  5  yaşına  gelmeden,  çoğu 
zatürre,  ishal  veya  doğum  komplikasyonları  gibi 
nedenlerden  dolayı  ölen  çocuk  sayısı  hemen  hemen  8 
milyondur.  Kentsel  alanlarda  yoğun  yoksulluk  ve  hizmet  yetersizliği  çocuk  ölümlerini  artırmaktadır.  Bağışıklama  düzeylerinin  düşüklüğü,  aşırı  nüfus  yoğunluğu  ve  birbiri  peşi  sıra  ortaya  çıkan  yeni  enfeksiyonlar nedeniyle  zaten  zayıf  durumda  olan  toplumlarda  aşıyla  önlenebilir  hastalıkların  sıkça  salgın  halinde  görülmelerine  yol  açmaktadır.  Yoksul  ve  yetersiz  beslenen insanların  sayısı,  kırsal  alanlara  göre  kentlerde  daha hızlıdır.  Aşırı  yığılma  ve  sağlıksız  koşullar  kentlerin 


Nevvroz  ve  Kürtler 


Kürtler  için  Nevvroz  direnişin  ve  dirilişin  bayramıdır. 
Bu  yıl  da  her  yıl  olduğu  gibi  Nevvroz'da  Kürt-  ler  özgürlük taleplerini  alanlara  taşırırken  bu  mücadelenin  önündeki her  türlü  engeli  aşacaklarını  gösterdiler.  Geçmiş  yıllar  da milyonların  Nevvroz  alanlarında  toplanarak  özgürlük taleplerini  haykırmalarını  görmezden  gelenler,  bu  yıl  tüm baskılar  karşısında  ki  kararlı  du  -ruşu  tekrar  görmezden gelerek  durumu  çarpıtmak,  haklı  mücadeleyi  karartmak için  ellerinden  geleni  yaptılar. 

Çok  sakin  koşullarda,  her  türlü  güvenlik  güvencesi verilmiş  Nevvroz  kutlamalarını  engellemek  için  bahane yaratmak  amacıyla  daha  öncesinden  yapılan  planlamaların  günlerini  değiştirdiler.  Her  zaman  yaptıkları  gibi Kürtlere  ancak  "benim  sana  verdiğimle  yetinirsen  cici Kürt"  olursun  dediler.  Amaçları  halkı  caydırmak,  katılımı azaltmaktı.  Tam  tersi  oldu,  yasaklanan  Nevvroz  özüne  uygun  olarak  direnişe  dönüştü.  7’den  70  ‘e  her  Kürt  alanlara  koşarken  özgürlük  taleplerini  dile  getirmek  için  alanda olmaları  gerektiğinin  bilinciyle  oradaydılar.  Yaptıkları yanlışı  kapatmak  amacıyla  gösterdikleri  şiddeti  gerekçelendirdiler.  Her  zaman  yaptıkları  gibi  "çıkmasalardı  şiddet  olmazdı"  dediler. 

Amed’te  halk  pazar  sabahı  uyandığı  zaman  kararlı  bir halde  sokaklara  çıktı.  Çocuk,  genç,  kadın,  yaşlı  her  Kürt sokağa  çıkarken  o  gün  varlık  mücadelesi  vereceğini  bilerek  çıktı.  Baskıya,  zulme  karşı  çıkmak,  mücadeleyi  doruğa  çıkartmaktı  amaçları.  Evlerinden  çıkıp  toplanma  noktalarına  doğru  harekete  geçtiklerinde  hemen  he  -men her  sokakta  engellemeyle  karşılaştılar.  Her  yıl  onları alana  taşıyan  belediye  otobüsleri  polisler  tarafından  toplatılmıştı.  Trajikomik  bir  durum  yaşanıyordu.  Kürtler  yıllar  boyu  en  saçma  tutuklanmalarla  karşılaşmışlardı  ama 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herhalde  otobüslerin  tutuklanması  bir  ilkti. 

Neler,  neler  yaşanmamıştı  ki  bu  topraklarda,  bayram  kutlamak,  coşkuyla  halay  çekmek  .müziğe  eşlik  etmek,  sarı-kırmızı-yeşil  renkler  yasaktı.  Islıkla  örgüt  propağandası  yapıldığı  için  tutuklanabilirdiniz  bu  diyarlar¬ da.  Temiz  nefes  almakta  yasaktı,  illa  ki  her  yürüyüşte  gaz solumanız  gerekirdi.  Yürüyüş  yapıyorsanız  gaz  yemeyi ve  ıslanmayı  göze  almışsınız  demektir.  Eh  tabi  ki  coplar¬ da  işin  tuzu  biberiydi.  Şanslıysanız  tutuklanmadan  evinize  gidebilirsiniz.  Çok  sevinmeyin  en  beklenmedik  bir anda  “arşiv  kayıtlarına”  dayanılarak  gözaltına  alınabilirsiniz.  Olmadı  bir  yürüyüşte  ağzınız  açık  olduğu  için  veya havaya  zıpladığınız  için  tutuklanabilirsiniz.  Bütün  bunlar Kürt  olduğunuz  veya  Kürtlerin  haklarını  savunduğunuz için  başınıza  gelebilir.  Bu  mücadelede  hiçbir  engel  onları  yıldıramazdı.  Kararlı  ve  güçlüydüler.  Çünkü  bu  bayram özgürlük  yolunda  belki  de  en  önemli  kilometre  taşlarından  biri  olacaktı.  Aslında  bu  bayramı  yasaklayanlar  yıllar yılı  Nevvroz'u  yok  sayanlar,  gerçeği  çarpıtanlar  bir  süre sonra  Nevruz  adıyla  bu  bayramı  sahiplenmeye  çalışarak “protokol  bayramına”  dönüştürme  gayreti  içine  girdiler. 

Çok  iyi  biliyorlardı  ki  Nevvroz  direnişti,  Nevvroz  baş kaldırıydı,  Nevvroz  özgürlüktü.  Tüm  zalimlerin  sonuydu. 
Bu  gerçek  onları  korkuttuğu  için  ve  engellemek  için  baskıyı  artırmış,  ellerinden  gelen  tüm  zulmü  göstermişlerdi. 
Ne  yaparlarsa  yapsınlar  bu  halkın  önünde  duramayacaklarını  Amed’liler  Nevvroz  alanına  girip  kutlamalara  başladığı  zaman  tüm  dünya  gördü.  Kürt  halkı  bu  direnişin  verdiği  coşkuyla  her  alanda  istedikleri  zaman  ve  mekanda Nevvroz  kutladılar.  Gaz  bombaları,  tazyikli  sular,  darp edilmek,  tutuklanmak,  hatta  kurşunlanmak  onları  durdurmadı.  Yaklaşık  kent  merkezinden  Nevvroz  alanına 


kadar  13  km'lik  bir  mesafe  var.  Adım  başı  durdurulan, saldırıya  uğrayanlar  büyük  bir  kararlılıkla  bu  yolu  aşmayı başardılar.  Kitlenin  alana  girişiyle  ne  yapacaklarını  şaşıran  polis,  çaresizce  alanı  terk  etti.  Bu  durum  ne  ilk  ne  de son  olacaktı.  Faşist  saldırılarına  her  gün  bir  bahane  bu  - lanlar  eninde  sonunda  bu  haklı  direniş  karşısında  duracaklardır.  Amed  bu  direnişi  ilk  defa  sergilemedi,  defalarca  Önderliğine,  evlatlarına,  özgürlük  mücadelesine sahip  çıkmak  için  deyim  yerindeyse  tüm  gücüyle  savaşmaktan  çekinmemişlerdir. 

Cizre  biliyoruz  ki  901ı  yıllarda  en  acı  Nevvrozları yaşamış,  buna  karşılık  direnişi  yükseltmiş  bir  kent.  Bu yıl  adeta  Cizre  Nevvroz'unda  90’ların  provası  yapıldı. 
Halkın  coşkuyla  ve  kararlılıkla  Nevvroz'u  kutlamaları  engelenmeye  çalışıldı.  Silahlı  saldırıya  varan  baskı  karşısında  BDP  binasına  sığınan  kitleleri  bahane  ederek binaya  saldıranlar  orayı  adeta  savaş  alanına  çevirdiler. 
Bina  içindekileri  çoluk  çocuk  demeden  döverek  dışarıya  çıkardılar.  Ölüm  tehlikesi  geçiren  onlarca  Cizrelinin yanında,  onlarcası  da  gözaltına  alındılar.”  Suçları”  halay çekmek,  slogan  atmak,  yani  ne  istediğini,  nasıl  yaşamak istediğini  haykırmaktı. 

Cizre  BDP  binasını  gezerken  depremden  çıkılmış  hissine  kapılıyorsunuz.  Ama  yırtılan  fotoğraflar,  parçalanan, kurşunlanan  sarı-kırmızı-yeşil  renkler  nasıl  bir  nefret  saldırısıyla  karşı  karşıya  olduğunuzu  anlatıyor.  Gözü  dönmüş  bir  halde  kin  ve  nefret  duygularıyla  yapılan  saldırılarda  bir  konseptin  parçası  olarak  hareket  edilmiştir. 
Bunu  görmezden  gelemeyiz. 

Her  zaman  olduğu  gibi  Nevvroz’da  da  Kürt  çocuklarının  şiddet  görmesi  çoğunluk  için  görmezden  geliniyor. 
Kolluk  kuvvetleri  yıllar  önce  aldıkları  “kadında  olsa,  çocukta  olsa  gereken  yapılacaktır”  direktiflerine  sadık  kalarak  saldırmış,  şiddetin  her  türlüsünü  sergilemekrten çekinmemişlerdir.  Fakat  hiçbir  baskı  direnişi  engelleyemedi.  Kürtlerin  yaşadığı  her  yer  bu  direnişin  sergilendiği özgürlük  haykırışlarının  yükseldiği  alanlara  dönüştü.  Her sokak,  her  meydan  bir  Nevvroz  alanı  oldu.  Yasaklamak için  her  türlü  baskının  denendiği  Nevvroz  “an  azadi  an azadi”  şiarıyla  doruklaştı.  Tüm  Kürtler  tek  yürek,  tek  ses özgürlüğü  haykırdı.  "Önderliğin  özgürlüğü  özgürlüğümüzdür"  yüreklerdekinin  kelimelere  dönüşmüş  haliydi. 
Bu  bağlılıktı  onlara  direniş  gücü  veren. 

Kürtler  mücadelenin  bitmeyeceğini  aksine  daha  da yükseltileceğini  bu  Nevvroz'da  bir  kez  daha  gösterdiler. 


yoksul  mahallelerini  bulaşıcı  hastalıklar  açısından riskli  yerler  haline  getirmektedir.  Temiz  içme  suyuna yeterince  ulaşamama  veya  temel  hijyen  gereklerinin yerine  getirilmesi  için  yeterli  su  bulamama,  çocuk  sağlığına  zarar  vermektedir. 

Kentlerdeki  eşitsizlikler  çocukların  eğitim  hakkını zedelemektedir.  Yaşamın  ilk  yılları  bir  kişinin  yaşamının  geri  kalan  bölümü  üzerinde  derin  ve  kalıcı  etkilere  sahiptir.  Bir  tahmine  göre  gelişmekte  olan  ülkelerde  5  yaşından  küçük  200  milyonu  aşkın  sayıda çocuk  bilişsel  potansiyelini  tam  olarak  gerçekleştirememektedir.  Eşitsizlikler  -örneğin,  ailenin  geliri, toplumsal  cinsiyet  veya  etnik  köken  temelindeki eşitsizlikler-  ülkelerin  herkese  temel  eğitim  sağlanması  alanında  kaydettikleri  ilerlemeye  karşın  ilköğretim  kademesinde  de  sürmektedir.  2008  yılında, yüzde  53’ü  kız  olmak  üzere  ilköğretim  çağında  olan 
67  milyon  çocuk  okula  gitmiyordu. 

Daha  adil  çocuk  dostu  kentlere  doğru 

Yüz  milyonlarca  çocuk  ve  genç,  siyasal,  kültürel  ve ticari  seçkinlerin  rahat  içinde  yasadıkları  aynı  kentlerde  yaşamlarını  sürdürme  mücadelesi  vermektedir.  Bu çocukların  sayısı  daha  da  arttıkça,  gelişmelerini  desteklemek  ve  haklarını  güvence  altına  almak  için  aşağı¬ daki  girişimlere  acilen  başvurmak  gerekecektir: 

Çocuk  Dostu  Kentler  Girişimi,  çocuk  haklarının kent  yönetimine  nasıl  dahil  edilebileceğine  örnek oluşturmaktadır.  Kentsel  verilerin  daha  ileri  düzeylerde  ayrıştırılmasına,  çocukların  kent  ortamlarındaki yaşama,  sağlık,  gelişme, eğitim  ve  korunma  haklarının geliştirilmesine  yönelik  araştırmalar  ve  müdahalelere ilişkin  değerlendirmeler  eşlik  etmelidir.  Ayrıca,  yoksulluk  ve  dışlanmanın, şiddetin  kentsel  ortamlarda nasıl  ortaya  çıkıp  çocukları  nasıl  etkilediğini,  bu  yoksunlukların  kuşaktan  kuşağa  nasıl  sürdüğünü  kavramak  için  daha  fazlası  yapılmalı  ve  özellikle  dışlanma olgusuyla  ilgili  daha  gelişkin  bir  anlayışa  ulaşılmalıdır. 

Daha  şimdiden  dünya  nüfusunun  yarısından  fazlası kentlerde  ve  kasabalarda  yasamaktadır.Kentsel  ortamlarda  büyüyüp  yetişen  çocuk  sayısı  da  giderek  artmaktadır.  Kentlerde  geçen  çocukluk  dönemi,  bu  mekânlar¬ daki  yaygın  eşitsizlikleri  yansıtmaktadır:  Yoksulun yanında  zengin,  yaşam  çabasının  yanında  da  fırsatlar. 
Yoksulluğun  ve  dezavantajlı  konumun  getirdiği  en  zorlu koşullarda  doğup  büyüyen  yoksul  kent  çocukları  özel  bir dikkat  gerektirmektedir.  Ancak  bu  dikkat,  başka  yerlerdeki  çocuklar  pahasına  gösterilmemelidir.  Daha  kapsamlı  hedef,  her  zaman  yerini  korumalıdır:  Çocuklardan başlamak  üzere  tüm  insanlar  için  daha  adil,  daha  insana yakışır  ve  kucaklayıcı  kentler  için  hepimiz  el  ele  verelim. 


Çocukların  uyku sağlığına  dikkat! 


Özellikle  anaokulu  ve  ilköğretim  yaşındaki çocukların  beyni  hızlı  bir  gelişim  süreci içinde  olduğundan  yeterli  uyku,  fiziksel  ve bilişsel  gelişimin  olmazsa  olmazıdır. Çok  karmaşık  bir bilgisayara  benzetilebilecek  olan  beyin;  verileri  işlemek,  belleğe  kaydetmek,  bilgileri  birbirleriyle  ilintilendirmek,  sınıflandırmak,  gerektiğinde  kolay  ve doğru  hatırlamak,  doğru  çıkarsama  yapmak  için  gerekli  işlemlerin  çoğunu  uyku  sırasında  gerçekleştirir. 

Beyin  uykuda  dinlenmez! 

Uyku,  vücudumuzun  değil,  beynimizin  “dinlenmesi”  için  şarttır.  Aslında  beyin  uyku  sırasında  dinlenmez,  dışarıdan  değil,  vücuttan  ve  kendi  içinden kaynaklanan  verileri  işleyerek  uyanıkken  olduğu  kadar  çok  çalışır,  bünyenin  en  verimli  şekilde  iş  görmesine  hazırlar.  Erişkinlerin  tam  dinlenebilmesi  için gerekli  olan  uyku  süresi  genetik  farklılıklar  ve  alışkanlıklara  bağlı  farklılıklar  gösterebilirse  de  uzmanlar,  ilkokul  öncesi  küçük  çocukların  11-13  saat,  ilk ve  orta  öğrenimdeki  çocukların  10  -11  saat  uyumaları  gerektiğini  saptamışlar.  •  Haber  Merkezi 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Newaya  Jin 


Yanan  ayaklar  sendromu,  ayaklarda  şiddetli yanma,  iğnelenme,  kaşınma  ile  birlikte bazen  kızarma  ve  terlemenin  de  eşlik  ettiği bir  durumdur.  Kızarıklık  olduğu  duruma  eritromelaljia  denmektedir.  Yanan  ayaklar  sendromu  pek  çok nörolojik  ve  tıbbi  duruma  eşlik  edebilir  veya  tek  başına  görülebilir.  Tek  başına  görüldüğü,  genetik  özellik gösteren  görme  tembelliği  ve  görme  alanında  kayıpların  eşlik  ettiği  vakalar  da  bildirilmiş  ve  bu  durum özel  bir  sendrom  olarak  tanımlanmıştır.  Genellikle 
50  yaş  üzeri  bireylerde  ve  kadınlarda  daha  çok  görülmektedir.  Menapoz  dönemindeki  kadınlarda  gece ayaklarını  yorganın  altına  sokamama,  yanma  sık  ifade  edilen  şikayetlerdendir.  Yanan  ayaklar  sendromu, yalnızca  gece  değil,  gündüz  saatlerinde  de  görülebilir  olmasıyla  farklılık  gösterir. 


Tedavi 


Yanan  ayaklar  sendromu 


Öncelikle  altta  yatan  nedenin  bulunması  ve  uygun tedavinin  yapılması  gerekir.  Bunun  yanı  sıra  vitamin takviyesi,  ayak  bakımı  ve  hijyeni  tedavide  önem  taşımaktadır.  Ağrının  ve  yanmanın  ilaçlarla  giderilmesi de  önemlidir. 


Haber  Merkezi 


Hastalığın  belirtileri 

Hastalığın  belirtileri  şöyle  oluşuyor:  Ayaklarda şiddetli  ağrı,  renk  değişikliği  ve  kızarmadır. 

Nedenleri 

Yanan  ayak  sendromu  olarak,  nedeni  ortaya konamayan,  kalıtsal  olduğu  da  söylenen  bir  sendrom tanımlanmıştır.  Ancak  aynı  belirtiler  bazı  nörolojik  ve tıbbi  hastalıkların  seyri  sırasında  da  görülmektedir. 
Bu  nedenler: 

Duysal  polinöropati(Nedeni  belirsiz  olabilir. 
Ancak  tek  başına  ortaya  çıktığında  mutlaka  eşlik eden  kanser,  diyabet,  tiroid  hastalıkları,  sjögren  sendromu  gibi  romatolojik  hastalıklar  ve  enfeksiyonlar araştırılmalıdır) 

Küçük  lif  nöropatisi  (Kanser,  diyabet  ve  amiloidoz,  entoksikasyon,  alkolizm,  vitamin  eksikliklerinde görülebilmektedir) 

[Diyabetik  ağrılı  polinöropati  (Tip  I  ve  Tip  2  diyabetik  hastaların  yaşam  boyu  en  az  yarısında  diyabetik  nöropati  gelişebilmektedir.  Diyabetik  nöropati 


gelişen  hastaların  %30-35'inde  ağrılı  nöropati  gelişmektedir) 

Posterior  tarsal  tünel  sendromu  (ayak  bileği düzeyinde  ayak  tabanına  giden  posterior  tibial  sinirin  sıkışması  ile  ortaya  çıkar.  Ayak  tabannda  yanma, uyuşma, ağrı,  ayak  tabanı  kaslarında  erime  belirtileridir.Tanısı  EMG  ile  konmaktadır.) 

Anterior  tarsal  tünel  sendromu  (ayak  bileği  düzeyinde  fibüler  sinir  dallarının  sıkışmasıdır.  Genellikle önden  vuran  sıkı  ayakkabı  giyilmesi  ile  ortaya  çıkmaktadır.  Kesin  tanısı  EMG  ile  konmaktadır.) 

Sl-2  düzeyinde  disk  hernisi  (Bel  nölgesinde  L5- S2  düzeyindeki  herniye  diskler  ilgili  spinal  sinirlerde basıya  neden  olarak  ayak  tabanında  yanma,  uyuşma ve  güç  kayıplarına  neden  olabilir.) 

Siyatik  sinir  hasarı  (Siyatik  sinirde  hasara  neden olan  enjeksiyon  nöropatisi,  siyatik  sinir  üzerine  bası, kalça  kırıkları  gibi  nedenlere  oluşabilir) 

Alkolizm  (Yoğun  alkol  kullanıma  bağlı,  beslenme bozuklukları  ve  B  vitamini  eksikliğine  bağlı  olarak gelişmektedir.) 

Hipotiroidi  ( Hipotiroidi  seyri  sırasında  dokularda gelişen  ödem  ve  nöropatik  değişikliklerin  etkisi  ile 


tuzak  nöroaptilere  ve  doğrudan  hipotiroid  nöropati sonucu  gelişir) 

Romatoid  artrit  (  Romatoid  artrit  eklem  deformasyonu  sonucu  civarından  geçen  sinirleri  sıkışmasına  bağlı,  tuzak  nöropatiye  veya  doğrudan  kendisi periferik  nöropatiye  neden  olur.) 

Menapoz  (daha  çok  istirahat  veya  uyku  sırasında ayaklarda  yanma  tanımlanır) 

Çok  yürüme  ve  koşma,  uygunsuz  ayakkabı  (atlet ayağı) 

Böbrek  yetmezliği  (Üremik  polinöropatiye  yol açarak  veya  kan  elektrolid  dengesizliği  ile  yanan  ayak sendromuna  neden  olur.) 

Vitamin  eksikliği  (B6,  B5  ve  B12) 

Huzursuz  bacaklar  sendromu 

Tanı 

Bu  tür  hastalıklara  tanı  koymak  için  öncelikle  bir doktora  başvurulmalıdır.  Hastalığın  ve  altta  yatan nedenlerin  araştırılması  için  bir  nöroloji  uzmanına muayene  olunmalıdır.  EMG,  MRI,  Ayak  grafisi  ve  kan testleri  uygulanmalıdır. 


Modern  tıpta  bakteri  tedirginliği 


Antibiyotik  direnci,  ABD,  Avrupa  ve  dünyanın  diğer  bölgelerinde  hızla  artıyor.  Bu, mikroplara  karşı  ilk  cephemizi  kaybettiğimiz  anlamına  geliyor.  Antibiyotiklere  karşı  dirençli mikroplara  maruz  kalan  kişilerde  ölüm  oranı  yüzde 
50  artış  gösterdi.  Boğaz  enfeksiyonu  ve  yaralanmaların  insan  hayatına  mal  olduğu  eski  günlere dönmek  üzereyiz. 

"Antimikrobiyal  Direncin  Büyüyen  Tehdidi  "DSÖ, konuyla  ilgili  olarak  kısa  bir  süre  önce  "Antimikrobiyal  Direncin  Büyüyen  Tehdidi"  adında  bir  kitap yayımladı. 

Hastalıklara  yol  açan  bakterilerin,  tedavi  için  kullanılan  antibiyotiklere  direnç  geliştirerek  tepki  verdiğine"  işaret  ediliyor,  birçok  yaygın  ve  hayati  tehlike arz  eden  enfeksiyonun  tedavisinin  giderek  son  derece  güç,  hatta  imkansız  hale  geldiği  vurgulanıyor. 

Antimikrobiyal  dirence  antibiyotiklerin  yanlış  ye gereksiz  kullanımının  yol  açtığını  belirten  DSÖ, hükümetlere  antimikrobiyal  direnç  ile  ilgili  araştırmalara  destek  vermeleri  çağrısında  bulundu. 

•  Haber  Merkezi 


İnsanlık  tarihinin  sağlık  alanındaki  en önemli  buluşu  belirlendi.  British  Medical Journal  adlı  tıp  dergisinin  11  bin  okuru, tıp  alanında  son  150  yılın  en  önemli  atılımı  ödülüne,  kanalizasyon  sistemi  ve  sifonu  layık  gördü. 

British  Medical  Journal  adlı  tıp  dergisi  1840 
yılından  bu  yana  insan  sağlığına  faydalı  15  buluşun  listesini  oylamaya  sundu. 

Çocukları  hastalıklardan  koruyan  aşı  ve doğum  kontrol  hapı  gibi  buluşların  arasından sıyrılan  tuvalet  sistemi,  1795  oyla  tartışmasız birinci  geldi.  11  bin  doktor  ve  bilim  insanının katıldığı  oylamada,  1642  oyla  antibiyotikler ikinci,  bin  574  oyla  Anestezi  üçüncü  oldu. 

18.  yüzyılda  binlerce  insanın  hayatına  mal olan  kolera  salgınının  kirli  sulardan  yayıldığını savunan  John  Snow  ve  evlere  tuvalet  sistemi 
koymayı  akıl  eden  Edvvin  Chadvvick  de  son  150 
yılın  kahramanları  ilan  edildi. 

Ancak  karşıt  görüşler  de  vardı 

Oylamaya  katılan  bazı  bilim  insanları, 
DNA,  sarılık  aşısı  gibi  modern  buluşlar  dururken  tuvalet  ve  kanalizasyon  seçiminin  gülünç olduğunu  savundu.  Bu  sonuç  tartışma yaratacağa  benziyor. 

•  Haber  Merkezi 


Laktoz  içermeyen bitkisel  dondurma 

Süt  ve  süt  ürünlerinde  bulunan  laktoz  şekeri,  pek çok  insan  için  sindirilmesi  zor  olan  bir  şeker  türüdür. 
Bu  yüzden  pek  çoğumuz  süt  içtikten  sonra,  hazımsızlık  veya  midemizin  bozulduğundan  şikayet  ederiz. 

Bu  nedenle  araştırmacılar,  dondurma  ile  aynı  tadı verebilecek  ancak  süt  (dolayısıyla  da  laktoz )  içermeyen  bir  dondurma  tarifi  peşindeler. 

Alman  araştırmacılar  lupin  adı  verilen bitkinin  protein  a  - çısından  çok  zengin  olduğunu  dolayısıyla  da  sütün yerini  doldurabileceğini  düşünüyorlar.  Yarım  litresi  yaklaşık  8  tl  tutan  bu ürünün  kısmende  olsa  pazar  bulması  olası görülüyor. 

•  Haber  Merkezi 


Pratik  Öneriler 


■ 

‘Fırında  tavuk  kızartacağınız  zaman  bir  limonu  ikiye bölün,  yarısını  tavuğun  üzerine  bastırarak  iyice  sürün. 
Diğer  yarısını  ise  tavuğun  içerisine  yerleştirin. 
Tavuğunuz  nar  gibi  kızaracaktır. 

‘Pişirdiğiniz  sebzelerin  renklerini  kaybetmemesi için  bir  kesme  şeker  yada  limon  suyu  koyun. 

‘Çay  yaparken  taze  ve  soğuk  su  kullanın.  Soğumuş suyu  asla  yeniden  kaynatmamak  gerekir. 

‘Çiçeklerinizin  vazoda  uzun  süre  kalması  için, suyun içerisine  aspirin  ve  bozuk  para  atın.  Aspirin  suyun  pH seviyesini  düşürür.  Bozuk  para  ise  mantara  karşıdır. 
Ayrıca  ılık  su  kullanın. 

‘Ayaklarınız  şiş  ve  ağrı  yapıyorsa  .ayağınızın  altına bir  tenis  topu  koyun.  Ayağınızı  ileri  geri  hareket  ettirdikçe  top  ayağınıza  masaj  yapmış  olacaktır. 

‘Haşladığınız  kuru  fasulyenin  suyu  bitkiler  için  çok yararlıdır,  bu  suyla  bitkilerinizi  sulayın. 

‘Kışın  çamaşırlar  ne  kadar  zor  kurur  değil  mi  ?  Eğer çamaşır  makinenizin  yumuşatıcı  gözüne  çok  az  miktar¬ da  tuz  koyarsanız,  çamaşırlarınızın  daha  çabuk  kuruduğunu  görürsünüz. 

‘Yağ  Lekesi :  İspirto  yağ  lekesi  için  etkilidir. 


Yemek  Tarifi 


Peynir  soslu  karnabahar 


Malzemeler 


1  orta  boy  karmbahar 

2  su  bardağı  süt 

1  tepeleme  un 

2  k.  tereyağ 

1  su  b.  ufalanmış  tulum+beyaz  peynir 
Üstü  için,  rende  kaşar  peynir 


Hazırlanışı: 


Suda  haşlanan  karnabahar  bir  fırın  kabına  alınarak  çatalla  iyice  ezilerek  yumuşak  bir  püre kıvamına  getirilir. 

Ayrı  bir  tencerede  yağ  ile  un  kavrulur.  Üstüne azar  azar  eklenen  süt  ile  krema  kıvamına  getirile¬ ne  kadar  karıştırılır.  Hazırlanan  sosa  en  son  peynir  ilave  edilir. 

Peynirli  sos,  fırın  kabındaki  karnabahara  ilave edilerek  karıştırılır. 

En  üste  kaşar  peyniri  eklenerek  fırında  üstü kızarana  kadar  pişirilir.  Bu  yemeğin  güzel  olması¬ nın  yanında  çok  pratik  olduğunu  da  söyleyebiliriz. 
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Sanal sosyalleşmenin gerçek  karşılığı 

Oldum  olası  şu  internette  “sosyal  paylaşım  ağı”  denilen şeyi  anlayabilmiş  değilim,  “sosyal  paylaşım  ağı”  ne  demek?  Bizim  bildiğimiz  paylaşım,  sosyalleşme;  insan  içine çıkma,  farklı  yüzler  görme,  birlikte  oturup  bir  çay,  bilemedin  bir kahve  içme,  iki  lafın  belini  kırmaktır.  Anlamıyorum,  nerden  çıkıp geldi  ve  hayatımızın  ortasına  zıng  diye  oturdu  bu  ağ?  insanlar  bilgisayarın  başında  kilitlendi,  dondu  kaldı.  Gidin  bakın,  hala  orada... 

Benim  meramım,  insanların  paylaşım  ağına  dolanıp  kalması ya  da  bilgisayara  kilitlenip,  sandalyede  donup,  matlaşması  değil. 
Sonuçta  kuşlarda  telgrafın  tellerine  bazen  hayran  hayran  dolanabiliyor!?!  Benim  meramım  dolanılan  ağın  ya  da  ağların  insanı  sıkı sıkıya  yerine  çivilediği  bir  noktada  nasıl  oluyor  da  “sosyal  paylaşım”  yapılıyor? 

Neymiş,  Facebook,  Tvvitter  sosyal  paylaşım  ağıymış!  Küfürün, hakaretin,  ırkçılığın  olduğu  bu  geniş  çaplı  bilgisayar  ağının  neresi “sosyal  paylaşım”  içeriyor?  Bilen,  beri  gelsin!..  Geçenlerde  bu  ünlü “sosyal  paylaşım”  siteleriyle  ilgili  bir  haber  okudum.  Facebook’ta, Kürtlerin  ulusal  değerlerini  içeren  foto,  görüntü  ya  da  yazının Facebook’ta  paylaşamayacağı,  paylaşanların  Facebook’a  giriş yapamayacağı,  yapanlara  ise  giriş  verilmediği  yazıyordu.  Teh! 
Sosyal  paylaşım  ağıymış?!?  Ne  sosyal  paylaşım,  ne  sosyal  payla¬ 


şım...  Facebook  gitsin  adını  “FaceTürkPankizm”  ya  da  olmadı “FaceHitler’de”  yapabilir.  Eğer  beğenmiyorsa  yeni  isimlerini  o zaman  sanal  alemde  sosyal  rezillik  yapmasın.  Valla  benden  söylemesi  Facebook’un  yeni  ismi  kapıda;“Face Sanal,  Sosyal  Faşit!” 
Güzel  isim,  ben  beğendim?!?..  Gerçi  bu  Facebook’un  ilk  kabahati  değil.  Daha  önce  de  tüm  üyelerinin  gerçek  adlarını  devletle¬ re  satmıştı.  Ben  de  hep  düşünürdüm  “bu  Facebook  neyle  geçiniyor”  diye.  Meğer  ispiyonculuk  ve  faşistlikle  geçiniyormuş.  Acaba  AKP  hükümetinden,  Kürtlere  karşılık  ne  kadar  aldı?  Benimkisi  bir  merak  işte!.. 

Geçenlerde  gazeteci  Banu  Güven  Tvvitter’ine  yazmış;  “Kürtler, Nevvroz’u  ne  zaman  kutlayacağını  bilir!”  Melih  Gökçek’in  oğluda -gereksizliğinden  olsa  gerek-  vermiş,  veriştirmiş  kadına.  Ne  olacak,  dengesiz  babanın,  dengesiz  oğlu  işte.  IQ  testine  girseler  babaoğul  zeka  geriliğinden  dünya  sıralamasında  birinciliği  kazanırlar, işte  bunun  adı  “sosyal  paylaşım”  oluyor.  Yani  yüzünü  görmediğin, sokakta  görsen  tanımayacağın  insanlarla  sanal  paylaşım  yapıyorsun.  O  da  ağzına  geleni  sana  sayıyor.  Mesela  geçenlerde  Süreyya hanım,  karşılıklı  okey  oynayabilecek  arkadaş  bulamayınca  kendisini  bilgisayar  başında  sanal  okey  masasında  bulmuş.  “Süreyya hanımın  sanal  okey  masasında  ne  işi  var”  demeyin.  Gayette  iyi oynuyor.  Fakat  oyuncalardan  biri  sürekli  Süreyya  hanımı  sıkıştırıp,  özel  konuşma  alanını  açmasını  istemiş.  Sürreyya  hanım  bu, kırmak  istememiş  sanal  oyun  arkadaşını  ve  açmış.  Karşıdaki  ileri, geri  konuşmuş,  durmuş.  En  son  Süreyya  hanım  dayanamayıp, “hele  söyle  sen  kaç  yaşındasın?”  karşıdaki  cevap  vermiş;“17 yaşındayım.”  Bu  cevabı  duyan  Süreyya  hanım  artık  onu  başından savabileceğini  düşünüp,  hemen;  “sen,  bana  göre  çocuksun”  demiş.  Hay  demez  olaymış.  Karşıdaki  saymış,  sövmüş.  Gördün  mü Süreyya  hanım,  elin  veledinin  sayıp,  döktüklerini?  Şimdi  o  velet karşında  olsaydı,  seni  tanısaydı  korkudan  ödü  b.k  karışmıştı.  Ama  ne  yaparsın,  ne  sen  onu,  ne  o  seni  tanıyor.  Sanal  hayatın,  gerçeğe  kazığı  buysa  gerek! 

Boşverin  Süreyya  hanım,  üzülmeyin,  bir  daha  ki  sefere  siz  onunun  özelini  açması  için  baskı  yapar,  size  saydıklarını  iade  edersiniz. 
Üstüne  de  yazarsınız;  “sanal  sanal  konuşma,  alırım  seni  sanal  ayağımın  altına,  çiftelere  boğarım  seni!” 

Velet  demişken,  aklıma  geldi.  Geçenlerde  10  yaşındaki  veledin biri,  bir  arkadaşıma  diyor;  “seni  çok  beğendim,  bana  fes  (yani Facebook)  adresini  versene,  sayfama  kaydedeyim.”  Arkadaşım  da “benim  fes  sayfam  yok”  dedi.  Velet  dönüp;  “anne,  bak,  bunun  fes’i yokmuş”  deyip,  iki  saat  güldü.  Ne  gülüyorsun,  hınzır?  Fesi  yoksa, yoktur.  Halla,  halla!  Ama  kim  dinler,  çocuk  gülmekten  yerlere  yatmış.  Yazı  işleri  müdüremizin  saçını  başını  yolacağını  bilmesem,  ben de  bu  velede  bir  tarafımla  gülerdim  amma...  Sen  dua  et,  fese  karşıyım.  Yoksa  “sosyal  paylaşım  ağında”  seni  iyi  feslerdim.  Bilemedin bir  twit  atar,  seni  tvvitler,  bilgisayar  ekranına  mıhlardım. 
“Sosyalleşirdik”  bu  vesileyle?!? 

Ya  işte  böyle  sosyalleşiyor  insanlar  internette.  Ne  kadar  sövgü  o kadar  sosyalleşme...  ne  kadar  hakaret  o  kadar  paylaşım...  ne kadar  bilgisayar  o  kadar  ağ...  dolan,  dolanabildiğin  kadar!.. 
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Soldan  Sağa: 

l-‘Ben  Bir  Taşım’  adlı  kitabıyla  tanınan ve  Nevvayajin  gazetesi  köşe  yazarlığınında yapan  tutuklu  genç  bir  gazeteci-yazar,  2- Almanya’da  farklı  ulus  ve  kültürlerden kadınlara  sosyal,  hukuk,  eğitim  hizmetleri veren  bir  buluşma  merkezi  /  çinkonun  simgesi  /  müslümanlık  tarihinde  “beni  kadın doğuracağına  bir  taş  doğursaydın”  sözünün  sahibi,  Hz.  Muhammed  peygamberin eşlerinden  biri,  3-  kuyruğu  çok  uzun  bir kuş  /  sıcak  bölgelerde  yetişen  tarım  bitkisi /  şarap,  4-  kardeş  eşlerinden  her  birinin ötekine  göre  adı  /  bol  karşıtı  /  Sümerlerde su  tanrısı,  5-  butu  olmayan  /  düşünen  canlı /  selenyumun  simgesi,  6-  Fransa’da  bir idari  bölge  /  klorun  simgesi  /  güneş,  şems, 7-  toryumun  simgesi  /  rüşvet  alma,  irtikap /  beyaz,  8-  kimliği  bilinemeyen  gök  cismi  / muşmulaya  benzer  bir  yemiş  /  heykel,  9- Kürtçe  bir  kadın  ismi  /  meşru  /  Arapça’da ‘ben’,  10-  hava  ve  gaz  akımları  oluşturmak¬ ta  kullanılan  aygıt  /  erkeklerin  giydiği  ucu  sivri  veya  yüksek  başlık  /  göçebe,  iri  bir kuş,  11-  bir  plakanın  değişik nitrik  asit  etkisinde  bırakılmasıyla  elde  edilen  baskı  / 

Kürtçe’de  ben  /  eşcinsel erkek,  12-  bir  nota  /  kısaca, posta  kutusu'  /  Eski  Mısır’da kural  koyucu  tanrı  13-  eskiden  mağaralara  verilen  isim  / 

Diyarbakır’ın  bir  ilçesi  14- saatlerin  çeşitli  parçalarını harekete  geçiren  bölüm,  yay 
/  Kürdistan’da  bir  şehir  /  eski dilde  bayram,  15- yakınma/ eskiden  kullanılan  büyük,  üç köşe,  yelkenli  yük  gemisi. 


sıkıntı  veren  şey  /  Hıristiyan-  lıkta  dinden çıkarma  cezası,  2-  bir  ev  eşyası  /  yanlış inanç  /  müzikte  dur  işareti,  3-  sert,  gevrek, tuzlu,  unlu  yiyecek  /  çok  tüylü  küçük  bir köpek  türü  /  divit,  yazı  hokkası,  4-  süt  renginde  ve  süt  kıvamında  olan  sıvı  ilaç  /  bir nota  /  bromun  simgesi,  5-etli  bir  dürüm çeşidi  /  kıta’nın  ünsüzleri  /  Kürtçe’de ‘yakın’,  6-  tümör  /  işaret,  emare  /  yürümek’ten  emir  /  et  veya  sebze  ezmesi,  7- Çeme  Ze  olarak  da  bilinen  Kürdistan’da akan  bir  su  /  canlı,  neşeli  ve  sokulgan,  8- Bitlis’in  bir  ilçesi  /  bir  sayı,  9-  bilirkişi  /  açıklama  /  bir  sayı,  10-  saygı  için  verilen  veya övünç  için  kabul  edilen,  fahri  /  esmek’ten emir,  11-  sağlık,  esenlik/  kuruntuya  düşür¬ me,  12-  bir  nota  /  iyiden  iyiye  /  güzel,  hoş kadın,  13-  intibak,  riayet/  beyaz,  sarı  renk¬ te  soğanlı  bir  süs  bitkisi,  14-  Kürtçe’de tarak/  bir  zaman  dilimi  /  bir  kadın  ismi,  15- Fırat  Haber  ajansı  ve  Birgün  gazetesinin tutuklu  muhabiri 


84.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Ansızın  gelen  felaket, 
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Marksist  Bir  Teorisyen:  Anuradha  Ghandy 


•  Ronahî  Serxwebûn 


Hindistan  Komünist  Partisi(Maoist)  Merkez Komite  üyesi  Anuradha  Ghandy  “Feminizm  ve Marksizm”  üzerine  geniş  araştırmaları  ve  kadın  çalışmaları  ile  de  öne  çıkan  günümüzün  önemli  devrimcilerinden  biri.  12  Nisan  2008’de  yaşamını  yitirdiğinde  geride  kadın  özgürlüğü  mücadelesinde  dünya çapında  yürütülen  mücadelelere  önemli  tecrübeler  ve onurlu  birisim  bıraktı. 

Anuradha  Ghandy,  aile  ismiyle  Anuradha  Shanbag, 
1954  yılında  doğdu.  Babası  Ganesh  ile  annesi  Kumud 
Shanbag  komünist  aktivistlerdi  ve  Mumbai’de  Hindistan Komünist  Partisi  bürosunda  evlenmişlerdi.  Babası  tanınmış  bir  avukattı  ve  mahkemelerde  komünistlerin  savunmalarını  üstleniyordu.  Annesi  de  kazaklar  örer  ya  da  başkalarından  toplar,  Çin’le  savaşan  askerlere  gönderirdi. 
Daha  sonraları  Savunma  Komitesinde  yer  alan  annesi, koşulların  komünistlere  karşı  olduğu  durumlarda  gönüllü olarak  onlar  lehine  tutum  takınıyordu.  Shanbag  ailesi çocuklarını  çok  ilerici  bir  şekilde  yetiştirdi  ve  sonradan çocukları  devrimci  oldu.  Anuradha’nın  erkek  kardeşi Mumbai’de  tanınmış  bir  oyun  yazarı;  ilerici  oyunlar  yazıyor  ve  tiyatro  sahnesinde  yer  alıyor. 

Anuradha  ilk  eğitimini  Santacruz’da  bir  okulda  yaptı. 
Bu  okulda  çocuklar  değişik  düşünceler  ve  bakış  açıları edinir;  çok  okumaya  ve  kendi  ilgilerini  geliştirmeye  teşvik edilirlerdi.  Anuradha  derslerinde  olduğu  kadar  dans  gibi aktivitelerde  de  çok  iyiydi.  Çevresinde  olup  bitenler  konusunda  çok  uyanıktı.  Daha  12  yaşındayken,  yatılı  okulda  okuyan  erkek  kardeşine  yazdığı  mektuplarda  bankaların  ulusallaştırılması  gibi  konulardan  söz  ederdi. 

1970’li  yıllar  komünist  propaganda  için  çok  elverişli zemin  sunuyordu.  Çin’de  Kültür  Devrimi  yapılıyor;  Vietnam’da  ise  ABD  işgaline  karşı  büyük  direniş  gerçekleştiriliyordu.  Birçok  sosyal  değişim  yaşanıyor;  gençlik  devrimin  yol  açtığı  değişimlerden  heyecana  kapılıyordu.  Öte yandan  Hindistan’da  Naxalbari  hareketinin  yarattığı etkiyle  elit  kollej  öğrencileri  saflara  akın  ediyorlardı. 
Yurtdışına  eğitime  giden  etkili  ailelerin  çocukları  radikalleşmiş  olarak  geri  dönüyorlardı.  Adını  1957’de  Naxalbari  ilçesindeki  ilk  gerilla  eyleminden  alan  Maocu  Nakşalit hareket  1970lerde  tüm  Güney  Asya’yı,  bu  arada  gençliği  de  etkisine  almıştı. 

Elphinstone  College,  aşırı  solcu  eylemciler  için  bir 


merkez  durumundaydı  1970’lerde.  Anuradha  burada okurken  elverişli  koşulların  da  etkisiyle  politikayla  ilişkilendi  ve  öncü  bir  rol  oynamaya  başladı.  Bangladeş’i  sarsan  savaşta  gördüğü  mülteci  kampları  ve  Maharashtra bölgesini  sarsan  açlık  onu  sosyal  çalışmaların  içine  çekti. 
Anuradha  bu  yıllarda  radikal  bir  öğrenci  grubu  olan  İlerici Gençlik  Hareketi-PROYOM  saflarında  yer  aldı  ve  bu  saflarda  Naxalite  hareketi  ile  ilişkilendi.  1974’te  VVorli  Riots saflarında,  1975’te  Dalit  Panter  Hareketi  içinde  yer  aldı. 

Anuradha,  okulda  eğitmen  olduktan  sonra  da  PRO-YOM  ile  siyasi  ilişkilerini  sürdürdü.  Daha  sonra  Mumbai’deki  sivil  özgürlükler  hareketinin  öncülerinden  biri oldu.  Bu  sıralarda,  İngiltere’de  eğitim  görürken  radikal devrimci  düşünceleri  benimseyip  eğitimini  yarıda bırakan  ve  ülkesine  dönerek  mücadeleye  atılan  Kobad Ghandy  ile  yolları  kesişti.  Ortak  mücadelelerinde  yakınlaştılar  ve  birbirlerine  aşık  oldular.  1977  Kasım’- ında  evlendiler. 

1980  yılında,  Hindistan  Komünist  Partisi’ne  bağlı 
Naxal  askeri  birlikleri  bir  gerilla  üssü  oluşturmak  amacıyla,  ormanlık  olan  ve  geniş  bir  alana  yayılan  Dandakaranya’ya  girdiler.  1981  yılında  halk  savaşının  lideri  bir  konferans  sırasında  Kobad  Ghandy  ile  görüşmek  istedi.  Bu görüşmeden  sonra  halk  savaşı  güçleri  Maharashtra’nın Gadchiroli  alanına  girdiler  ve  Maharashtra’da  halk  savaşının  örgütlenmesinin  yolu  açıldı. 

Hem  Kobad  hem  de  Anuradha  mücadeleye  adanmış kişiliklerdi.  1981’de  Anuradha  insanların  harabe  barakalarda  yaşadığı  ve  Dalit  nüfusun  yoğun  olduğu  Maharashtra’nın  ikinci  büyük  bölgesi  Nagpur’a  gittti.  Dalit hinduca  ‘dokunulmaz’  elemek.  Hindistan’daki  kast  sisteminin  en  altındakiler,  dokunulamayacak  kadar  kirli  ve ‘mundar’  olarak  değerlendirilen  ve  en  tortu  işlerde  çalıştırılarak  aşağılanan  Dalitler  büyük  bir  nüfus  oluşturuyorlar.  Toplumsal  yaşamın  dışına  itilmiş  olan  bu  kesimlerin devrimci  mücadeleye  kazandırılmasının  önemini  gören Anuradha  onları  mücadeleye  kazandırmak  için  çalışmalar  yürüttü.  Bu  çalışmaları  yürütürken  son  derece  sağlıksız  ortamlarda  kaldı. 

1986’da  Anuradha  Nagpur’un  kuzeyindeki  Indora bölgesine  gitti.  Burada  hem  Nagpur  Üniversitesi’nde sosyoloji  bölümünde  part-time  dersler  veriyor  ve  hem de  yoksul  Dalitler  arasında  faaliyet  yürütüyordu.  Birsüre sonra  eşi  de  gelip  oradaki  faaliyetlere  katıldı. 

1994  yılında,  etkili  bir  avukatın  yanında  hizmetçi  olarak  çalışan  bir  Dalit  kadın  ölü  bulundu.  Avukatın  ailesi, hizmetçinin  kazara  elektrik  akımına  kapılarak  kendi  ölü¬ 


müne  yol  açtığını  iddia  etti.  Ancak,  aktivistler kadının  avukatı  tarafından  tecavüz  edilip  öldürüldüğü  düşüncesindeydiler.  Anuradha’nın öncülüğünde  bir  ajitasyon  çalışması  yürütüldü ve  sorun  parlamento  gündemine  taşındı. 
Anuradha  mücadele  arkadaşlarına  daima  güç verir  ve  onların  yardımına  koşardı.  Evi  hiç  boş kalmazdı.  Birçok  kişi  için  ilham  kaynağıydı;  on  - ların  yeteneklerini  açığa  çıkarır,  önlerinde  yeni ufuklar  açardı.  Mücadelesiyle  birçok  varlıklı kişinin  de  mücadele  saflarında  yer  alması  için ilham  kaynağı  olmuştu. 

Anuradha  çalışmaları  sürecinde  birçok  kez gözaltına  alındı.  1990’ların  ortasında  üniversitedeki  görevinden  de  ayrılarak  yer  altına  çekildi ve  Bastar’daki  ormanlarda  Naxal  liderlerine katıldı.  Burada  aşiretlerle  ilişkiye  geçti;  onların kültürüne  ve  diline  yabancılığına  rağmen  aralarında  çalışma  yürüttü.  Gerilla  yaşamının  zorluklarına  göğüs  gerdi  ve  bu  yaşama  adapte  olmak için  çaba  gösterdi.  Çatışmalara  katıldı,  aşırı sıcaktan  baygınlık  geçirdiği  oldu,  sık  sık  sıtmaya yakalandı  ama  yine  de  vazgeçmedi.  1998- 99’daki  kuraklık  sırasında  aşiretlerin  de  gerillaların  da  neredeyse  tek  yiyecekleri  pirinçti.  Bu süreçte  midesinde  ülser  baş  gösterdi. 

Anuradha  halkın  çeşitli  sorunlarının  çözümünde önayak  olduğu  gibi,  kadınların  eğitilmesi  görevini  de  üstlendi.  Çeşitli  yöntemler  geliştirerek  kadın  gerillalara  politik  dersler  veriyor;  sağlık  konuları  üzerinde  duruyor  ve onların  çeşitli  sorunlarına  çözümler  üretiyordu.  Bu  çalışmalar  arasında  bazen  de  Mumbai’ye  gizli  ziyaretler  düzenliyor;  annesini  ziyaret  ediyor,  kardeşinin  tiyatro  oyunlarını  gizlice  seyrediyordu. 

Hindistan  Komünist  Partisi  (Maoist)’in  2007’deki  9. 
Kongresi’nde  Anuradha  Merkez  Komitesi’ne  seçildi. 
Mahilla  milliyetinden  MK’ye  seçilen  tek  kişiydi.  Eşi  Kobad da  Naxal  hareketinin  kilit  liderlerinden  biriydi.  Anuradha,  Hindistan’daki  Marksist  hareket  içinde  ilk  kez  kast sorunu  ve  en  alt  kast  olan  Dalitlerin  kurtuluşu  ile  devrim mücadelesi  arasındaki  bağı  kuran  politikaları  hazırladı  ve bu  konuda  değerli  makaleler  yazdı.  Ayrıca  “Marksizm  ve Feminizm”  üzerine  araştırmalar  yaptı  ve  yazılar  yazdı. 
Dandakaranya’dayken  kooperatiflerin  üretimi  arttırma¬ da  oynayabileceği  rolü  göstererek  gerillaların  dar  ölçekli tarıma  karşı  mücadeleyi  bilinçlice  ve  başarıyla  geliştirmelerine  yardımcı  oldu. 


Bastardayken  parti  içindeki  ataerkil  anlayışlara  karşı bir  sorgulama  başlattı.  Ölmeden  önce  kadın  kadrolara liderlik  özelliklerini  geliştirme  dersleri  veriyordu. 

Jharkhand’da  aşiretler  bünyesinde  kadınlar  üzerindeki  baskılar  konusunda  dersler  verirken  sıtmaya  yakalandı.  Doktora  gittiğinde  ateşler  içindeydi.  Tahliller  yaptırdı.  Sonuçları  alan  doktor  durumun  vahametini  gördü, ancak  hastasının  bıraktığı  telefon  numarası  okunabilir durumda  değildi.  Anuradha  illegal  koşullarda  yaşıyordu. 
Doktor  ona  ulaşamadı.  Ertesi  gün  tekrar  doktora  geldiğinde  ise  artık  yapılabilecek  bir  şey  kalmamıştı.  Bağışıklık  sistemi  çökmüş;  tüm  organları  iflas  etmişti.  Anuradha,  12  Nisan  2008’de  yaşama  veda  etti.  Öldüğünde  54 
yaşındaydı.  Mücadelede  Narmada,  Varsha,  Janaki,  Rama  takma  adlarını  kullanmış;  yakınları  kendisine  kısaca ‘Anu’ diye  seslenmişlerdi. 

O,  zengin  ve  ayrıcalıklı  bir  yaşamı,  en  diptekilerin;  kadınların,  dalitlerin,  bütün  ezilen  ve  sömürülenlerin  kurtuluşuna  adanmak  için  elinin  tersi  ile  itmişti.  Bugün  de onların  yüreğinde  yaşıyor  ve  ellerinde  bir  bayrak  olarak zulme  karşı  dalgalanmaya  devam  ediyor... 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Bana 

kendini  anlat 


XXIII.  bölüm 


Bu  duygusallığından  seni  bir  türlü  kurtaramadık  heval.  Yarın  bakacaksın  yeni  ilişkiler yakalamış  ve  bizleri  sadece  bir  anı  olarak yaşıyor  olacaksın.  Kendine  işkence  çektirme.  Bizde bireylere  bağlanmanın  kabul  görmediğini  benden daha  iyi  biliyorsun.  Ben  de  sizlerden  ayrılacağım  için üzülüyorum  ama  bunun  kaçınılmazlığına  anlam  vermeye  çalışıyorum.  Sirvvan,  Ahmet’in  konuşmalarını genelleştirmesine  kızmıştı  ama  başka  ne  söyleyebilir veya  nasıl  yaklaşabilirdi  ki?  Sirvvan. 

-Sadece  duygusallık  noktası  değil...  yani.,  sevgi  ve saygı  da  var.  Bunları  inkar  edemeyiz  ilişkilerde.  Ahmet kucağındaki  tepsiyi  yan  tarafına  bırakarak,  Şirvvan’ın bakışlarını  loş  ışıkta  yakalamaya  çalıştı.  Ahmet: 

-Zaten  sevgi  veye  saygının  olmadığı  bir  ilişkiyi kimse  kabul  etmez.  Aksi  bir  düşünce  kişilerin  karşılıklı tükenişi  olacaktır  ve  ben...  başta  da  ben  buna  gelemem  ve  sevdikleri....  evet  sevdiklerime  zarar  veremem.  Annem  yıllarca  babamın  yükünü  sırtladı.  Sırf topluma  başka  türlü  yansımasın  diye  kendini  bitirdi  ama  babamın  ölümü  ardından  kendine  yeni  bir  yaşam kuramadı.  Çünkü  bağımlılaşmıştı  ve  fazla  yaşayamadan  o  da  öldü.  Bizler  bunu  yaşamış  insanlar  olarak toplumların  oyununa  gelemeyiz.  Buna  hakkımızın olmadığını  da  iyi  biliyorum.  Bu  nedenle  sen  de... 
Sirvvan  bir  itrafı  bekler  gibi  dikkatinin  hepsini  Ahmet’in  iki  dudağı  arasından  çıkacak  kelimelere  verdi. 
Çevresilerindeki  insanların  konuşmaları  kesilmiş, 


sanki  herkes  bu  kelimeleri  bekler  gibiydi.  Oysa  ki diğerleri  Bahadır  ile  sohbete  oturmuş,  ona  yaşananları  anlatmaya  çalışıyorlardı.  Ahmet  ve  Sirvvan  arkadaşlarının  bu  anlayışına  minnettarlardı.  Ahmet: 

-Senin  kendinde  bastırdığın,  kendinle  bile  paylaşmaya  çekindiğin  düşüncelerin  var.  Bunu  sana  itiraf ettirenlere  karşı  çıkıyorsun,  çünkü  kendine  ait  olanı kimseyle  paylaşmayacak  kadar  bencilsin  ve  açık  söyleyeyim  bu  şekilde  yaşama  devam  etmen  seni  bitirir. 
Sirvvan, 

Ahmet’in  cesaretli  konuşmasından  güç  alarak sordu: 

-Nasıl  bir  bitiş?  Oysa  ben  paylaşırsam  biteceğimi düşünüyorum.  Sirvvan  kendisi  de  bu  açıklığına  şaşırmıştı.  Demek  ki  paylaşımlar  böyle  oluyormuş.  Yani paylaşmakla.  Kendince  büyük  bir  adım  atmıştı.  Şimdi Ahmet’ten  cevap  bekliyordu.  Ahmet  de  biraz  düşündükten  sonra: 

-İnsanların  kendilerini  baskı  altına  alması  şüphesiz ki  nedensiz  değildir.  Ama  şendeki  yıkılabilecek  türden. 
Bu  konuda  güvenmiyorsun,  ne  kendine  ne  de  karşındakilere.  Artık  bir  karar  vermen  gerekiyor.  Sen  açıkçası  ne  istiyorsun?  Yarın  neleri  kaldırabileceksin  ve bana...  Sirvvan: 

-Ben  sadece  kötüler  içinde  bir  iyi  olamak  istiyorum  ama  buna  verilen  karşılıklar  beni  hayal  kırıklığına uğratıyor...  Ahmet  sözünü  keserek: 

-Değil  ki  seni  karanlığa  çekiyorlar.  Olan  sadece 


senin  istemlerinin  karşılık  bulmamasıdır.  Tüm  insanlar kendilerince  bir  doğruya  sahip  ve  aslında  günlük  olarak  bunu  da  paylaşıyorlar  ama  insanların  bireysellikleri  var  ya  bu  paylaşımı  görmelerini  engelliyor.  Sirvvan, Ahmet’in  ona  iki  kez  vurgu  yapa  yapa  bireysellikten bahsetmesine  içerlemişti.  Biraz  düşününce  yine  kendine  göre  yaklaşıp  ele  aldığını  anladı.  Cenk  yanlarına gelerek  tepsiyi  aldı.  Ahmet  ona: 

-Heval  Cenk,  gel  seninle  de  bir  sohbet  edelim. 
Kimbilir  bir  daha  ne  zaman  karşılaşırız  dediğinde: 

-Buna  gerek  yok.  Çünkü  ben  de  sizinle  geliyorum. 
Ahmet  gülerek: 

-Bu  doktorlar  araya  girerlerse  gelemezsin  ama. 
Cenk  kızarak: 

-Ben  talimatları  dinlerim  ama  askeri  talimatları... 
Belli  ki  çok  kızmıştı.  Hızla  mutfak  tarafına  gitti.  Sirvvan: 

-Keşke  öyle  söylemeseydin.  Eğer  sizinle  gelemezse  ömür  boyu  bizi  nefretle  anacak.  Ahmet  yine  gülerek: 

-Aynen  Cengiz  arkadaşı  hala  kötü  anması  gibi. 
Sirvvan  olayı  anlamadığını  belirten  bir  simayla  Ahmet’e bakınca,  Ahmet: 

-İlk  geldiğinde  daha  küçüktü.  Arkadaşlar  da  ona çocuk  muamelesi  yapıyordu.  Bu  da  hep  kendini  büyük göstermek  istiyordu.  Bir  eylem  planlamasında  kendini dayatmasına  rağmen,  Cengiz  arkadaş  bunu  eyleme koymadı.  Eylemde  manga  komutanı  şehit  düşünce,  bu da  o  arkadaşı  sorumlu  tuttu.  Şimdiye  kadar  da  bu 


şehadeti  kaldırabilmiş  değil.  Ona  göre  eğer  kendisi  o eyleme  gitmiş  olsaydı  komutanı  şehit  düşmeyecekti. 
Bunu  bir  taburun  önünde  ağlayarak  söylemişti. 
Şimdiye  kadar  da  ne  kadar  eyleme  gitse,  hep  komutanının  anısına  sahip  çıkmanın  verdiği  vicdani  sorumlulukla  gittiğini  söylüyor.  Sirvvan  duygulanmıştı. 
Yerinden  kalkarak  gerileli.  Ahmet’e: 

-İyi  oldu  konuşmamız.  İhtiyacım  vardı.  Sanırım senin  açından  da....  Ahmet  açık  bir  ifadeyle: 

-Bir  yıllık  yoğunlaşmamın  hepsini  burada  ortaya koydum.  Bir  arkadaşla  bir  konuda  konuşmam  için  tekrar  yoğunlaşmam  ve  bir  yıla  kadar  konuşmamam  gerekiyor.  Sirvvan  yüksek  sesle  bir  kahkaha  attı.  Herkes ona  baktı.  Bu  kez  utanmamıştı  veya  çekinip  hemen susmamıştı.  Gayet  rahattı.  Zin  de  yanına  gelerek  bu gülmenin  nedenini  anlamaya  çalıştı.  Ahmet  kaygıyla baktı  Sirvvan’a.  İnşallah  ona  anlatmayacaktı  söylediklerini.  Sirvvan: 

-Sana  sonra  söylerim.  Arkadaşın  yeni  dönem yoğunlaşmasına  girmesi  gerekiyor  da.  Zin. 

-Anlamadım  ama  arkadaş  daralmadan  bence buradan  ayrılalım.  Arkadaşlarına  şevbaş  diyerek  kendi bölmelerine  geçtiler.  Ahmet  pür  dikkat  onların  tarafından  gelecek  bir  kahkaha  bekledi  ama  bunu  duymaya fırsatı  olmadan  uyudu.  Bir  saate  kadar  Cenk  dışında 

herkes  uyuyordu. 

******* 

Sabah  erkenden  Eyüp  arkadaşlarına  seslendi] Geç  saatlere  kadar  uyuyamayan  arkadaşlarının  zorlanarak  uyanmalarını  anlayışla  karşıladı.  Önlar  için  süt ve  çay  hazırlamış  ve  kahvaltı  tepsisini  manganın  ortasına  kurmuştu.  Bahadır  ve  Ahmet'in  durumlarına uygun  bir  pozisyonda  hazırlamıştı  kahvaltıyı.  Her  arkadaşına  rojbaş  dedikten  sonra  da  çaylarını  ve  sütlerini bardaklara  doldurdu.  İlk  kez  bütün  manga  beraber kahvaltı  yapıyordu.  Bu  son  gün  jestini  yapan  Eyüp'e sevecenlikle  bakan  Zin,  lokmaları  yemekte  zorlanmasına  rağmen  arkadaşının  hatırına  sofraya  oturmuştu. 
Aslına  bakılırsa  hepsi  de  onun  durumundaydılar.  Bu son  karşılaşma  ve  beraber  yapılan  son  kahvaltı  olabilirdi.  Bunun  yarattığı  psikolojiden  olsa  gerek,  hepsi  de sessizdi.  Bahadır  da  onları  anlıyordu  ve  bu  ortama ayak  uyduruyordu. 

*** 

Devam  edecek 
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Bizim  yazılmamış  yasalarımız  var 


Biz,  sorun  yaşayan  ve  şiddet gören  kadın  yerine  konuşmuyoruz.  Her  durumda  onun  yanında  olduğumuzu  hissettiriyoruz. 
Kendisinin  karar  almasını  ve mücadele  etmesini  sağlıyoruz. 

•  Derya  Zozan 


Hamburg’ta  yaşayan  Kürt  kadınları  örgütlülüklerini  Hamburg  Kadın  Meclisiyle sürdürüyorlar.  Üç  yıldır  kurulan  medis, komisyonlarıyla  çalışmalarına  yön  veriyor.  Yedi komisyon  ile  birlikte  toplam  otuz  kadın,  meclis, çalışmalarını  aralıksız  sürdürüyor.  Bizde  Hamburg Kadın  Meclisi  sözcülerinden  biri  olan  Agnes Alvensleben  ile  kadın  meclisinin  çalışmalarını  ve hedeflerini  konuştuk. 

Agnes  Alvensleben,  meclisin  eğitim,  örgütle¬ me,  barış  anneleri,  kültür,  basın  ve  dış  ilişkiler  komisyonlarından  oluştuğunu,  yılda  bir  çalışmaları değerlendirerek  konferansa  gittiklerini  ve  her  yıl meclise  yeni  katılımların  olduğunu,  bunun  her  yıl meclisin  büyümesi  anlamına  geldiğini  ifade  etti. 
Devamla,  “bunun  en  somut  örneği  ‘Barış  Anneleri’ komisyonumuzdur.  Bu  komisyonumuz  her  yıl daha  da  çoğalıyor  ve  analar  bu  çalışmalara  gönüllü  olarak  katılıyorlar.  Komisyonlarımızla  sürekli olarak  bir  araya  gelmeyi  esas  alıyoruz.  Komisyonlarımızın  daha  işlevli  olabilmesi  için  toplantılarımızı  aksatmamamız  gerekiyor”  dedi. 

Hamburg’un  tüm  alanlarında örgütlenme  esas  alınıyor 

Hamburg’un  kadın  yapısının  yöresel  farklılıklar arz  ettiğini,  alanların  birbirinden  uzak  olmasından kaynaklı  kadınlara  ulaşma  sorunlarını  yaşadıklarını  belirten  Alvensleben,  “Hamburg  büyük  bir  yer ve  her  yere  ulaşmakta  zorlanıyoruz.  Hamburg’un merkezine  uzak  olan  alanlarla  bire  bir  ilişkilerimiz var  ve  bu  alanlarda  da  meclis  oluşturma  gibi  hedeflerimiz  var.  Şu  an  bu  alanlarınızın  alt  yapısını oluşturmaya  çalışıyoruz.  Çalışmalarımız  daha  çok merkezde  yoğunlaştı.  Örgütlülüğümüzün  zayıf  ol  - duğu  alanlarda  ise  toplantı  ve  eğitimler  yapıyoruz” ifadelerine  yer  verdi. 

Agnes  Alvensleben,  Hamburg’ta  bulunan 
Kürt  kadınların  yaşadığı  sorunları  tespit  etmek için,  iki  yıl  önce  meclis  olarak  bir  anket  çalışması  yürüttüklerini  söyledi.  “Bu  anketten  çıkan  sonuçlarda  kadınlar  çocuk,  sağlık  ve  psikolojik  eğitimi  bizden  talep  ettiler.  Hamburg’ta  aslında bizim  en  temel  sorunumuz  kadınlar  olarak  kendi cinsimizi  güç  olarak  görmemedir.  Bu  zaman  zaman  meclise  de  yansıyor  ve  gidermek  için  tartışma  platformaları  düzenliyoruz”  dedi. 


Kadınlar  meclisi  güç  olarak  görüyor 

Annelerin  çocukları  için  çok  kaygılandıklarını, onların  kendi  kültürlerini  unutacaklarından  endişe  duyduklarını,  bu  durumun  kadınlarda  içe  ka  - panmaya  yol  açtığını  vurguladı.  Alvensleben  devamla,  “feodal  yaklaşımlar  bizi  zorluyor.  Ama  bu yaklaşımlar  karşısında  mücadele  ediyoruz.  Kadınlar  hem  mecliste  çözüm  bekliyorlar,  hem  de bunun  gerekliklerini  yapıyorlar”  diye  belirtti. 

Agnes  Alvensleben,  kadın  meclisinin  kurulmasıyla  birlikte,  kadınların  erkeklerin  her  söylediğini  yapmaktan  vazgeçtiklerini,  kadınların  örgütlülüğü  güçlendikçe  mücadele  yöntemlerinin de  geliştiğini  dile  getirdi  ve  şöyle  devam  etti. 
“Kadın  söz  konusu  olduğunda,  kadınlar  karar  alıyorlar.  Bu  bizim  yazılmayan  yasalarımızda.  Bunu zamanla  bilince  çıkarttık  ve  pratiğe  dönüştürdük.  Meclis  yavaş  yavaş  tecrübe  kazandı  ve meclisin  öz  güveni  oluştu.  Üç  yıllık  süre  içerisinde  meclisin  kendisine  güveni  arttı.  Kadınlarla ilgili  düzenlemeler  meclisin  dışında  yapılmıyor. 
Yaptırımlarda  da  böyle.  Kadınların  iradesi  de görünüyor  ve  bu  bizim  örgütlülüğümüzün  geldiği aşamadır”  ifadelerine  yer  verdi. 

Bunun  halka  yansıma  boyutun  eksik  kaldığını, ancak  kadınların  meclisi  güç  olarak  gördüğünü söyleyen  Agnes  Alvensleben  devamla,  “Kadınlar kendi  sorunlarını  bize  getiriyorlar.  Aile  içi  şiddet vb  konularda  bize  başvuruyorlar.  Biz  şiddet  gören kadın  yerine  konuşmuyoruz.  Sorun  yaşayan  kadın adına  da  konuşmuyoruz.  Her  durumda  onun yanın  da  olduğumuzu  hissettiriyoruz.  Kendisinin karar  almasını  ve  mücadele  etmesini  sağlıyoruz. 

Erkekler  evden  daha  çok,  zamanlarını  dışarıda,  kahvede  geçiriyorlar.  Aile  içerisinde  sorumluluk  almıyorlar.  Evde  kalan  kadın  oluyor”  dedi. 

Alvensleben,  kadınları  psikolojik  sorunlar yaşadığını,  bu  tür  durumlarda  kadınları  farklı  kurumlara  yönlendirdiklerini,  bunun  yanı  sıra  kadın¬ 


ların  bürokratik  sorunlar  konusunda  da  çok  zorlandıklarını  ve  bu  konuda  kadınlara  yardımcı  olmaya  çalıştıklarını  ifade  etti. 

Meclis  bünyesinde  oluşturulan  komisyonları da  değerlendiren  Agnes  Alvensleben,  “Barış  Anneleri  komisyonu  daha  çok  şehit  ve  gerilla  ailelerini  ziyaret  ediyor.  Manevi  bir  çalışma  yürütüyorlar. 
Bunun  yanında  barış  anneleri,  dış  ilişkilerde  yer alan  arkadaşlarla  birlikte  kurumlan  ortak  ziyaret ediyorlar.  Diplomasi  çalışmasını  da  yapıyorlar diye  biliriz”  dedi. 

Meclisin  bir  diğer  farkı  basın  komisyonu 

Diğer  meclislerde  farklı  olarak  basın  komisyonu  da  olan  Hamburg  Kadın  Meclisi,  kendi  çalışmalarını  kendisi  kamuoyuna  yansıtıyor.  Alvensleben’in  kendisinde  yer  aldığı  komisyona  ilişkin  şunları  belirtiyor.  “Bir  yıldır  bu  komisyon  kuruldu. 
Bizim  temel  amacımız  meclis  çalışmalarımızın  tanıtımını  yapmaktı.  Yine  komisyon  olarak  Hamburg’ta  yapılan  eylem  ve  etkinlikleri  yansıtmaya çalışıyoruz”  dedi. 

Hamburg’ta  ki  kadın  kurumlarıyla  ilişkilerine de  değinen  Alvensleben,“Hamburg’ta  gelenek haline  gelen  Türk  sol  kadınlarıyla  dönemsel  çalışmalarda  bir  araya  geliyoruz.  8  Mart,  25  Kasım  ve bazı  panel  organizasyonları  birlikte  yapıyoruz. 
Bunun  yanı  sıra  İran  ve  Alman  kadınlarla  ortak çalışmalarımız  oluyor”  vurgusunu  yaptı. 

Agnes  Alvensleben  son  olarak  şunları  belirtti: “Kadın  çalışması  zor  olduğu  kadar  güzeldir  de. 
Ben  kendim  bu  çalışmalarda  çok  şey  öğrendim. 
Bize  bu  çalışmalar  heyecan  veriyor.  Mesela  ben Al-  manim,  burada  Kürtler  çoğunlukta,  Türklerde var.  Aynı  zaman  da  birbirimizi  tanıyoruz.  Ayrı  dünyalarımızı,  görüşlerimizi  tartışarak,  çatışarak  bir ortaklık  oluşturuyoruz.  Ve  en  önemlisi  biz  kadınların  birliktenliğini  erkeklerin  bozmasına  müsaa¬ de  etmiyoruz”  dedi. 


Van  Gölü'nün  izi  bulundu 

Dünyanın  en  eski  tapınağı  olarak  kabul  edilen  Urfa,  Göbekli Tepedeki  11  bin  yıllık  kalıntıların,  eski  dünyada  hacıların toplandığı  bir  kozmopolit  merkez  olabileceği  öne  sürüldü. 
Arkeologlar,  antik  tapınaktaki  volkanik  el  aletlerinde,  Kapadokya’nın ve  Van  Gölünün  izlerini  buldu. 

Arkeologlar,  kazı  alanında  bulunan  ve  volkanik  kayalardan  yapıldığı  belirtilen  130  bıçak  ve  el  aletine  dayanarak,  Göbekli  Tepe’deki antik  tapınağın,  birçok  farklı  noktadan  gelen  insanlar  için  bir  toplanma  yeri  özelliği  taşıdığını  iddia  etti.  El  aletlerinin,  lavlar  hızla  soğuduğunda  elde  edilen  ve  volkan  camı  olarak  bilinen  obsidiyenden  yapıldığı  ifade  edildi. 

Kanada’nın  McMaster  Üniversitesinden  Tristan  Carter  ve  ekibi, obsidiyen  aletlerin  kimyasal  bileşenleri  çözerek  hangi  yanardağlardan  gelmiş  olabileceklerini  anlamaya  çalıştı. 

Analizlerin  sonuçlarına  göre,  Göbekli  Tepede  bulunan  en  az  üç obsidiyen  materyalinin  kaynağı,  500  km  ötedeki  Kapadokya’dan  geliyor.  Diğer  üç  kaynakta,  250  km  ötedeki  Van  Gölüne  işaret  ediyor. 
Obsidiyenin  geldiği  bir  diğer  coğrafya  ise  500  km  ötesine,  kuzeydoğu  Anadolu’ya  işaret  ediyor.  •  Haber  Merkezi 


Jin  Haber  Ajansı  yayın hayatına  başladı 


aL 


I 
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8Mart'ın  102.  yılı  bu  yıl  bir  ilke  daha  tanıklık  etti. 
Dünyada  bir  ilk  olarak  Jin  (Kadın)  Haber  Ajansı (JİNHA)  Diyarbakır'da  8  Mart  Dünya  Kadınlar Gününde  yayın  hayatına  başladı.  Ajansın  Türkçe  Haber Müdürü  Hazal  Peker,  uzun  süren  tartışma  ve  incelemenin ardından  Virginia  VVoolf'un  "Ve  yazıyoruz.  Erkekler  ne  der diye  düşünmeden"  sözünü  esas  aldıklarını  ifade  ederek, "Medyanın  erkeğin  statüsünü  özne,  kadının  statüsünü  ise nesne  olarak  veren  haber  tarzının  topluma  ulaştırılmasının önüne  geçmek  temel  amacımız.  Buna  alternatif  olarak  fark yaratmak  için  ajansımızı  kurma  kararı  aldık"  dedi. 

Ajansın  Batman,  Şırnak,  İstanbul,  Van  ve  Ankara'da temsilcilikleri  var.  Avukatından  muhasebesine  kadar  tüm çalışanlarının  kadın  olduğu  ajans,  3  haber  müdürü  ile  beraber  10  kişilik  bir  kadın  kadrosu  ile  faaliyetlerine  başladı. 
Yaklaşık  olarak  6  ay  boyunca  tüm  kadın  örgütleri,  kadın kurumlan,  sivil  toplum  örgütlerinde  çalışan  kadınlar  ve gazeteci  kadınlarla  yapılan  tartışmanın  ardından  ajans kurulmasına  karar  verildi  ve  ajans  muhabirlerinin  ilk  dersi de  toplumsal  cinsiyetçiliğin  özgürleştirilmesi  oldu. 

•  Haber  Merkezi 


‘Kan  hücreleri’ 
kalp  krizi  sinyali 


Amerikalı  bilimciler,  kan  hücrelerindeki  kusurların,  kalp krizi  riskini  belirlemeye  yardımcı  olabileceğini  ortaya  çıkardı. 

Sonuç,  başka  araştırmalarla  desteklenirse  kalp  krizini  belirleyen  bir  test geliştirilebilir.  Bilim  insanlarının  araştırması,  kalp  krizi  geçirenlerin  kalbin¬ de,  atardamarların,  kılcal  damarların ve  toplardamarların  iç  yüzünü  örten endotel  hücrelerinin  anormal  derecede  büyük,  bazen  de  iki  çekirdekli olduğunu  gösterdi. 

San  Diego'daki  bazı  hastanelerin aciline  kalp  krizi  nedeniyle  kaldırılan 
50  hastada  bu  hücrelerin  kusurlu  olduğu  belirtildi. 

Bilimcilerden  Raghava  Gollopudi,  başka  araştırmalar  da  aynı  sonuçları verirse,  1-2  yıla  kadar  hastanın  kalp  krizi  geçirme  eşiğinde  olup  olmadığını belirlemek  için  bir  test  geliştirilebileceğini  vurguladı.  •  Haber  Merkezi 
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